
MIJN 2E POGING OM EEN  
 

BOEKJE TE SCHRIJVEN 
 

21 MEI 2011 
(met Josje samen natuurlijk) 

 
Op blz. 15 (zie bovenaan op de volgende 
pagina’s) staan verwijzingen naar bladzijden 
die oorspronkelijk hierna te lezen waren. Ik 
heb ze al een plaats gegeven eerder in dit 
boek. Het beknopt samenvattingsboekje en 
de DVD van Josef Rulof heb ik er los 
bijgeleverd. Voor meer informatie:zie de 
website van Josef Rulof:the age of Christ 
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EEN GREEP UIT MIJN AFGELOPEN 7 JAAR 
 

Tja, wat moet ik eigenlijk nog schrijven als je weet dat alles 
al in de sferen en verder op alle kosmische levensgraden 
bekend is (zie voor uitleg boeken van Josef Rulof). Dus 
iedereen is hier van op de hoogte en jullie krijgen na je 
laatste leven op aarde hier ook meteen mee te maken. 
Zoals je hierna kunt lezen in een boekje, brieven en losse 
teksten is alles heel rustig opgebouwd en veranderen 
inzichten voordurend. Dit is meteen een bewijs dat alles 
met bewustzijn te maken heeft en alle geschriften van 
religies (je moet ze geestelijk interpreteren en niet 
stoffelijk bv oorlogvoering), wetenschappers en filosofen, 
die toch ieder een eigen karakter en/of opvatting hebben, 
eigenlijk allemaal waarheid bezitten maar er is voor ieder 
wat wils en er kan nou eenmaal niet uitvoeriger 
geschreven worden dan dat het bewustzijn van die 
bepaalde schrijver reikt. Hierover meer in mijn eerder 
geschreven boekje wat niet afgemaakt is (zie verder). 
Waarom kiest iedereen altijd maar 1 ding? Ik heb in dit 
leven maar voor alles gekozen en verbanden proberen te 
leggen. Zij hebben allemaal iets bewust meegemaakt want 
anders zou je niet zo’n dikke pillen van boeken gaan 
schrijven, tenminste dat zou ik niet doen want ze zijn pas 
later op de markt gekomen en ze hebben er vaak niks aan 
verdient. Zo is dat ook met bekende schilders en 
componisten toch? Nou, wanneer je dit aanneemt waarom 
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zouden Josef Rulof (zie verderop een beknopt uittrekseltje 
en DVD)  en ik (zei de gek) dat ook niet meegemaakt 
hebben? Zoals je in “mijn” boekje kunt lezen kwam ik er al 
gauw achter dat al mijn belevingen niet voor mij alleen 
maar waren want dat zou wel heel erg extreem zijn, alles 
voor 1 persoon. Maar…..ik moest er toch achter zien te 
komen wat ik hier dan wel mee moest. Na vele 
aanrakingen van de astrale wereld door muziek en live 
door vreemde opmerkingen (dubbel op te vatten) van 
mensen op straat e.d. kwam ik tot de conclusie dat het 
“nu” niet voor de aarde bestemd was maar voor de sferen. 
Voor een volledig beeld moet je toch proberen dit hele 
verhaal zoveel mogelijk achter elkaar door te lezen en 
zeker niet snel als een roman (en liefst 2 keer maar dan 
met een totaaloverzichtspetje). Na het overlijden van Josje 
(mijn ex-vrouw) is het pas op volle toeren (dagelijks) in 
gang getreden. Waarom ik dit toch schrijf is voornamelijk 
voor de betrokkenen die aankomen in de sferen en dus 
niet helemaal voor verrassingen komen te staan. Je kunt 
dan ons (Josje en ik) niet meer verwijten dat we jullie niet 
hebben geprobeerd op de hoogte te brengen.   
 
 

ONZE VORIGE LEVENS 
 

Om dit allemaal te kunnen begrijpen, en zeker wanneer je 
overgaat naar de sferen, moet je het volgende wel 
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accepteren anders is het niet bepaald te volgen. Op een 
van mijn vaste inspiratieavonden zette ik een muziekwerk 
op waarin een ongelofelijk hevig gevoel van kop tot teen in 
mij kwam op de tekst :MARIA VIRGINE. Dit gevoel had ik 
ook eens gekregen wanneer mij duidelijk werd gemaakt 
dat Josje mijn tweelingziel was en tevens kreeg ik te maken 
met hoe het lichamelijk contact in de sferen aanvoelde 
(daarover later meer). Dus kon het niet anders zijn dat ik 
Josef van Maria ben geweest en zo kon het contact met 
het AL (Jezus Christus, 1e ziel) gemakkelijker gemaakt 
worden en ook op een familiare manier. Een leuke 
beleving in het bos was toen een kind van ongeveer 3 jaar 
met een enthousiast gezicht en vol overtuiging naar mij 
kijkend schreeuwde :MIJN PAPAAAAA. Nou was dit niet het 
1e geval op straat en kwam ik er nog vaak geïnspireerd op 
terug. De combinatie van gedachtes en sterke gevoelens 
duiden op waarheid want zeker HET AL kent mijn denken 
op bepaalde momenten want voor hun zijn wij zeker een 
open boek. Nou wordt het nog sterker want Josje is Maria 
Magdalena geweest. Ook hier is op een dergelijke manier 
naar toe gewerkt. En nou, voor mij in ieder geval zeer van 
belang geweest zijnde: IK BEN BACH GEWEEST. Hoe ik 
hierop ben gekomen kunnen jullie weer verderop lezen. 
Nou is het niet zo dat ik alle composities gemaakt heb en 
alles heb kunnen spelen en dirigeren want dat zit heeeeeel 
anders in elkaar en is de mens op aarde blijkbaar nog niet 
aan toe om te weten, maar wanneer je overgaat wordt dat 
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keurig en duidelijk uitgelegd en dat heb ik inmiddels ook al 
weer begrepen. Inspiratie is een dagelijks en intensief 
gebeuren voor elk mens (denk maar aan de Bijbelse term 
beschermengel). 2000 jaar geleden was ons laatste leven 
op aarde en dan begin je met een periode van ongeveer 
1000 jaar als astraal mens die nog goed te maken heeft 
vóór zij overgaat naar de 4e kosmische levengraad (weer 
een nieuw stoffelijk leven begint). Josje en ik zijn hierna 
weer benaderd door  
ZOONTJE LIEF EN (EX)AARDSVRIENDJE VAN JOS  
met de mededeling dat er in de nabije toekomst iets op 
aarde gaat veranderen en of wij daar in willen deelnemen 
en bemiddelen. Nou dat wil wel hè na die duizend jaar niks 
veranderd te hebben gezien en beleefd wat betreft de 
Bijbelse teksten. Er is nou eenmaal verschil tussen 
KOSMISCHE WETTEN EN VERZONNEN AARDSE WETTEN. 
Door geschriften gaat het blijkbaar niet, dan maar een 
andere manier. Dit is zo’n beetje in het kort wat er vóór 
ons allerlaatste aards leven gebeurd is. 
 
 

DE TOEKOMST 
 

Als ik alles zou opschrijven wat ik meegemaakt heb zou dat 
een boek worden van minstens 10.000 bladzijden. 2012 
wordt een wereldwijde bewustwording voor de sferen. 
Hoe is het contact in de toekomst mogelijk en vooral hoe 
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krijgen we de mens op aarde de algehele waarheid van het 
leven aan het verstand gebracht? 2060 is het jaar dat na 
studie, voorbereiding en samenwerking met het hele 
universum (alle kosmische levensgraden) gestart kan 
worden. 
 IK WAS MAAR EEN AARDS EN JOSJE EEN GEESTELIJK 
PROEFKONIJN.  
Haar aandeel is zeker nog wel van veel groter belang 
geweest en heeft duidelijk gemaakt hoe kunst uit HET AL 
door grote kunstenaars geïnspireerd tot stand is gekomen.  
Een passende spreuk hiervoor is: 
WAAR EEN WIL IS, IS GEEN WEG. 
Iedereen weet voor zichzelf hoe het moet en wat hij kan 
maar de kunstkwaliteiten liggen voor mij wel heel erg ver 
uit elkaar. Dus wanneer men op de hoogte is van hoe die 
grote kunstenaars dat voor elkaar hebben gekregen komt 
er op aarde meer rust en genot. In de sferen aangekomen 
kan men dan ook gewoon weer verder want dan “weet” je 
dat jij het niet was en hoef je daar niet meer een lange 
periode treurig om te zijn. 
 
 

HET VERTROUWEN 
 

Zoals je in “mijn” boekje kunt lezen is het vertouwen eerst 
bij mij opgebouwd. Op allerlei manieren ben ik op juiste 
momenten geïnspireerd om bv fouten te voorkomen bij 
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mijn pianospel. Nou is het wel de bedoeling op aarde om 
zelf te evolueren en van alles te beleven dus kwam ik al 
gauw tot de ontdekking dat ik een bepaalde rol had en 
later met betrekking tot 2012. Dit had nou niet bepaald te 
maken met een zelfstandig leven en ik voelde mij dus heel 
vaak een ROBOTJE. Alles went, dus dit ook en toen 
kwamen (na HET AL beleefd te hebben) alle kosmische 
levensgraden op mijn pad. Daar heb je natuurlijk wel de 
kennis voor nodig geschreven door Josef Rulof. Hierna 
kwamen de sferen aan de beurt en daar was duidelijk 
verschil in te bemerken want die zijn niet kosmisch bewust. 
Kosmisch bewusten kunnen, tot op de seconde 
nauwkeurig, muziek van bv de radio, of MP3 cd met 10 uur 
muziek erop en zelfs buiten in de stad of in een cafe of 
winkel enz enz enz samen met een hevig gevoel en een 
gedachte van mij, mij iets duidelijk maken.  Zelfs 
onverstaanbare muziek (Chinees, Indisch, Spaans, 
Israelisch, Afrikaans en nog veel meerdere talen) werd voor 
mij levend. Dus in alle landen zijn alle Kosmische 
levengraden vertegenwoordigd en zijn verbindingen te 
maken. Je mobiele telefoon is er helemaal niks bij. Erg leuk 
om die contacten te beleven. Leuke toekomst of niet? 
Denk maar eens na wat er dan allemaal mogelijk zal zijn!!!! 
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DE DIRECTE STEM 
  
Ook in de Josef Rulofboeken staan fouten en die moet ik 
nu van hem zelf even duidelijk vermelden. Na Josjes 
overlijden heeft zij mij moeten beleven en kan mijn 
gedachtes volledig volgen dus na een ongeveer 3 jaar 
iedere dag naar mij geluisterd te hebben en mij hebben 
horen denken is zij volledig op de hoogte gekomen van 
deze problematiek. Op een gegeven moment kwam ik er 
achter dat zij een hogere sfeer had bereikt en van Josef 
Rulof wist ik wat dat zou betekenen nl dat zij Kosmisch 
bewust zou zijn geworden. Tevens werd mij duidelijk 
gemaakt dat wij vanaf nu samen verder zouden gaan en 
dus op gelijk plan stonden. Mijn reactie was meteen: “nou 
dan ga ik morgen wel even bij het Circus solliciteren”. 
Gelukkig heb ik dat maar niet gedaan want dan zou ik dit 
niet meer geschreven kunnen hebben. Dus de grote 
kunstenaars kwamen uit de hogere kosmische 
levengraden. Ja, in de boeken van Josef Rulof worden de 
sferen nogal uitvoerig besproken en maar enkele blz gaan 
over de stoffelijke kosmische levengraden maar je moet 
het sferenverhaal maar verplaatsen naar de kosmische 
levensgraden. De mensen uit de sferen bevinden zich 
voornamelijk hier op aarde en bereiden zich voor op de 4e 
kosmische levensgraad. Ook het verhaal van 2012 klopt 
niet zoals nu boven vermeld. En de gesplitste 
persoonlijkheden (Jeus/Josef/Dectar) zijn gewoon 
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verschillende personen. Ook staat er een verhaal in over de 
directe stem die in Duitsland gemaakt zou worden maar 
dat ben ik dus en ben door Bach te beleven enkele eeuwen 
geleden in Duitsland gemaakt. Zoals je verderop kunt lezen 
is het Bach beleven noodzakelijk geweest om dit eerst in 
mijn eentje en daarna met Josje te kunnen aanvaarden en 
verwerken want van alles is getest en uitgeprobeerd en 
was daarom een zielspoeling noodzakelijk. Bach´s muziek 
bestaat voor minstens 60% uit religieuze teksten en ook de 
kracht van die muziek heeft mij gevormd. Wanneer in de 
toekomst het bewust ontvangen van wegen om te 
bewandelen door de aardse mens vanuit HET AL 
geaccepteerd wordt, wordt het voor de laatste zielen 
eenvoudiger gemaakt om deze wegen te bewandelen. De 
laatste zielen kunnen er ook niks aan doen dat zij het laatst 
zijn en daarom gunt het hele universum hun een inhaalfase 
zodat zij geen bevooroordeeld gevoel meer hebben. Dus 
de directe stem wordt in de toekomst voor iedereen een 
feit.  

 
HET “WETEN” 

 
Vele onderwerpen die Josef Rulof in zijn boeken aanhaalt zijn 
ook in de Bijbel en andere boeken te vinden maar 1 
onderwerp is mijn stokpaartje. Christus had het namelijk over 
een “eeuwig leven na de dood”. Wat is leven? Ik vind leven 
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bv. Wandelen, fietsen, muziek maken, sporten, samen dingen 
doen, en wat dacht u van liefde bedrijven. Waarom heeft 
iedereen behoefte aan een mens van een andere sekse? 
Wordt dat in de sferen en op andere kosmische levensgraden 
van ons afgenomen? Iemand zei ooit eens:”Als er nog iets 
lekkerders bestaat dan vrijen dan houden we dit er gewoon 
bij!!!” In vele boeken staat dat in het hiernamaals iedereen 
gelijk is maar dat heeft niks met het uiterlijk te maken maar 
dat is geestelijk bedoeld. We behouden in de sferen ons 
uiterlijk met alles erop en eraan en zelfs van jullie jongere 
jaren. Hoe verder in de sferen hoe jonger. Een leerling 
schatte mijn leeftijd pas geleden op 20 jaar en ik ben nu 55 
jaar. Geïnspireerd dus door een astraal mens op de pianoles. 
Als ik nu dus overlijd zie ik er als een 20 jarige uit. Maar nu….., 
hoe gaat dat nou verder? Wanneer er sprake is van een 
verder eeuwig leven wordt daar mee bedoeld dat wanneer je 
overgaat naar een volgende stoffelijke levensgraad je 
geboren wordt met het laatste bewustzijn van voor die 
geboorte. Je hebt dan niet het bewustzijn van een baby. Is 
het dan raar dat ik (compleet voorbereid op de 4e kosmische 
levensgraad) jongere vrouwen “moet” kunnen beminnen 
want ik ga geen 15 jaar wachten om met mijn tweelingziel 
(Josje dus) te vrijen. Jullie zullen daar ruim mee 
geconfronteerd worden in de sferen. “Amigos para siempre” 
is een lied wat waarheid is. Als dit jouw laatste leven op aarde 
is ken ik jou meteen wanneer wij elkaar later weer zien want 
iedereen heeft een eigen persoonlijkheid opgebouwd op 

Kees
Typemachine
12



aarde en dat blijft zo. Na geestelijk bewustzijn komen dus 
nog kosmisch en hierna nog goddelijk bewustzijn en wanneer 
iedereen zover is gekomen kunnen we pas echt aan een 
gezamenlijk goddelijk leven beginnen want volgens mijn 
ZOONTJE (hihi) is het dan nog niet afgelopen. Luister maar 
naar het slot van de 10e Symphonie van Mahler dan voel je de 
diepe zucht en dus een opluchting van jewelste. 

 
 

LAST BUT NOT LEAST 
UNIVERSELE LIEFDE 

 
Onderstaand briefje is enkele jaren geleden door een koorlid 
aan mij gegeven (dus ook geïnspireerd) en toen was ik nog 
niet echt op de hoogte van bovenstaand gegeven (hierna 
heeft ze het origineel in een koorblad gezet). “Dit” geld dus 
ook pas voor HET AL. HET AL is dus eigenlijk pas de hemel en 
daarom zijn alle Bijbelse geschriften pas voor iedereen 
bewust uitvoerbaar wanneer het Al bereikt is. We leven 
daarvoor in onbewustzijn en door miljoenen levens te 
beleven komen we uiteindelijk zover. Fouten bestaan niet 
alleen maar onbewustzijn!!!!  
 

Hoi Truus, 
Ik kan het toch niet laten om jouw briefje 
nog even aan te vullen (hobby van mij).  

Kees
Typemachine
13



 
Er stond: 
Het leven is een optelsom van goed en 
kwaad, van lief en leed. Zij samen bepalen 
de waarde van dat wat leven heet. 
 
Mijn aanvulling: 
Het leven is een optelsom van goed en 
kwaad, lief en leed beleefd te hebben. Zij 
samen bepalen de waarde van jouw 
levensgraad. Door vele levens komen we 
uiteindelijk tot de universele liefde, een 
voorwaarde om weer verder te kunnen 
evolueren. 
 
Dus jouw 1e briefje was niet helemaal fout. 
Maar de universele liefde die jijzelf bereikt 
moet je als een slotakkoord op aarde zien. 
Het was dus wel waar maar niet voor 
iedereen op dit moment, één keer zal het 
waar zijn!!!!  
 
Groetjes 
Kees 
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Tot slot nog een inhoudsopgave en opmerkingen over 
brieven en mailtjes hierna te lezen. 

- Blz 18 tot  en met 30 zijn enkele brieven naar Karina 
Boogers wonende in Mallorca. Zij heeft mij wakker 
gemaakt (op dit gebied heet dat zo). Deze brieven zijn 
maar een greep uit onze correspondentieperiode die 
een half jaar geduurd heeft. Ik moest blijkbaar ook eerst 
nog leren schrijven want vroeger moest Josje al mijn 
officiële brieven verwerken. 

- Blz 31 tot en met 55 is mijn eerste geschreven boekje in 
het jaar 2006 + een 1e voorspelling. Zoals je kunt lezen 
was die periode ervoor een 1e kennismaking met het in 
puzzeltjes denken. Later moest ik ook vaak een week of 
soms nog langer alle puzzelstukjes afwachten om tot een 
conclusie te komen en vaak werd het weer veel later een 
andere omdat alles tijdens mijn gewone leven en tijdens 
mijn werk plaats vond. Tussen de soep en de 
aardappelen dus!!!! Geduld is een vereiste. 

- Blz 56 tot en met 59 zijn teksten van een spiritueel 
centrum die ook ongevraagd naar mij gestuurd werden. 

- Blz 60 tot en met 205 spreken voor zich. Vergeet niet 
eerst naar de DVD te kijken!!!!!  

-  Blz 206 en 207 is een brief naar mijn directeur van de 
muziekschool. Hier heb ik ook nooit meer iets van 
gehoord. Wel in die week zelf 1 opmerking: “Dan zul je 
wel gelukkig zijn”. Is dit oninteresse of compleet langs 
hem heen gegaan? Als ik directeur zou zijn zou ik vragen 
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of diegene misschien niet beter even in de ziektewet kan 
gaan zitten om vervolgens een psycholoog te bezoeken.   

- Blz 208 tot en met 217 staan enkele eigen verklaringen 
van de boeken van Josef Rulof en enkele belevingen oa 
van Josjes sterven, crematie en daarna. 

- Blz 218 tot en met 223 staat een brief naar een leerling 
die ik uiteindelijk niet gestuurd heb. Ik zou hier wel 10 
blz over kunnen uitweiden maar het enige wat ik “moet” 
vertellen is dat (en dat bleek veel later) de brief 
geschreven is door haar tweelingziel dóór mij. Er zijn 
vele astrale mensen die hun kringloop op aarde 
afgerond hebben en op hun tweelingziel zitten te 
wachten . Tweelingzielen eindigen vaak niet op hetzelfde 
moment met hun aardse kringloop. Hierna volgt een 
geschreven  reactie van Margriet die het geduld niet kon 
opbrengen om mijn verhaal te accepteren en af te 
wachten wat de toekomst nog zou kunnen 
verduidelijken. Misschien weet je hier ook niks meer van 
en is alles wat wij meegemaakt hebben geïnspireerd en 
geënsceneerd. Ik wilde deze brief eigenlijk niet meer 
laten zien om privéredenen maar ook hier heb ik 
toestemming voor gekregen. Nu weet ik ook waarom!!! 
Jij bent een voorbeeld en bewijs (na zelfs enkele boeken 
gelezen te hebben van J.R. ) dat deze materie nog niet 
rijp is voor deze tijd op aarde.  

- Hierna volgen nog enkele teksten over de gevolgen van 
de vele gesprekken die Margriet en ik enkele jaren 
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geleden hierover gevoerd hebben, en nog vele teksten 
naar familie en vrienden, een krant en huisarts die alles 
bij elkaar niet van de poes zijn volgens mij. 
 WETEN JULLIE HIER IETS VAN OF HOE ZIT DAT??? 
Word ik gewoon genegeerd of denken jullie: 
”LAAT MAAR KLETSEN!!!”  
Voor 1 persoon geldt dit laatste niet en dat is Heidi, zij is 
de enige maar ook de enige waar ik af en toe nu nog iets 
kwijt kan hierover. 
 
Veel leesplezier (als je het kunt opbrengen tenminste) 
maar meer kan ik niet doen. Mijn taak zit er op. Ik maak 
mijn werkseizoen (tot de zomervakantie) af en geef nog 
een feestje op 6 augustus en dan……….. 
 

FINITO 
IK GA HIERNA LEKKER  

NAAR JOSJE TOE!!! 
P.S. Wanneer je met mensen samengewerkt hebt, 
en nu heb ik het over de astrale wereld, dan hoort 
daar ook iets stoffelijks bij nl. een knuffel dus na 
Josje geknuffeld te hebben volgen nog vele 
anderen.  
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NU VOLGEN NOG ENKELE 
MAILTJES, NIET VERSTUURDE 

BRIEVEN,  
SLOTOPMERKINGEN EN NIET 
TE VERGETEN WORDEN DE 

PUZZELS VAN MIJN 1E 
BOEKJE MET MIJN NIEUWE 
PET OPGELOST. TENSLOTTE 
EEN NAWOORD EN HOE IK 

MIJN CREMATIE HEB 
VOORBEREID. ALS BIJLAGE 

NOG DE INHOUDSOPGAVEN 
VAN DE JOSEF 
RULOFBOEKEN  



Gelukkig niet meteen uit de geestelijke sfeer want grote overgangen zijn ongezond voor de mens. De 
electronische leeromgeving is n.l. ook geestelijk, en als je mijn mening wilt horen is alles eigenlijk 
spiritueel. Er was eens een oerknal en wat was er daarvoor????? Een geestelijk zich evoluerende 
massa die na biljoenen tijdperken nadenken tot een rechtvaardige levensvorm zou leiden. Een 
verharding vond plaats maar wel vanuit dit voorafgaande (zie boek: het ontstaan van het heelal. Van 
mij ooit eens gekregen voor jouw verjaardag). Alles is spiritueel. Ik heb maar een paar jaar 
natuurkunde en 1 jaar schijkunde gehad maar ik "kon" nou eenmaal niet meer verder hierin omdat het 
mij zo indrukwekkend overkwam dat ik zeker na verdere studie in "DE GROTE BEEK" terecht zou zijn 
gekomen.  
Enkele vragen: 
-  WAAROM COMBINEERT DE ENEN ATTOOM MET EEN ANDERE ATOOM WEL EN ANDERE 
ATOMEN WEER NIET???? 
- IK VIND DE ELECTRON WEL EEN BEHOORLIJKE UITSLOVER, TSJONGESJONGESJONGE!!!!! 
- WAT ZIT ER NOU EIGENLIJK NIET ALLEMAAL NOG EENS IN EEN ATOOM??? 
  
Jij zei ooit dat we met modellen kunnen werken en veel kunnen uitvinden maar ik blijf toch nog steeds 
hangen in bovenstaande vragen. Alles leeft toch, of niet? Materie vergaat of verandert zelfs zonder 
menselijke bemoeing in een andere stof, is dit spritueel of niet??? Beweging is voor mij leven en alles 
wat we nu kennen als materie en alles wat er in de toekomst nog uitgevonden wordt is vantevoren 
bedacht, het is een mogelijkheid en geen uitvinding.  
DUS IK BEN DAGELIJKS SPIRITUEEL BEZIG EN DE REST VAN HET HEELAL OOK, LEUK HE !!!! 
  
DOEIIIIIIIIIIIIIIII 
Keesje 
----- Original Message -----  
From: Rene van der Weijden  
To: KEES VAN DER WEIJDEN  
Sent: Tuesday, July 05, 2011 11:52 AM 
Subject: Re: babbeltje 
 
Hoi Keessie, 
 
Ik ben zondagavond teruggekomen van een weekje Taizé (broedergemeenschap in 
Bourgogne) met een aantal leerlingen. Lekker spiritueel (o.a. drie keer per dag naar de kerk) 
en primitief (tent, geen stoel dus altijd op de grond zitten, eenvoudig eten centraal 
klaargemaakt voor zo'n 1500 mensen tegelijk, enz.) doen. Ik ben weer geestelijk verfrist. 
Eigenlijk nu vakantie maar ik moet nog enkele dagen aan de elektronische leeromgeving van 
school werken. Komt goed uit, want Caroline werkt ook nog één week door. 
 
We gaan in het weekend van 16 juli met de vouwwagen weg naar Frankrijk. Waar precies 
weten we nog niet. We zien wel. 
 
Kim en Roy komen naar je feest. De sukkel wist niet meer of ze het al wel of niet 
doorgegeven had. 
Wat ma betreft moet je het denk ik van het moment laten afhangen. In principe wel mee laten 
doen, maar als ze op het moment niet in de "stemming" is, dan thuislaten. Eventueel kan ze 
idd eerder teruggebracht worden. 
 
Groetjes, 
je broertje, ook namens je schone zus 
 
Op 1-7-2011 12:12, KEES VAN DER WEIJDEN schreef:  
Hoi broertje en schone zus. 
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Begint jullie vakantie al? Ik heb nog een weekje examens, 1 uitvoering, 1 repetitie en enkele lessen. 
Vrijdag om 13.00 VAKANTIE..........!!!! Ik ga weer net als vorig jaar lekker iedere dag 's morgens 
bepalen wat ik nou eens ga doen, heeeeeerlijk. In ieder geval weer rondtoeren met auto of trein in 
Nederland, zat te beleven.  
  
Kim heeft nog steeds niet gereageerd, misschien weten jullie of ze 6 augustus komen. Tot nu toe 
komen er zeker 25 mensen en 2 moeten nog iets regelen dus het wordt in ieder geval lekker gezellig. 
Vind je dat ik ma ook moet halen dan? Natuurlijk hoort ze er bij maar ze is nu niet zo uitgaanderig 
meer vind ik. We kunnen haar halen en als ze terug wil is het maar 5 minuten rijden. 
  
Ik hoor het nog wel en wens jullie een fijne vakantie. Wanneer vertrekken jullie ? 
  
Groetjes 
Broertje en schone broertje 
 
 
--  
------------------------------------------------------------ 
Rene van der Weijden, 
docent informatica en natuurkunde en ICT-coach, 
Sint Gregorius College Utrecht: www.gregorius.nl 
email: r-vanderweijden@gregorius.nl of infodoc@vdweijden.org 
Webredactie www.natuurkunde.nl en www.sciencespace.nl 
email: docenten@natuurkunde.nl of r.a.j.g.vanderweijden@uu.nl 
email prive: rene@vdweijden.org 
------------------------------------------------------------ 
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Hoi Kees. 
 
Ik vond je verhaal wat warrig maar ik weet hoe moeilijk het is om gevoelens, gedachten e.d. onder 
woorden te brengen. Woorden zijn beperkend en worden meestal verkeerd begrepen. 
Ik heb en had geen vragen voor je. Hiervoor ga ik naar mijn eigen bron en die is voor mij heel 
duidelijk. Wat ik wel heb is belangstelling in mensen en in wat hen beweegt. Vandaar dat ik altijd 
bereid ben om echt te luisteren al weet ik dat me dan meestal een andere rol door hen wordt 
toebedacht. Het zij zo! 
Omdat ik een héél grote belangstelling heb in het spirituele in de breedste zin van het woord, heb ik 
onze gesprekken altijd prettig gevonden. Er zijn maar weinig mensen die hierover willen en kunnen 
praten. 
 
Groetjes, 

Heidi  

 
From: c.vandeweijden@chello.nl 
To: heiditoonen@live.nl 
Subject: 2012 
Date: Thu, 1 Sep 2011 14:41:15 +0200 

Hoi Heidi, 
  
Ik heb even over jouw opmerking nagedacht nl:"jij veranderd ook iedere keer van gedachte".  Het hele 
universum denkt en handelt ook democratisch en dat heeft nogal wat tijd in beslag genomen. Eerst 
was de 7e kosmische levensgraad aan de beurt en er is door hun vanalles getest. Het is ook nogal 
wat om de algehele waarheid (werkelijkheid) op aarde te brengen. Vervolgens kwam de 6e 
levensgraad en die levens zijn ook kosmisch bewust, dus wanneer er iets mogelijk is zien zij vooruit 
en deze periode duurde niet zo lang als de overige levensgraden (5e, 4e en de sferen, ook wel hemel 
genoemd). Elke levensgraad "wensten" mij na mijn 1e taak (nl een verstoffelijking van deze 
werkelijkheid voor de sferen) in 1e instantie een gelukkige overgang naar mijn volgende levensgraad 
en zeker ook alle geluk met Josje samen. Maaaaaaaar........ de levens van de 7e kosmische 
levensgraad kwamen er toch iedere keer weer tussen met de opmerking dat het wel degelijk door 
moest gaan in 2012.  
  
Dit even in het kort. Vandaar dat ik ook vaak niet wist met wie ik te maken had. Ik doe eigenlijk ook 
niks en ben alleen maar een instrument. Nu weet ik ook dat ik mij nergens druk over hoef te maken 
want ik kan op dit gebied ook niks in mijn eentje. Alle disciplines zijn nu overtuigd dat het kan via mij 
als robotje en er is vertrouwen opgebouwd naar het Al en overige kosmische levensgraden.  
  
Heb je nog vragen dan ben ik er altijd voor jou!!!!!! 
Groetjes 
Robotje menneke Keesje 
 



Moeilijk om de essentie eruit te halen!!! Sorry, maar ik begrijp nou ineens niet meer waarom jij 
uitgekozen bent. Ik hou het maar bij : ik zie wel!!! 
Liever geen reactie dan een met comentaar voordat je je verdiept hebt!!! 
  
doeiiii 
Keesje 
----- Original Message -----  
From: Rene van der Weijden  
To: KEES VAN DER WEIJDEN  
Sent: Sunday, September 11, 2011 12:12 PM 
Subject: Re: 10 sept na het etentje 
 
Hoi broertje, 
 
Wij vonden het gisteren ook heel gezellig samen. Begeleid door een gigantische onweersbui 
aan onze linker (west)kant zijn we (lees "is Caroline") teruggereden naar Nieuwegein waar 
het noodweer losbarstte toen we net binnen in huis waren. Wat een noodweer!!! Prachtig! 
 
Je schrijven hieronder moet ik nog een paar keer goed doornemen voordat ik het helemaal (?) 
vat. Daar kom ik nog wel op terug, hoewel ik me verzet om in jouw verhaal mee te gaan. Dat 
heeft niets met het feit te maken, dat je niet gestudeerd hebt (deze denkwijze zit meer in jezelf 
dan in mij), maar misschien wel in het feit, dat ik mijn plaats hier in het heelal en de zin van 
mijn bestaan op mijn eigen wijze wens uit te zoeken en dat is, zoals het er nu naar uitziet, op 
de christelijke weg, niet volgens de oude traditie maar volgens de nieuwe theologieën, die niet 
in tegenspraak zijn met de materialistische natuurwetenschap, maar wel het ZIJN vanuit een 
ander (breder) perspectief bekijken. De intensieve wijze, waarop ik daar nu mee bezig ben, 
bevalt me uitstekend en ik verzet me tegen denkrichtingen, die mij van deze manier van 
aanpak afleiden. 
 
Toch wil ik me binnenkort wel even in de tekst hieronder verdiepen (na eerste lezing zegt het 
me nog niet veel, heb ik niet het gevoel het te doorgronden) en erop reageren. 
Het enige, dat ik als eerste opmerking wel wil zeggen is dat je me niet moet zien als iemand, 
die veel weet, want dat is niet zo. Hoe meer je probeert te weten te komen, hoe meer je er 
achter komt, dat je eigenlijk heel weinig weet. Deze bescheidenheid zouden heel wat meer 
"gestudeerden" moeten opbrengen, bijv. die hersendeskundigen, die denken alles te kunnen 
verklaren vanuit hun metingen aan hersenen. 
 
Hier laat ik het bij. 
Geniet nog van je zondag, broertje, en tot 1 oktober, 
 
Broer 
 
Op 11-9-2011 10:50, KEES VAN DER WEIJDEN schreef:  
Hoi broertje, 
Bedankt voor de leuke middag en avond. Ik had mij eigenlijk voorgenomen om 
het niet meer over 2012 te hebben maar om de een of andere reden moest het 
toch weer gebeuren. Ik heb eigenlijk dezelfde opvatting als jij nl:”ik wacht wel 
af”. Maar ja na 7 jaar de andere wereld (geestelijke en stoffelijk-geestelijke) 
dagelijks meegemaakt te hebben (vooral na Josjes overgaan) is er een 
wederzijds vertrouwen opgebouwd en zitten we allemaal op het puntje van 
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onze stoel want het is nog geen 3 maart 2012. Wat nu???? Ik krijg steeds weer 
dezelfde dingen door en heb ze leren interpreteren door iedere keer een 
overtreffende trap te zoeken. En wie sloot er gisterenavond na ons etentje nou 
in het rijtje aan? Jouw tweelingziel!!!! Wat is er nu dan eigenlijk aan de hand? 
Het tweelingzielenverhaal is voor mij niks nieuws en zij is minstens de 15e die 
mij in mijn huiskamer opzoekt.  Zie vorige mailtjes hoe ik tot bepaalde 
gedachtes kom (combinatie van muziek, met of zonder tekst en trillingen in 
mijn lichaam, soms alleen in het hoofd maar naar belangrijkheid ook soms van 
kop tot teen en ook soms vergezeld van tranen). Ik ben geen huilebalk en had 
er na deze leuke dag ook totaal geen reden voor. De muziek die ik op had staan 
was ook hele oude koek. Ooit heb ik een klein boekje van Margriet gekregen op 
dit gebied en kwam niet verder dan tot blz 30 en heb ook meteen 
aantekeningen gemaakt van de onzin die erin stond. Wat moet ik nou op deze 
dag met die twee informaties want het boekje kwam gisteravond ook meteen 
ter sprake en hier kwamen de tranen dus tevoorschijn. Nou kan ik alleen maar 
verder als je op de hoogte bent van de tweelingzielenproblematiek. Even in het 
kort. Wij zijn als 1 cel geschapen en weer gesplitst en daarna onze eigen weg 
gevolgd met alle gevolgen van dien. Na onze vooraardse en aardse kringloop 
van miljoenen levens gaan we uiteindelijk met onze tweelingziel verder om 
weer opnieuw vele levens te beleven. En hiermee (de onderbouw)  zijn we niet 
allemaal tegelijk klaar dus wacht soms de man en soms de vrouw jaren en jaren 
op haar/zijn tweelingziel. Dit is voor mij al erg oude koek, ik mag wel zeggen 
beschimmelde koek. Nou gaan we het etentje, ons gesprek, jouw tweelingziel 
en het boekje  in een bakje stoppen en de mixer aanzetten. Wat komt er dan 
uit????  
JIJ BENT UITGEKOZEN OM MIJ MEE TE HELPEN MET JOUW KENNIS (VELE 
BOEKEN GELEZEN EN NATUURKUNDIGE). Ik weet namelijk niks exact en zeker 
niet bij geleerden onder woorden te brengen want dat was weer even gisteren 
aan de orde. Iedere geleerde gebruikt moeilijke terminologie en daar kan ik 
niks mee als Mavo en Conservatorium opgeleide. Ook kwam even aan de orde 
bij ma, dat de meeste geschriften voor de “gestudeerden” onder ons was en 
tja….., ik ga dus voor de hele wereld!!!! Als je daar over nadenkt en goed om je 
heen kijkt moet deze materie toch wel duidelijk op een hele andere manier 
(eenvoudiger) gebracht worden en zijn wij toch wel een leuke en goede 
combinatie. Nog enkele voorbeelden van geestelijk denken. Het hersenverhaal 
kan niet waar zijn omdat je namelijk na het sterven ook kunt denken. De 
hersenen geven alle gevoelens door aan je lichaam en die verstoffelijken dat 
weer. Kosmologie is voor jullie de leer van wat er allemaal nog meer is te 
beleven in het heelal. Ja dat klopt wel maar voor mij is dat meer wie er allemaal 
nog meer zijn en wat zij zijn en kunnen. Nou dat gaan we dus in 2012 even 



laten zien en bewijzen en verklaren. Want wie geloofd mij nou, ik heb niet 
gestudeerd, tenminste niet zoals men dat verwacht op aarde. De boeken van 
Josef Rulof waren een basis om in contact te komen met de rest van het 
universum.  Veel is er getest en uiteindelijk is er een samenwerkingsverband 
tot stand gekomen. Het kan soms raar lopen want ik heb jaren gedacht dat het 
een moeilijke kluif wordt om zo’n geleerd mens als jij mee te krijgen want jij 
weet alles al, toch? Dus eerlijk gezegd was ik gisterenavond erg verbaasd maar 
ja, weet ik veel hoe de geestelijke wereld een koe vangt !?  
Misschien is dit nog een onsamenhangend verhaal maar ja, ik kan er op dit 
moment geen andere koek van bakken en ben maar niet bang dat je voor de 
leeuwen gegooid wordt want jouw taak komt pas (als je wilt, want niks 
moet!!!!) na 2012. Dan gaan we de geestelijke kosmologie behandelen en zal 
men mij als medium van het universum accepteren. Nee, ik kan dit niet zelf 
want dat is een universiteit. Ergens in mij is het allemaal opgeslagen en wordt 
dan gewoon omhoog gehaald. Ik kan niet voorspellen maar wel interpreten. 
Leuk getal overigens (zie boven) “7” ,  echt een kosmisch spiritueel getal. 
Tot 1 oktober en slaap lekker 
THIS IS THE TIME 
Broertje 
 
 
--  
------------------------------------------------------------ 
Rene van der Weijden, 
docent informatica en natuurkunde en ICT-coach, 
Sint Gregorius College Utrecht: www.gregorius.nl 
email: r-vanderweijden@gregorius.nl of infodoc@vdweijden.org 
Webredactie www.natuurkunde.nl en www.sciencespace.nl 
email: docenten@natuurkunde.nl of r.a.j.g.vanderweijden@uu.nl 
email prive: rene@vdweijden.org 
------------------------------------------------------------ 
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Hoi broertje,                                                                         dinsdag 4 oktober 2011 
  
Ik vond het zaterdag heel gezellig. Als gezinloze is zo'n dag altijd wel geslaagd. We hebben het 
natuurlijk weer over 2012 gehad maar eigenlijk hoeft dat voor mij niet want het is bijna zo ver en ik kan 
nou wel wachten. Maaaaar...... er is nog 1 ding waar ik mee zit en dat is:"ja, maar daar heb je ons ook 
nooit iets van verteld". Dus als je denkt daar niet op terug te komen met deze opmerking hoef je de 
rest niet te lezen. Je bent nou eenmaal mijn broertje, en nou zeg ik het weer, want ik zie altijd wel een 
boek liggen op tafel die over deze materie gaat, dat het mij zeer spijt dat we er nooit over praten en 
dan bedoel ik FILOSOFEREN. Er is zoveel materiaal (geschriften) op dit gebied en de laatste 7 jaar 
doe ik zelf niks anders, maar dan met mijzelf. Vragen, vragen en nog eens vragen. De meeste zijn nou 
wel opgelost maar 1 vraag blijft steeds maar hangen.  
  
Allereerst kom ik misschien soms wel dwingend over betreffende 2012 en misschien met de tekst 
hieronder ook wel maar we moeten ons priveleven en dit maar scheiden.  
De vraag was al eerder opgelost dan dat ik het mij gesteld had. In de boeken van Josef Rulof heb ik in 
ieder geval geleerd om zelf achter dingen te komen want dan is het jouw bezit en geen welles niettus 
verhaal. Door steeds maar te schrappen (wat niet kan) kom ik uiteindelijk achter de enige echte 
oplossing: het antwoord. Met Heidi de Louw (leerling en collega dirigent) heb ik wel al vele gesprekken 
gevoerd en dezelfde vraag gesteld en die zou ze wel een keer even beantwoorden. Ik wacht hier nog 
steeds op, en het is ook niet zo eenvoudig. Nou, daar komt hij dan: WAT KWAM CHRISTUS 
EIGENLIJK OP AARDE DOEN? 
Voor katholieken zal dat een koud kunstje zijn om te beantwoorden maar ik heb mij georiënteerd in 
vele geschriften. Ze hebben allemaal een eigen karakter maar het komt op hetzelfde neer. Maar wat is 
het verschil? Alle andere geschriften dan het nieuwe testament zijn zelfstandig ontstaan en het nieuwe 
testament is samen met een Goddelijke persoonlijklheid (in de bijbel zoon van God genoemd) beleefd. 
Waarom?????? Nou ja hij deed wel enkele kunstjes zoals dematerialisaties (ook zichzelf met Pasen) 
maar dat kan ook op afstand. Josef Rulof is zelf gedematerialiseerd om voor mensen die zichzelf 
hadden buitengesloten de deur te openen van binnenuit. Leuk hè? Je moet dit wel geloven natuurlijk, 
maar het gaat toch niet alleen om de kunstjes? Inhoudelijk is de mens nu weer opnieuw het wiel aan 
het uitvinden en zeker in de muziek vind ik de bijbelse geschriften ruim terug. Had Jesus dan geen 
geduld, kon hij niet 2000 jaar wachten? Een zoethoudertje dus zijn de bijbel en de andere 2 
hoofdgeschriften (KORAN EN BOUDDHISME). Maar om nou helemaal als baby geboren te worden 
en te moeten opgroeien als een kind gaat mij toch wel heeeeeeel erg ver. En zich aan het kruis laten 
slaan al helemaal niet. Daar zit nog wel een reden, maar kom maar op, dan heb ik genoeg stof om te 
reageren!!! 
  
Deze vraag heeft ook heel erg met 2012 te maken en is als je het weet erg gemakkelijk te 
beantwoorden, maar dat is met alles zo. Wanneer je er ook niet uit komt dan wil ik het wel vertellen 
want Heidi is ook rustig gebleven en misschien wordt 2012 dan weer een beetje meer werkelijkheid 
voor jou. Het is niet anders!!!! En het zelf verzinnen en het met zekerheid vertellen kun je toch niet 
verwachten van mij? 
  
Groetjes 
Broertje 
 



Kees
Typemachine
IK WENS IEDEREEN EEN HELE FIJNE KERST!!!

HIERONDER STAAN EEN AFBEELDING EN 

TEKSTEN DIE OP 2012 SLAAN.

MEDE NAMENS NOSTRADAMUS, NEWTON, 

JOSEF RULOF, SPRITUELE CENTRA, DE MAY'S 

EN VELE ANDEREN MOET JE HET SCHILDERIJ

VAN ONDER NAAR BOVEN BELEVEN 

(MAART-DECEMBER). HET IS GEEN STOFFELIJKE

ONDERGANG (WAT VELEN BEWEREN) MAAR EEN 

GEESTELIJK ANDERS DENKEN, 

VANDAAR DE BLOEMEN BOVENAAN. 

HIERONDER MOET DE WEG NAAR 21 DECEMBER

VOORSTELLEN.

IK TWIJFEL NIET MEER AAN EEN
 VOORSPOEDIG 2012!!!!!

GROETJES
KEES

Kees
Tekstvak
dec 2011 gestuurd naar familie, vrienden en enkele koren



 

Kees
Typemachine
NA "OORLOG" KOMT "VREDE"

Kees
Typemachine
NA "GEESTELIJK GEWORSTEL" KOMT "VANZELFSPREKENDHEID"

Kees
Typemachine
NA "IKKE IKKE IKKE" KOMT "HET KIBBUTZGEVOEL"

Kees
Typemachine
NA "RELIGIES" VOLGEN "DE KOSMISCHE WETTEN"

Kees
Typemachine
NA "ONBEWUSTZIJN" BEGINT "HET LEVEN"

Kees
Typemachine
NA "DE DIEPE ZUCHT" VOLGT...????

Kees
Typemachine
2012 "wordt" een spetterend jaar!!!!



Waarom 2012 voor mij zo spannend is. 
2012 is een kosmisch jaartal, dus bepaald door de ALBRON. Eerder kon niet want de mens was er nog 
niet klaar voor. Later, zou catastrofaal worden. Door de technieken kan nu heel gemakkelijk onrecht 
aan de mens gedaan worden en door ons bewust worden kan ook heel gemakkelijk de verkeerde 
kant (volgens kosmische normen) gedacht en gehandeld worden. DUS HOOG TIJD VOOR DE 
KOSMISCHE WETTEN!!!!! Maar hoe moeten die nou op aarde gebracht worden? Dat het nu moest 
gebeuren is al een duizenden jaren oud gegeven voor het universum. Vele geschriften zijn op aarde 
gebracht en vele verschijningen en “wonderen” hebben plaats gevonden, maar de echte waarheid is 
nog niet bekend. De bestaande teksten konden nog niet optimaal geschreven worden want hoe kun 
je nou iets schrijven wat je niet kunt bevatten of geloven? ”De Universiteit van Christus” van J. Rulof 
is zelfs niet volledig en kan de mens het wat schelen? In mijn ogen niet. Dus zullen er zichtbare 
bewijzen moeten volgen en dat gaat ook gebeuren. Het hele universum heeft in eerste instantie erg 
negatief gereageerd op voorstellen op dit gebied en zou bv. volgens Nostradamus en de Maya’s de 
wereld opnieuw moeten beginnen door een grootschalige vernietiging en zoals “de Ark van Noach” 
verder moeten. Niks is minder waar. Toen men besefte dat er nog een andere mogelijkheid bestond 
stortte het universum (geestelijk) behoorlijk in elkaar van enthousiasme:”het ei van Columbus was 
uitgevonden door AL 7”!!!! 

Waarom was Christus eigenlijk op aarde gekomen? Alle andere geschriften zijn toch ook maar 
gewoon door mensen opgeschreven dus de apostelen zouden dit toch ook zonder de eerste ziel (met 
goddelijk bewustzijn) op een of andere manier gedaan kunnen hebben!!! Ja, dat was een goede 
vraag, dus waren we er achter gekomen dat hij contact zocht met zijn vader en zijn vriendin om later 
2012 voor te bereiden. Zij zijn hier nou op aarde en jij kent ze ook beide. Ga maar even zitten!!!!! 
Josje (die ken jij ook nog wel) en ik (zei de gek). Wij zijn hier om stoffelijke bewijzen te leveren. Alle 
geschriften komen niet verder dan een geestelijk verdergaan na onze aardse kringloop. Zelfs J. Rulof 
kon maar een paar pagina’s besteden aan het stoffelijk verdergaan van de mens. Hoe gaat het nou 
verder in 2012? Josje heeft met mij alle kosmische levensgraden en de sferen beleefd en samen met 
Al 7  hun overtuigd dat het allemaal goed komt. Verschijningen zullen opnieuw plaatsvinden en 
daarna zal ik mijn oude lichaam afstaan aan de aarde en een nieuw lichaam uit de 4e kosmische 
levensgraad zal geleverd worden. En de grote verrassing is dat Josje (mijn tweelingziel) ook weer 
meekomt. Tot 2060 zullen wij in ieder geval blijven en er zal dan bewezen worden dat wij nog geen 
steek ouder zijn geworden. Ook moet ik voor jou misschien nog even uitleggen dat wij zoals we op 
aarde geboren worden niet meer ons bewustzijn verliezen , dus wij kunnen alles uit dit leven gewoon 
vertellen en Josje zou hier een groot aandeel in kunnen leveren want zij weet alles vanaf dat ze 
overleden is. Mijn leerlingen, koorleden en alle activiteiten gaat ze dan ook benoemen. Wanneer dit 
allemaal bewezen is zou er toch sprake kunnen zijn van een luisterend oor!!! Later gaan we de mens 
leren wat inspiratie eigenlijk is en wie dat allemaal doen (het hele universum is hier namelijk in 
actief). Op den duur zal de aarde op eigen benen gaan staan wanneer bekend is wat er nog allemaal 
op hen staat te wachten. 

Dit even in het kort want ik kan over details nog duizenden blz. schrijven. Waarom het voor mij 
spannend is moge duidelijk zijn, want Josje beleven als tweelingziel in de gedaante van een 4e 
kosmisch lichaam is niet niks. Mijn God!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Groetjes 
Kees 
 



Daar ben ik nog even. Bedankt voor jouw compliment. Even dacht ik nog dat ik mijn verhaal niet 
moest opsturen omdat je er niet naar vroeg maar ik ben zo enthousiast dat ik het aan iemand kwijt 
moet. Liefst zou ik het van de daken schreeuwen maar helaas moet ik nog even een paar maanden 
wachten. Ik heb al vele teksten naar allerlei mensen gemaild (kun je ook krijgen als je wilt) en haast 
geen reactie gekregen. Aangezien jij nu nog de enige bent die op dit gebied misschien te bereiken is 
doe ik het toch. Een 2e reden is eigenlijk een vriendelijk verzoek om het op te slaan zodat jij dit kunt 
bewijzen, want het gaat alleen nog maar om bewijzen, bewijzen en nog eens bewijzen. Bovendien 
had ik het maandag al geschreven, meteen toen ik jouw mailtje had gelezen, en het stond in 15 
minuten op papier. 
  
Deze tekst zoals misschien wel 100 teksten zijn ook niet van mij alleen, dus mediums genoeg op 
aarde!!!!! 
  
Groetjes 
Kees en Josje 
----- Original Message -----  
From: Anne-Claire  
To: c.vandeweijden@chello.nl  
Sent: Monday, January 30, 2012 11:31 AM 
Subject: Jomanda 
 
Hallo Kees,   Bedankt voor je mooie kaart!!Zo zie ik het ook,de wereld zal echt niet vergaan!! 
  
Dit bericht,zie bijlage ontving ik van de week, zo zie je maar weer dat Jomanda gelijk had wat die 
siliconen troep berteft,ik vind het nog steeds jammer dat ze er niet meer is, hoewel ik inmiddels een 
even sterk medium heb gevonden in Venlo, wat energie-overdracht betreft. 
  
Zo af en toe ga ik er eens heen om mijn energie weer in balans te brengen .   Tot 
oktober,waarschijnlijk,   Anne-Claire 
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Toch nog even een korte reactie. Het lijkt misschien wel moeilijk wat ik geschreven heb maar het is 
namenlijk de bedoeling om het zo simpel mogelijk te maken want inderdaad is het tot nu toe alleen 
maar voor enkelen weggelegd deze materie. 2012-2060 is een periode die de hele aardbevolking 
wakker moet schudden. Het hele universum zit op de kosmische datum (3 maart) te wachten om te 
starten vandaar dat jouw medium in de bijlage gewoon door gaat met zijn werk. Ik doe niks anders 
dan informatie te ontvangen over deze periode, wat er gaat gebeuren, wie er aan mee doen enz enz. 
Misschien vind je het arrogant of eigenlijk gewoon niet te geloven maar ik heb thuiszorg (door de 
entiteiten) wat betreft  het bijhouden en verzorgen van mijn lichaam dus meneer Bom hoef ik niet te 
spreken. DAT IS NAMENLIJK NIET AAN DE ORDE. Een mooi voorbeeld is toen ik bij Natalia was en 
zij spierpijn had en toen ik dicht bij haar stond verzachte het. Ik zei dat ik daar niks aan kon doen en 
later was het helemaal weg. Zo ook met Koos (vriend van Mardi). Ik was het niet, deed niks en dacht 
aan niks. Het was was ook maar op 1 avond gebeurd, want ik heb het daarna nog bij verschillende 
mensen uitgeprobeerd zonder succes. Dit is maar een voorbeeld maar 8 jaar lang heb ik vanalles 
meegemaakt die duiden op een andere taak voor mij dan "nu" bezig te zijn met de aardse mens met 
deze materie. Iedere keer maar 1 keer een zogenaamd wonder.  
  
Het is echt heel ruim van opzet en wereldwijd. Dus eigenlijk goed nieuws voor jou want dan ben je niet 
meer een van de weinigen en kunnen we lekker filosoferen over onze toekomst. De entiteiten gaan 
zich universumwijd laten zien op aarde. DNA krijgt dan ook een andere betekenis want dat is 
namenlijk ons geest-zijn en wij worden geinspireerd door andere geesten om de mens verder in de 
goede richting te helpen.  
  
Ik hoop jou graag over enkele maanden nog eens hierover te spreken en dat zal dan zeker niet met 
z'n tweeen zijn!!! 
  
Groetjes 
Kees   
----- Original Message -----  
From: Anne-Claire  
To: c.vandeweijden@chello.nl  
Sent: Tuesday, February 07, 2012 5:30 PM 
Subject: het bewustzijn. 
 
Hallo Kees,    Waarom stuur ik je dit op???Misschien vind je het fijn een adres te hebben van een 
persoon wiens bewustzijn ook op een veel hoger niveau zit of hoe je zoiets ook noemen mag, dan 
bij vele andere mensen. 
  
Ik ga daar geregeld heen en het is echt wonderbaarlijk wat er gebeurd.en hoe je verder uitgezuiverd 
wordt.Ik heb ook veel boeken van Jozef Rulof maar veel ervan is voor mij een brug te ver.En ook veel 
van jouw mail is voor mij te moeilijk en dan ga ik me er niet verder in verdiepen. het komt ooit wel of 
niet in dit leven. Er gebeurt al genoeg om me heen en met me om het wonderbaarlijke van het 
kosmische niet in te zien. 
  
De heer Bom zegt niet veel,dat werkt vaak alleen maar verwarrend,maar je kunt wel een vraag stellen 
en verder kun je voelen,als je dat kunt, hoe gene zijde met je aan het werk gaat om je in balans te 
brengen,immers erzitten zoveel andere levens in ons,( het D.N.A.?) dat er heel wat valt uit te zuiveren. 
Want mischien heb je toch wel behoefte aan meer zekerheid op bepaald gebied. We kunnen altijd 
leren van mensen die verder in hun ontwikkeling zijn dan wij. Onze meesters. 
  
Ik val andere mensen niet lastig met mijn inzicht, ze verklaren je dan toch voor gek, alleen  bij diegene 
die wel in het spirituele geinteresserd zijn ,haal ik dat onderwerp voorzichtig aan. Aan de andere kant 
ken ik mensen,die hier niets in zien, maar die heel in balans,heel liefdevol in het leven staan. 
  
Succes met je werk,  je leven enz.      Anne-Claire 
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Hoi broertje, 
 
Toch nog even een extra briefje voor jou. Waarom? Ik heb geen zin 
om op mijn eigen crematie tranen in mijn ogen te krijgen voor het 
verdriet dat iedereen zal hebben (veel te jong gestorven) en de 2e 
reden is dat je een beetje begrijpt waarom ik nu al overgegaan ben 
want ik zou best wel eens 100 jaar hebben kunnen worden.  
 
2012 zou eigenlijk voor de aarde een geweldig jaar worden wat 
betreft de uitleg van alles zoals ik wel eens eerder verteld heb. 8 jaar 
geleden ben ik de boeken van Jozef Rulof gaan lezen en nadat Josje 
was overgegaan heb ik ruim contact met het volledige universum 
gehad. In vorige mailtjes en brieven (zie USB-stick) kun je zien hoe en 
met wie. “Met wie” is eigenlijk niet goed uitgedrukt want dat waren 
mensen uit andere kosmische levensgraden (uit hogere dimensies) 
en de geestelijke sferen. Om een lang verhaal kort te maken is mijn 
overgaan een bewijs dat 2012 niet voor de aarde was bedoeld maar 
meer een overtuiging voor bovenstaande levensgraden dat het nog 
te vroeg was.  
 
Ook kun je in de teksten vinden hoe ik het contact geleerd en beleefd 
heb. Niemand maar ook niemand heeft ooit eens met mij 
gefilosofeerd over onze toekomst en mijn belevingen. Ik heb daar wel 
sterk de behoefte aan, vandaar dat ik het wel welletjes vind hier. Om 
maar even een tekst uit de boeken van Josef Rulof aan te halen en 
ook maar in praktijk te brengen, zijn de woorden van Jezus:”IK GA 
LEKKER NAAR HUIS”. Ja zeg je dan natuurlijk:”hoe wist hij dat”? Dat 
heeft weer met inspiratie te maken. Je blijft namelijk bewust 
wanneer je overgaat ná je aardse kringloop naar een nieuwe 
stoffelijke levensgraad zodat Christus zelf dat verteld heeft zoals ook 
de bijbels ontstaan zijn. Ik ga niet voor de zoveelste keer uitleggen 



hoe dat met Josef Rulof is gegaan want dat heb ik al veel te vaak 
gedaan en staat ook in het beknopt uittrekseltje van deze boeken. In 
het kort, geloof ik niet dat hij dit als fabrieksmedewerker allemaal 
heeft kunnen schrijven. Ook de apostelen, Mohammed (koran) en 
zeker ook Buddha niet.  
 
Waarom schrijven de geestelijken hier op aarde eigenlijk dan ook als 
het niet de algehele werkelijkheid is. Beter iets dan niets (ik noem dat 
een zoethoudertje). Veel zou kunnen uitgelegd worden, maar dat wij 
bewust blijven en een nieuw lichaam krijgen (van een peuter) en een 
tweelingziel hebben en zodoende het niet kunnen laten om een 
knuffelpartijtje te houden en daarna op zeer jonge leeftijd (uiterlijk) 
zelf kinderen te maken en dat we zelfs op de hoogste kosmische 
levensgraad uiterlijk niet veel ouder worden dan 20 jaar was toch wel 
een groot struikelblok gezien het bekrompen denken van de aardse 
mens. Ok, ongewenste intimiteiten en misbruik is niet gepast en 
zeker te verwerpen maar lichamelijk contact op een vriendelijke 
manier is op de hogere kosmische levensgraden geen enkel 
probleem. 
 
 Ook zijn de kontakten tussen de verschillende levensgraden 
versoepelt, en de sferen (1000 jarige periode na de aardse kringloop) 
zijn dolblij met het behaalde resultaat. We gaan ook gewoon verder 
en 2012 is het startschot geworden met de neuzen dezelfde kant op. 
Ooit zal op aarde een apparaat bestaan zoals de televisie en kan de 
aardse mens zelf alles beleven, ook deze laatste 6 jaar. Waarom? Een 
1e reactie zal dan natuurlijk zijn waarom er nooit eerder iets bewezen 
is. Nou dat weten we nou wel, het complete plaatje is echt niet 
mogelijk, en daar zijn we het dan ook unaniem mee eens. Waarom ik 
dit allemaal weet heeft met mijn vorige levens te maken en zeker 



niet te vergeten ook van Josje (zie teksten en overig materiaal in mijn 
woonkamer).  
 
Komt er nu geen vraag naar boven? Ik heb het al enkele keren over 
onze aardse kringloop gehad en hoe kan ik dan nu meteen naar de 4e 
kosmische levensgraad. En dat ga ik “nou” niet vertellen want dat is 
allemaal te vinden op bovenstaand materiaal en de crematie moet 
ook nog geregeld worden! 
 
 Ik hoop dat je ooit eens alles zult lezen. Zo niet, dan zie je alles wel 
wanneer jij overgaat want dat is ook zeeeeeeeeeeer ruim bewezen. 
Alles ligt vast en vergaat niet, is dus terug te beleven. Overal waar ik 
kwam (zeker ook bij vreemde mensen, in bv Domburg, Vlissingen, 
Valkenburg en Nijmegen enz enz) werd gereageerd op de vorige dag 
of iets anders wat ik verteld had of beleefd had. Leuk hoor!!!!  
Josje en ik hebben een taak gekregen om zoveel mogelijk de 
geschriften te gaan uitleggen en te gaan herschrijven (door inspiratie) 
vanuit een filosofische achtergrond, nl.vanuit het ontstaan van de 
aarde. De periode vóór de OERKNAL was langer dan erna. Best 
interessant hè. Vele malen heb ik dit gedaan voor mijzelf en samen 
met anderen. MOET KUNNEN!!!! 
 
Je krijgt overigens de groeten van Pa want die heeft deze brief 
meegeschreven. 
Hij heeft overigens beloofd dat hij Ma wel onder zijn hoede neemt in 
de periode na mijn “overlijden”.  
 
Ik wens jullie nog een leuk en gezond leven en tot gauw. 
 
Groetjes 
Kees en Jos 



DE SLOTCONCLUSIE BETREFFENDE 2012-2060 
(25 april 2012) 

 
Inleiding 

 
Om onderstaande materie goed te kunnen begrijpen zal ik eerst nog even in het kort het ontstaan 
van het universum beschrijven, op een eenvoudige en begrijpelijke manier voor iedereen. Er is ook 
op de website van Josef Rulof materiaal (film-boeken) te vinden:”the age of christ”. 
 
In het begin was er niets. Wanneer iemand probeert te achterhalen hoe er uit niets iets kan ontstaan 
zal hij tegen een muur lopen want daar kun je ook vanuit geschriften van religies niet uit komen, dus 
daar zijn we gauw mee klaar.  
- Eerst kwam er licht, en al gauw ging dat licht weer uit. Vervolgens herhaalde dit zich dit vele malen.  
- Zoals de mens zich ook wel eens verveelt en altijd weer zoekt naar variatie en afwisseling in het 
leven ging de Albron ook maar eens denken:”er moet toch wel meer zijn dan lichtje aan en lichtje 
uit”.  Zo kwam hij er al gauw achter dat hij ook kleuren in zich had. De kleur “wit” bestaat namelijk uit 
alle kleuren. 
- Ook dit begon op den duur aardig te vervelen en bedacht hij dat het licht wel eens verhard kon 
worden en zo gedacht zo gedaan, er ontstond een nevelachtige massa. Ook deze nevel kwam in 
allerlei kleuren tevoorschijn en dijde ontzettend uit.   
- Hierna ontstond een plasma en een periode van bewustwording en uiteindelijk een voorbereiding 
op de oerknal. Alles is vóór de OERKNAL bedacht en uitgewerkt tot ver na ons aller evolutieperiode. 
- Al het leven is door de maan gebaard. Mens, dier en natuur. Doordat de maan als een regenbuitje 
alle zielen gebaard heeft zijn er nou eenmaal oude en jonge zielen.  
 
Ook zal ik het universum vóór en ná de aardse periode beschrijven. 
- wij leven op de 3e kosmische levensgraad. 
- de 1e was de maan (zie boven) en hierna volgden 6 overgangsplaneten naar de 2e kosmische 
levensgraad waar het lichaam gevormd werd en we volgden nu ook weer 6 overgangsplaneten. 
- de 3e kosmische levensgraad (onze aarde dus) is voor de geestelijke vorming van de mens. 
- nou zou er een natuurlijke overgang naar de 4e  moeten zijn maar dat is niet zo en zo ontstonden de 
7 duistere sferen, het schemerland en de 7 lichtsferen.  
- op aarde zijn we best al geruime tijd bezig om ons op geestelijk gebied te verijken maar nog niet 
genoeg voor de 4e K.L. . Er bestaan namelijk 7 bewustzijnsgraden: 
VOORDIERLIJK-DIERLIJK-GROFSTOFFELIJK-STOFFELIJK-GEESTELIJK-KOSMISCH-GODDELIJK 
- vanaf de 5e K.L. begint het kosmische en vanaf de 7e de goddelijke graad, en wordt HET AL 
genoemd. De kosmische graad houdt in dat de ziel zover geëvolueerd is dat zij in de tijd vooruit kan 
kijken, en de Al-graad (Goddelijk) houdt in dat de mens met het hele universum verbonden is. 
 
Dit even in het kort want ik hoef de boeken van Josef Rulof niet te herschrijven maar je kunt nu altijd 
even bovenstaande naslaan om bepaalde onderstaande begrippen snel op te zoeken.   
 

EEN VRAAG UIT DE JOSEF RULOFBOEKEN 
 

Waarom heeft de Albron niet alles meteen goed geschapen?  
De Albron heeft zichzelf verstoffelijkt,  zichzelf gesplitst en verschillende persoonlijkheden gegeven 
door iedereen een voor een over een lange periode te scheppen. Dit ook weer om saaiheid te 
voorkomen. Wanneer we deze zielenschepping in 3 perioden verdelen is de 1e groep voor de 
vorming van het lichaam op alle planeten, de 2e groep (wij dus) om de aardse mens geestelijk verder 
te brengen en de laatste groep mag het dan zelf doen vanuit het bewustzijn wat het leven eigenlijk 
inhoud. Alle groepen lekker in balans hè? Christus is dus iedere keer op elke planeet als “vis” 
begonnen!!!  



Maar hoe bereik je dit? Er zijn al veel pogingen gedaan door profeten en vele anderen. 
Ook ik heb vele mensen proberen te overtuigen dat er hulp uit het universum op komst is maar 
langer dan enkele kwartiertjes is mij dat niet gelukt. Een USB stick vol met mailtjes en brieven bewijst 
dat. Ik zal dan ook proberen niet in herhaling te treden maar me beperken tot het laatste nieuws.  
 

WAAROM ZOEKT HET UNIVERSUM CONTACT? 
 

De meeste mensen geloven toch wel ergens in!!! Maar waarom dan toch het verdriet bij overlijden, 
gemis van je naaste en rekken we levens. Is het niet heerlijk wanneer een lichaam sterft en die 
betreffende persoon jou meteen opzoekt en probeert contact te zoeken. Zou jij dat zelf ook niet 
willen? Onbewust gebeurt dat zeker wel maar ze krijgen geen respons. Moet je je eens voorstellen 
dat je bij mij aan de deur aanbelt en ik doe de deur open en gooi die voor jouw neus meteen weer 
dicht, hou zou je dan kijken? Josje (mijn overleden vrouw) zei meteen na mijn doodordinaire 
reacties:”wie is er nou dood, hij of ik”. Dit natuurlijk na mijn ervaring om inwendig te kunnen horen.  
Kan ik dat alleen? Moet je daar een gave voor hebben? Nee, nee, neeeeeee!!!! 
Denk je altijd zelf of zegt iemand anders jou wat je het beste kunt doen? Wie zal het zeggen?  
Uit eerdere brieven blijkt dat ik geschreven heb met juist die mensen (geestelijk op aarde aanwezig) 
en op straat en mijn werk zelfs gesproken. Lang heb ik gedacht dat dat wel eens een taak van mij zou 
kunnen worden om hier les in te geven want het enige waar ik nog meer van geniet is seks. Vele 
pogingen (eerder beschreven) zijn gedaan om een manier te vinden om de mens te benaderen. Alle 
kosmische levensgraden hebben daar aan meegewerkt. Eerst was er sprake van om alleen de 
lichtsferen bewust te maken en contact te leggen met alle kosmische levensgraden want hiervóór 
was er alleen maar contact met 1 levensgraad hoger, dus de 5e met de 4e en 6e met de 5e enz enz. 
Hoe dit tot stand is gekomen is ook te vinden in eerdere teksten van mij. Even in het kort: Christus (1e 
ziel) kwam op aarde om contact met zijn vader te leggen (ik dus) en een vriendin (Maria Magdalena, 
Josje mijn tweelingziel dus). Na vele belevingen die echt uit het Al zouden moeten komen hebben wij 
de laatste 8 jaar een natuurlijk familiair contact opgebouwd en de rest van het universum laten 
beleven. Het resultaat is op dit moment te vergelijken met een Kibbutz-sfeer (één voor allen en allen 
voor één). In de vorige zin staat het getal 8 en nou kom ik vanzelf op het nieuws van de laatste week.  
Het getal 7 is een kosmisch getal wat in Bijbelse geschriften vaak terug komt. Nadat we alle 
mogelijkheden uitgemolken hadden kwam uit Al 7 en wel alleen van Christus (en vrouw, tweelingziel) 
boven water dat zij door de Albron de oplossing hadden gekregen. Eerder was al gebleken dat je als 
7e Kosmische levensgrader iets privé kon houden en het kon afsluiten voor anderen. Wanneer het 
hele universum het had geweten zou de hel losgebarsten zijn naar mij toe want ik was de “pispaal” 
ofwel “de spil”. Dit was opgebouwd om de sferen bewust te maken. Ieder mens in een hogere 
kosmische dimensie is ijler en dus niet zomaar te zien en te horen, vandaar dat ze mij gebruikt 
hebben. Alles mocht was het motto, en deze vorm van communiceren was wel zo gemakkelijk:  
1 adres!!! Dus hebben we uitgevonden dat er een Al 8 bestaat. Twee keer heeft de Albron het getal 8 
gebruikt om verveling te voorkomen dus weer hè!!!  
Nou de oplossing: 
Wanneer de ziel door evolutie gevoeliger wordt kan door de eigen wil iets onaards tot stand 
gebracht worden. Zoals boven vermeld en ook in eerdere teksten van mij beschreven is mij van alles 
bewezen wat er allemaal mogelijk zou kunnen zijn. Behalve onderstaande: 
 
 De kracht van een 7e kosmische levensgrader is zo enorm dat ze alle mensen van de hele wereld 
tegelijk iets kunnen laten zeggen en wel allemaal hetzelfde.  
 
Dit is wel een mooie oplossing al zeg ik het zelf want iedereen, ook ikzelf, dachten veel te 
confronterend. Zoals de evolutie zelf in hele kleine fases is zal er vanaf 2012 tot 2060 in hele kleine 
fases alles getoond worden. Natuurlijk zijn Josje en ik hierbij maar de vraag blijft of wij dit hier 
stoffelijk in mijn huidige lichaam moeten beleven dus waarschijnlijk is er een fijne tijd voor ons in het 
verschiet want 1000 jaar wachten op een 4e kosmischegraadslichaam is wel genoeg, niet? Ook dit is 



ons nu duidelijk geworden waarom dat 1000 jaar moest duren. Om het hele universum te woord te 
staan en inspireerbaar te zijn is geen kattenpis.  Zo kunnen we net als Christus zeggen:”we gaan naar 
huis”. Hij kon ook niks meer doen in die tijd dus ging hij maar. Je zou kunnen zeggen dat wij bedorven 
zijn voor de aarde want als ik iemand te woord zou staan zou ik zeker veel te hard van stapel lopen 
en ik loop nu ruim met mijn ziel onder mijn arm, als een totaal vreemde voor de aardse mens!!! 
Voor de 4e ben ik in ieder geval voorbereid en zij ook op ons!!!!!! De mens uit de 4e kosmische 
levensgraad was ook ooit eens aan de beurt om op de ouderwetse manier de sferen te benaderen 
maar lieten al gauw weten dat ze de logistiek wel graag uit het Al wilden hebben en zodoende zal het 
nu ook gaan gebeuren voor de aarde want dat gaat ons aller pet te boven, is gebleken. Onze taak is 
hier stoffelijk  op aarde gedaan maar we gaan wel door!!!! 
 

REST MIJ NOG 1 DING 
 

Mochten jullie de Josef Rulof boeken gaan lezen moet je het 1e boek als de Kosmische levengraden 
zien want de geestelijke mens uit sferen leven voornamelijk op aarde (1000 jaren) in de stoffelijke 
mens. Dit zal zeker nog wel eens ter sprake komen maar dan weten jullie dat ik op de hoogte ben. 
Ons doel is ook zeker om een einde te maken aan de geestelijke periode en een natuurlijke 
aansluiting naar de 4e kosmische levensgraad te ontwikkelen.  De schrijvers komen zeker ook uit de 
5e kosmische levensgraad en niet uit de sferen. “Maskers en mensen” is door het Al zelf geschreven. 
Inmiddels weet ik ook waarom die “fouten” gemaakt zijn. Zoals bv het Adam en Eva verhaal zeer 
eenvoudig van opzet is en Buddha ook niet verder komt dan de sferen enz enz zou het voor Josef 
Rulof zelf ook allemaal niet te behappen zijn om de werkelijkheid te verwoorden.   
 

XIXI 
 

Xixi is een leerling van mij en in het verleden mijn vrouw geweest. Ik was Josef en zij Maria. Zij is ook 
de enige die mij niet op een of andere manier iets heeft willen duidelijk maken. Josje en ik waren 
zonder geestelijke begeleider hier en Xixi ook. Dus wanneer het Al aan de gang gaat zal Xixi de enige 
zijn die hier niets van merkt. Hoe het verder gaat om dit te bewijzen weet ik niet maar ik heb het nu 
wel op papier staan. ALLE KLEINE BEWIJZEN HELPEN!!!!!!!!!! 
 
TOT GAUW IN HET AL 
Groetjes 
Josje en Kees 
 
P.S. Deze tekst stond ook in een dik uur op papier en hebben we ook weer niet alleen geschreven. 



Hoi Mariejon, 
 
Bedankt voor de leuke dag vandaag. Ik was nog maar net thuis of er werd weer 
duidelijk gemaakt dat ik achter de computer moest gaan zitten. Waarom? Ik 
was toch klaar en ben mij nou toch aan het voorbereiden op mijn overgang!!!!  
Wat is er nu het geval. Wij hadden het over jouw inzet naar jouw “niet eigen 
kinderen” en ja hoor het kwartje viel bij mij. Een tijdje geleden werd er op een 
van mijn zittingsavonden (thuis tijdens klassieke muziek) uitgelegd dat er dus 
geen kromme palen bestaan. Vele kromme palen opgemerkt door Jan en 
Alleman uit het universum waren al rechtgetrokken. Maar hoe zit het nou 
precies met de 3 perioden (groepen) vanuit de zielenschepping gezien.  
De 1e is bekend als je er goed over nadenkt wat beleven en genieten betreft, als 
een vis rondzwemmen, als een aap vlooien, eten, paren en verder kan ik niet zo 
veel bedenken. Dat waren de 1e zielen op aarde, niet veel soeps hè? 
De 2e groep (wij dus) hebben rekeningen te betalen op allerlei manieren. Jij 
bent er een groot voorbeeld van hoe je die zou kunnen betalen!!! Jij wil zelf 
toch die kinderen het beste geven wat in jouw vermogen ligt. Wanneer we nu 
ruimtelijk (kosmisch) denken kunnen we een mooie vergelijking maken. Dit is 
niet verzonnen ofwel de bedoeling geweest van de Albron maar we hebben 
hier een behoorlijke taak in te zien. Buiten de aarde op een hoger geestelijk 
plan te brengen hebben we nog een taak: 
 We kunnen laten zien wat er nu al gebeurd wanneer we niet proberen te 
werken aan de Universele liefde. Vanuit vorige levens hebben we dit nieuwe 
leven te beleven willen we zelf weer verder met een schone lei. Zoals jij met de 
kinderen van Rob omgaat zou het toch wenselijk zijn om de 3e en laatste groep 
(laatste zielen) dit niet te gunnen. Begrijp mij goed dat ik de mensen met een 
niet gezond (lichamelijk en/of geestelijk) leven niet voor vol aanzie, maar wie 
wenst wie nou niet een onbezorgd leven????  
Dus de 3e groep zal vanuit de kosmische kennis een volmaakt leven krijgen op 
aarde, dat is in ieder geval mijn wens en ook van de rest van het universum.  
 
Groetjes 
Kees 
P.S. Deze bladzijde moet je achter DE SLOTCONCLUSIE BETREFFENDE 2012-
2060 plaatsen.  

Kees
Typemachine
27-7-2012



TOCH NOG EEN LAATSTE BRIEFJE 
 
Nou zie je hoe snel dingen doorgegeven kunnen worden, ja want ik heb er 
mijn buik inmiddels van vol, dus nou echt het laatste briefje want ik wist dus 
niet dat iedereen een laatste zegje kon doen, een poging wagen om contact te 
krijgen met de aardse mens. Iedere keer dacht ik dat het een eindresultaat 
was. Ik had de vorige nog maar koud geschreven en uitgeprint en enkele 
dagen daarna kreeg ik op een feestje te horen dat “geesten” toch wel eng 
waren. Dit was een bekend gegeven dus vond ik het meteen niet gepast want 
dat zou niet gehoeven hebben, dit onderwerp op een feestavond en net nadat 
ik “de slotconclusie” (zie vorige tekst) had geschreven. Wel is de cirkel nu rond 
want dat kwam in het begin vaak aan de orde.  
 
We moeten toch wachten hier op aarde op het contact via de televisie want 
dat is toch wel het minst confronterend. Alle kosmische levensgraden kunnen 
over een tijdje beelden laten zien van hun eigen wereld. De techniek hiervoor 
is al klaar maar op aarde nog niet bekend (staat ook allemaal in de Josef 
Rulof-boeken). Ook zullen dan mijn belevingen (ook van Josje)  doorgegeven 
worden en uitgelegd worden waarom het niet eerder kon.  
 
Het is dus allemaal niet weggegooid en de voorspelde data van de Maya’s en 
dergelijke zijn dus voor de 4e kosmische levensgraad. Daar is deze 
voorbereiding voor geweest en kunnen we de sferen ook laten zien wat de 
kosmische graden nou precies inhoud. Vraag mij niet hoe dit werkt maar het is 
wel bewezen. In 1e instantie hadden de hogere kosmische levensgraden mij 
benaderd en hierna zei ik gewoon wanneer ze weer op een bekend onderwerp 
terugkwamen:”zoek maar op” en “laat maar zien”. En de volgende dagen werd 
hier keurig op gereageerd, op straat , in de les, bij de koren en bij vrienden enz 
enz.  
 
Wanneer je nou nog denkt na alles gelezen te hebben dat ik een dikke duim 
heb dan heb ik mijn roeping als “sience fiction schrijver” toch wel erg gemist, 
niet??? 
 
Een spreuk van Josef Rulof wil ik hier toch nog graag aan toevoegen: 
Wanneer je ook de sferen bereikt hebt kom je er meteen mee in aanraking 
dus:”WIE HET LAATST LACHT, LACHT HET BESTE!!!!” 
 
 

Kees
Tekstvak
30-4-2012



DE OPLOSSINGEN VAN DE PUZZELS VAN MIJN 1E BOEKJE 
 

Juni 2012 
 
Aangezien de puzzels (achteraf) bedoeld waren voor de periode daarna, namelijk om in puzzels te 
leren denken heb ik ze nog niet behandeld. Soms beleefde ik zelfs een week lang uitspraken en 
gezichtsuitdrukkingen die nergens op sloegen of op iets heel anders dan dat ik dacht, maar de 
gedachtes die in mij kwamen groeiden naar een bepaald onderwerp, vaak ook versterkt en bevestigd 
door muziek met een hevig tintelend gevoel. Naar verloop van tijd kon dit steeds korter gebracht 
worden omdat ik er vertrouwen in kreeg en zeker niet te vergeten snel reactie op kreeg. Ook 
“moest” ik er wel op wachten want anders zou ik de puzzels wel 10 keer opnieuw moeten oplossen 
want, zoals in mijn voorwoord beschreven, veranderden mijn visies voordurend, dus nu is het tijd 
voor de echte oplossingen. 
 
 
 
Puzzel 1   
Karina beschreef dat het een zuivering van het lichaam was, maar met de kennis van nu is het meer 
van “oude jongens krentenbrood”.  Josje bleek na haar sterven wel erg snel ingeburgerd wat deze 
materie betrof en, wat ik niet gewend was van haar, het met mij overal mee eens was en zeker niet 
te vergeten ook zeer geïnteresseerd. Eerder in het boek is ook beschreven dat wij vóór dit leven 
nogal lang bezig zijn geweest met de voorbereiding van deze en komende periode. Dus 
samenvattend kan ik de puzzel oplossen met de woorden:”Kees, we gaan beginnen!!!!” 
 
 
Puzzel 2 
Ook deze puzzel zou moeten bewijzen dat ik in het verleden (vóór dit leven) gewend was geraakt aan 
zogenaamde wonderen want, zoals eerder beschreven, blijkt ook dat ik erg stoïcijns  reageerde op 
het storen van de astrale wereld tijdens mijn werk. Later op de dag (thuis of in de auto) reageerde ik 
hier natuurlijk wel fel op en kreeg ik vaak buikpijn van het lachen. 
 
 
Puzzel 3 
Dat we het een en ander moesten verstoffelijken moge duidelijk zijn na alles gelezen te hebben en 
zeker nadat jullie ons beleefd hebben via de televisie. In het kort kan ik zeggen dat ik (van 2004-2012) 
en Josje (vanaf 2007) een spil waren voor alle Kosmische levensgraden en de sferen. Iedereen kon 
ons zien (ook gezichtsuitdrukkingen van Josje  door mij) want de mensen uit de 4e K.L. kunnen de 
mensen uit de 5e niet zomaar zien. Zie verder bovenstaande inleiding. 
 
 
Puzzel 4 
Dat kunstenaars geïnspireerd worden moge dan ook duidelijk worden, en voor mij was dat in deze 
tijd zeker. Waarom dat dit niet altijd bij dit koor kon is dat zij het niet bewust meegemaakt hebben 
en je na studie en zeker de wil om te presteren wel geholpen wordt maar dat was bij dit koor niet 
aan de orde. Alles kan, maar wel liefst bewust, anders heeft het geen zin en levert het voor de lange 
termijn voor die mensen niks op. Jouw ontwikkeld gevoel gaat mee naar je volgend leven maar alleen 
wanneer je het bewust beleeft. 
 
 
 



Puzzel 5 
Uittreden kan zo gauw nog niet maar ze hebben hiermee duidelijk willen maken dat ik een losse 
flodder ben. Later bleek dat ook toen Josje overgegaan was en ik op die avond een losse film van 
FLODDER (er was ook een serie op tv in die tijd) gezien had met weer een hevig tintelend gevoel toen 
ik mij dit ging beseffen. Dit verwijst ook (wat eerder ruim aan de orde is geweest) naar onze “extra” 
aardse levens. Josef Rulof noemt dit:Wij hebben de aarde overwonnen, en wil zeggen dat wij 
eigenlijk  op de 4e K.L. thuis horen maar nu een speciale missie hebben op aarde. Op de 4e K.L. is 
uitreden de gewoonste zaak van de wereld. Heftig hè?  
 
 
Puzzel 6 
Het duurde nogal even voordat ik besefte dat alles wat ik door de astrale mens gezegd en geschreven 
heb niet voor de aarde bestemd was, tenminste, nu nog niet. Hieruit zou dit toch wel al moeten 
blijken, en oninteresse werd de rode draad  van de hier opvolgende jaren. 
 
 
Puzzel 7 
Hierdoor besefte ik dat, wat overigens ook in de boeken van Josef Rulof staat, het niet aan de orde is, 
wanneer je voor de ALBRON werkt, dat je door ziektes niet verder kan of overlijdt. Vaak is aan de 
orde gekomen dat ik bevooroordeeld ben, maar door onze taak werd al gauw duidelijk dat dat onzin 
was. Ook op de 4e K.L. zijn ziektes verledentijd. Waarom dit op aarde wel is, is een lang verhaal. 
Omdat wij in een periode leven (de middengroep) waarin het geestelijk denken de hoofdmoot speelt, 
en we kennismaken met het fenomeen “liefde”, is het voor elkaar zorgen in moeilijke tijden toch wel 
een goede leerschool voor de Kibbutz 4e K.L. en verder………. 
 Sorry, het lange verhaal is toch verkort te verwoorden!!! 
 
 
Puzzel 8 
Nou ja, dit spreekt voor zich denk ik. Natuurlijk zijn er mensen die ervaringen hebben met de astrale 
wereld, maar waarom kan dit niet socialer? Toen Josje overgegaan was vroeg iemand, die bekend 
was met het spirituele, of Josje iets van haar kon laten horen, en ja hoor, een glas in haar huis barste 
in honderd stukjes. Hoera, dat was Josje, vertelde ze later. Ik vond het prima en had al meerdere 
programma’s op tv gezien met zulke vertoningen van de astrale wereld. Of Josje dit zou kunnen, 
betwijfel ik ten zeerste, maar ik liet ze maar in de waan. Altijd maar op een stoffelijke manier 
bewijzen leveren is blijkbaar alleen maar een bewijs. Ook de as van Josje werd in zee gegooid en 
begon te borrelen. Ik was daar niet bij, maar werd nadien daarvan op de hoogte gebracht. “Wat 
heeft as van een lichaam toch een kracht!!!” werd er nog aan toegevoegd, niet wetende dat dat 
gewoon besodemieterei is door iemand uit de hogere Kosmische levensgraden. 
 
 Aanpassen heet dat!!! 
 
 Zie je nou hoe ver ze gaan om iets van zich te laten horen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Maar hun 
gewoon behandelen zoals wij dat met elkaar op aarde doen schijnt toch heel moeilijk te zijn. Nu nog 
wel, maar daar wordt aan gewerkt. 
 
 
Puzzel 9 
Dit puzzelstukje is in het begin van het boek uitgelegd, namelijk dat ik eerst maar eens moest leren 
schrijven. Bovendien moest ik de boeken ook maar eens gaan lezen. 
 
 
 



Puzzel 10 
Dit heeft iets met puzzel 7 te maken, namelijk dat ik beschermd wordt en er geen tijd is voor een 
ongeluk en uiteindelijk een ziekenhuis. Een leuk fenomeen dat hier op slaat is dat er eens tijdens een 
muziekprogramma op tv het bekende heftige gevoel in mij kwam tijdens een nummer die de 
volgende titel had:”no time to die”, leuk hè? De solist uit de band kon ook bijna zijn lach niet 
houden. 
 
 Oproep aan het AL:”vergeet AUB deze scene niet te laten zien!!!!!” 
 
 
Puzzel 11 
Dit is inmiddels dagelijkse kost geworden en daar kan ik niks anders over vertellen dat dat een DVD-
box wordt van minstens 50 misschien wel 100 DVD’s. Met het hele universum heb ik gesprekken 
gehad die betrekking hebben op 2012 en 2060. 
 
 
Puzzel 12 
Ja………………… natuurlijk mocht dit weer niks worden want daar was geen tijd voor. Karina, ik vond 
jou een geweldige vrouw, maar helaas, het kon nou eenmaal niet. Op zich was een vriendin als 
minnares wel een mogelijkheid geweest met mijn nieuwe pet, maar zoals boven beschreven is daar 
behoorlijk een stokje voor gestoken. Achteraf ook mijn (onze) eigen keuze geweest, want niks 
moet!!! 
 
 
Puzzel 13 
Na de teleurstelling van mij over het gebeurde in Mallorca moest er toch een beetje duidelijkheid 
komen in de sfeer van bv. HET AL. Weer iets gelukt nl.:iemand laten ontmoeten die hem wakker kon 
maken, maar toch geen relatie in het vooruitzicht. Nou…….knap gedaan, of niet? Nu kan ik er gewoon 
om lachen maar toen was ik toch wel een beetje ontdaan en dat blijkt uit de daaropvolgende 
teksten, niet? 
 
 
Puzzel 14  
Dit is tot nu toe zelfs al gewone kost geworden. Eerst dacht ik nog vaak dat het aan mijn computer 
lag maar nu weet ik dat er iets aan de hand is. Zelfs gisteren nog (7-6-2012) werd mij op deze manier 
duidelijk gemaakt dat ik een verkeerde volgorde had bedacht van de bladzijden van dit boek. Leuk 
voor in de toekomst is het toch? Ja… maar waarom weten zij het dan perse beter dan wij, zou je 
kunnen denken? Lees nog maar eens wat Kosmisch bewust en Goddelijk bewustzijn inhoud. 
Misschien vraag je je nu af waarom wij dan niet zo’n bewustzijn hebben? En dan beantwoord ik het 
met enkele wedervragen:Sta je nu al voor de UNIVERSELE LIEFDE? Kun je het wel goed hanteren? 
Kun je het gevoelsmatig wel aan? Gevoel is toch pas enkele eeuwen oud, en zijn we er eigenlijk 
eerlijk gezegd niet een beetje vies van? In mijn omgeving heb ik nog niet veel te maken gehad met 
gevoeligen, en dan bedoel ik niet zwakken in de omgang maar meer het genot van alles wat bestaat. 
Waarom ben ik soms in gezelschap zo stil? Waar hebben wij het in Godsnaam toch over? Over niks 
toch!!!!  
 
 
Puzzel 15 
Ja, wie is Jomanda nou eigenlijk? Wat gebeurt daar eigenlijk?  
Je moet op aarde eerst bekend zijn voordat je voor vol wordt aangezien. Deze vertoning naar mij toe 
was wel een duidelijke bevestiging dat ik bekend was in het universum (niet op aarde). Dat ik bekend 
en vertrouwd was met de spirituele wereld blijkt ook hieruit. 



 Puzzel 16 verklaart eigenlijk alles al. “Wat kom je eigenlijk hier doen?” haal ik nu hier uit, en met 
humor krijgen we zeker nog te maken, maar nu even alleen tussen ons.  
 
 
Puzzel 17  
Zoals eerder beschreven kan alles wanneer het onbewust doorgegeven wordt. De hersenen worden 
als het ware geleend en wanneer het boven je pet gaat maak je het niet bewust mee. Om de wereld 
te verbeteren is niet veel voor nodig wanneer we alle krachten van het Al zouden gebruiken maar 
daar merkt dus niemand iets van en nu wordt er gewerkt om de mens bewust te laten worden van al 
het moois wat gegeven wordt door de hogere Kosmische levensgraden met de bedoeling om 
duidelijk te maken dat die zogenaamde “gaven” voor iedereen toekomst is. Ik heb inmiddels al veel 
bewust doorgekregen en vind 1 ding nog lekkerder………………….(3x raden). 
 
 
Puzzel 18 + 19 
Wat moest de vader van Petra mij nou duidelijk maken? Wanneer er iemand stierf in mijn omgeving, 
in de jaren daarna werd ik altijd even later opgezocht behalve mijn buurman. Waar was hij nou 
gebleven? Wij waren toch ook goed bevriend! Een logische verklaring is natuurlijk dat hij (misschien 
wel in Mexico) een nieuw aards leven was begonnen. Zijn kringloop als stoffelijk mens op aarde was 
nog niet geëindigd. Die zien we over een tijdje wel weer terug. Gesprekken hierover heb ik met Petra 
nooit meer gehad, dus wie zei dat dan? Haar vader zelf?  
In de boeken van Josef Rulof en de DVD komt “het cremeren” erg ruim aan bod. Josje wilde ook 
gecremeerd worden en ik was er doodsbenauwd voor, maar ja, het was haar eigen keuze. 
Tegelijkertijd bedacht ik dat er wel eens een addertje onder het gras zou kunnen zitten, en ja hoor, 
toen Josje zelf vrolijk en wel meteen zich bij mij meldde ging ik nadenken en na verloop van tijd 
kwam de verlenging van het leven aan de orde. Wanneer iemand ernstig ziek is en zijn of haar tijd 
dus eigenlijk voor dit leven voorbij is, zou je eigenlijk begraven kunnen worden en zodoende krijgt je 
aura de kans om in enkele weken volledig los te raken van jouw lichaam. Het graf zou dan ook in 
enkele maanden opgeruimd kunnen worden. De meeste mensen willen zo lang mogelijk leven en 
worden levens door operaties en/of medicijnen gerekt. De aura raakt hierdoor geleidelijk al los zodat 
je dus wel gecremeerd kunt worden. Dus hiermee is een klein foutje in de Josef Rulofboeken 
opgelost. Vroeger had men de middelen nog niet om de levens lang te rekken, vandaar dat het 
eigenlijk niet zo’n grote fout is!!!  
 
 
 Puzzel 20 
Dit was een introductie en/of test of mij kleine onregelmatigheden zouden opvallen. Later is door 
o.a. leerlingen bijna iedere dag wel op deze manier iets duidelijk gemaakt. Er wordt vanzelf wel voor 
gezorgd dat je het ziet, want achteraf blijkt dat ik niks gemist heb. 
 
 
Puzzel 21 
Na onze 1000-jarige geestelijke periode (voorbereiding op de 4e K.L) op aarde werd ons gevraagd of 
wij aan een grote missie wilde meewerken. Na dit gehoord te hebben was onze reactie blijkbaar niet 
van de poes. Om de aarde op de hoogte te brengen van de werkelijkheid, is later ook door alle 
graden afgeraden. Dit kan echt niet!!! Nu we weten hoe dit wel zou kunnen en iedereen door Al 7 
gestuurd wordt is er rust gekomen en vertrouwen opgebouwd. Wij waren dus echt wel gek!!! De 
Albron was degene die de 1e zielen op de hoogte gebracht had dat dat toch wel zeer noodzakelijk 
werd in de 21 eeuw! 
 
 
 



Puzzel 22 
De trilogie koppelen we eerst maar eens even los want dat zijn  3 aparte puzzels geworden. 
1. Je geloofd het niet, maar dat was een poes geïnspireerd door een geëvolueerd dier uit het AL. 

Later bleek vaak dat zij niet vergeten wilde worden. Uit de Josef Rulof boeken en DVD blijkt ook 
al gauw dat de dieren eigenlijk uit de mens is ontstaan, meteen al na ons 1e sterven, na ons 1e 
leventje op de 1e Kosmische levensgraad. Lus je nou nog een stukje vlees? Over de natuur (zelfs 
een grassprietje) zal ik het nu nog maar niet hebben want dan loop je niet eens meer op een 
grasveld!!!! 

2. Al mijn uitspraken zijn ontzettend goed voorbereid. Soms dagen van te voren al liet het AL mij 
denken aan een onderwerp zodat ik voorbereid was op vragen uit andere levensgraden. Ze 
kennen ons denkpatroon en voelen precies aan hoe te handelen. In de toekomst zal dat bij jullie 
ook kunnen want het AL kent iedereen. Eng? Het went gauw met de wetenschap dat in de 
toekomst iedereen iedereen kent!!!! 

3. We hebben God met de baard maar vervangen door de Albron die zichzelf gesplitst heeft en dat 
is alles wat er maar bestaat!  

 
 
Puzzel 23 
Over het filosoof worden hoef ik toch niks te zeggen hè? 
 
 
Puzzel 24 
Wat kom je eigenlijk hier doen, vroeg Jomanda, en dit verhaal verduidelijkt dat ik, wat gezondheid 
betreft, door het AL bijgehouden wordt. Vele malen wordt ik even moe gemaakt en ga dan op de 
bank liggen en even later komt er iemand  genezen, wát ik dan ook mankeer. In de toekomst, 
wanneer iedereen bewuster leeft, zal dat bij iedereen kunnen gebeuren. Bovendien worden de 
lichamen sterker want geest en lichaam zijn dan één!!!! De ziel wil uitdijen (evolueren) en op dit 
moment gebeurt dat nog maar mondjesmaat! 
 
 
NIET ALLES WAT HIERBOVEN STAAT HEB IK UIT DE JOSEF RULOFBOEKEN, MAAR WEL OP EEN OF 
ANDERE MANIER DOORGEKREGEN EN BELEEFD. WIE WIL DAT NOU NIET? GEEF JE NOU MAAR 
GEWOON OVER AAN OUDERE ZIELEN, ZIJ KUNNEN ER OOK NIKS AAN DOEN DAT ZE EENMAAL 
MEER LEVENSERVARING HEBBEN DAN WIJ EN ZODOENDE OOK ONS KUNNEN LEIDEN NAAR EEN 
GEZOND EN GELUKKIG LEVEN. MEER KAN IK NU HIER NIET DOEN EN VERLANG NU ECHT NAAR EEN 
STOFFELIJK JOSJE, DUS IN DE ZOMER VAN 2012 MOET HET TOCH  EENS WAAR WORDEN!!!!! 
TOT BINNENKORT!!!!! 
DOEIIIIIIIII…. 
KEES EN JOS 



NAWOORD 
 
 

TIJDSTIP VAN OVERLIJDEN VAN MIJN MOEDER 
6-7-2012 (3.45 uur in de ochtend) 

Dit  wat ik nu meegemaakt heb is niet voor de sferen bedoeld want dat hebben de meeste astrale 
mensen zelf al meegemaakt bedacht ik achteraf, maar voor mij was het een zeer unieke ervaring en 
voor de aardse mens zal het in de toekomst wel zeer van belang zijn omdat ik nu mijzelf ontzettend 
zit te ergeren. Wat is hier nu aan de hand? Mijn moeder is na een lang sterfbed op bovenstaande 
datum om 2.35 losgekomen van haar lichaam en we hebben al een aardig leuk contact gehad en ze is 
er niet meer bij. Nee, natuurlijk niet, want na een dergelijk gesprek wil je wel meer weten over deze 
materie!!! Ik ging even koffiedrinken en een sigaretje roken in de rokersruimte, kreeg weer een zeer 
heftige trilling in mijn hele lichaam en verder was er niemand bij dus wie zou dat dan kunnen zijn en 
wat zouden ze mij nu op dit moment toch duidelijk willen maken. Nou, geen twijfel mogelijk voor mij 
en zeker toen ik vroeg of dat mijn moeder was en weer een heftig gevoel kreeg. Even later kwam er 
een lichte trilling in mijn benen en kwam ze dus afscheid nemen want ze wilde er wel meer van 
weten natuurlijk nadat ik zei waar we mee bezig waren (voorbereiding van het bewust maken van de 
aardse mens). 
 
Wat is er nu aan de hand? Haar hart klopt nog en ze ademt nog steeds!!! Mijn familie zit erbij en 
knuffelt haar en praat tegen haar en wachten nog steeds op een tijdstip van overlijden. De verpleging 
verzorgt haar ook nog steeds. Er ligt alleen nog maar een stoffelijk lichaam in bed en haar ziel is al 
gevlogen. Tjonge jonge, wat een wetenschap voor mij!!! Een lichaam wat zelfstandig (zonder geest 
en ziel) nog leven vertoont, en nu al weer 1 uur en 20 minuten. Waarom laten ze het lichaam niet 
gewoon liggen of geven ze het lichaam niet een spuitje en gaan we maar aan de voorbereidingen 
beginnen van de uitvaartdienst? Ja, mijn medewakers geloven mij niet maar respecteren mij wel, 
maar ik vind het toch iets akeligs, dat hou je niet voor mogelijk!!! Nou, dat wordt dan maar weer 
aanpassen en ik blijf er maar bij want wat moet ik anders? Wel vind ik het bijzonder interessant hoe 
lang dit nog gaat duren dus wacht ik even met doorschrijven want ik vind het echt wetenschap!  

 
Het is nu 7.00 uur. Het ademhalen is minder heftig geworden maar het hart klopt nog steeds. Voor 
mij was dit wel een moment dat mijn familie vragen zouden kunnen stellen en zeker over dit boek 
wat ik aan het schrijven ben nadat ik terugkwam van de rokersruimte met de mededeling wat ma 
was overkomen. Mijn letterlijke woorden waren:”Ma is los!!!” . Daarna vertelde ik dat het bij Josje 
ook zichtbaar was maar dat duurde maar 1 minuut. 4 uur wel heel erg lang vind ik. 
 
Wat mij betreft is het wel afgelopen hier voor mij of er moet nog iets over zijn om te verstoffelijken. 
De sferen zijn bewust, alles is verstoffelijkt voor de “film”, de samenwerking is een feit geworden, en 
onze persoonlijkheid (van Josje en mij) is universumwijd bekend. Dus tijd om verder te gaan want de 
bedoeling is om in alle Kosmische levensgraden het leven te laten zien, nu in de sferen en later (na 
2060)  op aarde. 
 
Rest ons nog de begrafenis van mijn moeder, mijn huis opruimen,  de tuin netjes achterlaten en 
wachten op mijn volgende taak hier, wat ik eigenlijk niet meer verwacht, en dan………… 
Ik vond het zeer aangenaam om hier op aarde mijn taak te vervullen maar het zal wel begrijpelijk zijn 
dat het nog veeeeeeeeeeeeeeel leuker wordt wanneer wij (Josje en ik) samen stoffelijk onze taak 
voortzetten op de 4e K.L. 
 
Groetjes 
Josje en Kees   



----- Original Message -----  
From: KEES VAN DER WEIJDEN  
To: rene@vdweijden.org  
Sent: Friday, July 13, 2012 7:39 PM 
Subject: mijn belevingswereld 
 
Hoi Reneetje, 
Bedankt voor jouw telefoontje, maar ik kan het toch weer niet laten om even iets op papier te 
schrijven. Eerst even, dat alles wat jullie zeggen of denken, goed te doen naar mij toe, ik probeer goed 
te interpreteren, en ik heb er ook respect voor maar het wordt nu wel erg zwaar als ik meteen 
volgende week naar Nieuwegein kom. De mis heb jij kunnen invullen, de teksten de begrafenis het 
waken, ik heb mijn neus ervan vol. Waarom ik niet enthousiast reageerde om naar jullie te komen 
volgende week zal uit het volgende en mijn boekje blijken. Mijn belevingwereld is geen fantasie maar 
werelijkheid en naar mijn familie wil ik dus echt wel rechtvaardig en eerlijk overkomen. Ook wil ik 
graag niet meer te hoeven liegen en toneel te spelen. Dus aan jullie de keus of je wilt dat ik verder ga 
met toneelspelen of dat er interesse is voor mij, ja eigenlijk niet voor mij maar voor de aardse 
toekomst, want dat er iets gaat (moet) gebeuren is onvermijdelijk. Wanneer jullie kiezen voor 
toneelspelen kan dat pas over een maand want dan moet ik mij weer erg opladen door mij alleen te 
vermaken, wanneer jullie kiezen voor een luisterend oor kan ik niet wachten om jullie te bezoeken. 
Wat ik de laatste 2 weken heb meegemaakt grenst voor jullie aan het ongelofelijke maar ik kan dit toch 
niet verzinnen wel? Zoals uit de laatste blz van het boek blijkt is ma al veel eerder uit haar lichaam 
verdwenen en later bleek eigenlijk dinsdag al. Wij hebben naar een zielloos lichaam gekeken en 
hebben het geknuffeld. In de nacht van donderdag op vrijdag was het mij al duidelijk geworden en 
later pas dat het al 2 dagen eerder was. Een verzorger uit de Passaat zei ook letterlijk:"ik zou de hele 
morfinespuit wel helemaal leeg willen spuiten"!!!! Maar nou komt het: 
In die nacht (do-vrij) heb ik ma beleefd in de rokersruimte. De dag ervoor kwam pa met een heel 
betoog over zijn laatste 5 jaar. En last but not least, kregen ze contact via mij met elkaar. Waarom...., 
nou..... , ik zou mij ook als eerste afvragen wanneer ik mij bewust was van een voortgaan van leven 
waar mijn laatste vrouw was. Nou, pa was hem gevlogen, en daar kon hij niks aan doen (ijler 
geworden door evolutie). Tijdens het verblijf van ma was hij er namenlijk ook en waarom ma graag in 
haar oude verblijf terug wilde is een bewijs daarvoor want op het grasveldje was voetbal te beleven. 
Vertel mij nou niet dat ma geinteresserd was in voetbal want dat geloof ik never nooit niet!!!!!! Wat hij 
verder heeft gedaan weet ik niet exact maar is wel credit aan de opleving van ma in positieve zin. 
Waarom ik naar Domburg moest en nu even niet tot poetsen en de tuin toe kom is dat ik even moet 
bijkomen van dit samenkomen van mijn ouders op een bijzondere manier. Het afscheid nemen vind ik 
dus bijzonder vervelend, en heeft ook niks met de werkelijkheid te maken. Ik heb voor jou vast een 
filosofisch vraagje: Hoe kun je in godsnaam zeggen dat ma het van boven af wel kan beleven en 
eventueel ervan kan genieten en als het ware in één zin ook jullie kunnen afscheid nemen, voor mij 
abacadabra (schijf ik dit goed?)............ 
Ik hoor het wel, en mijn boek is klaar! 
Hier alvast het 1e deel want misschien kun je geen 20,6 MB ontvangen. 
Veel leesplezier 
Groetjes 
Keesje 
P.S. ben maar niet bang , ik stuur het heel bewust op, jij bent voorlopig de 2e en de 1e is heeeeeel 
betrouwbaar!!! 
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O SORRY, IK WAS DE TEKST EN  
OPMERKING VAN DE SFEREN VERGETEN,  
MAAR HET IS OOK MOEILIJK  
BIJHOUDEN WAAR WE GEBLEVEN WAREN  
NA ALLE KOSMISCHE LEVENSGRADEN  
BELEEFD TE HEBBEN (27). HET VERSCHIL 
TUSSEN DE 4E KOSMISCHE LEVENSGRAAD 
EN DE SFEREN IS OOK MOEILIJK TE 
ONDESCHEIDEN WANT ZIJ ZIJN ZO 
GEZEGD “VERS VAN DE PERS”, DUS 
VANDAAR NOG ONDERSTAANDE 
TOEVOEGING. MISSCHIEN DAT HET OOIT 
NOG EENS WAAR WORDT, MAAR OP DIT 
MOMENT BLIJKT DAT ER TOCH IETS 
GAAT GEBEUREN MAAR WAT EN 
WANNEER WEET NIEMAND, TENMINSTE, 
DAT IS NOG NIET DOORGEGEVEN. WE 
WACHTEN MAAR WEER AF. AAN 
ENTHOUSIASME KOMEN WE IN IEDER 
GEVAL NIET TE KORT. 
 
 
 



Lieve familie, vrienden en kennissen,            18-11-2012 
 
Aangezien er totaal geen interesse en belangstelling is 
op het gebied van mijn belevingen  en mijn pogingen om 
mijn medewerking te verlenen om de aarde bewust te 
maken is het nu echt de hoogste tijd geworden om te 
gaan (zie mijn boek). Het hele universum is het 
unaniem “eens” met deze vorm van afscheid nemen 
namelijk door dematerialisatie van mijn lichaam. In de 
hogere Kosmische levensgraden is dit een normale gang 
van doen, denk maar aan Pasen . Het lichaam van 
Jesus is toen ook gedematerialiseerd. Waarom op deze 
manier? Eerst is gekeken of we op dit gebied de aarde 
iets konden schenken (hoe alles werkt en waarom). 
Iedere keer stuitten we op problemen die tot niets zou 
leiden. Hierna is gekeken of we nog een “legale” dood 
(overgang) konden regelen maar mijn familie 
probeerde alleen maar om mij hier te houden , konden 
mij dus niet loslaten en gunde mij mijn tweelingziel niet 
en overige familie (vele miljarden). Op de 4e Kosmische 
levensgraad gaan we door met de bewustwording van 
de mens die op aarde leeft.  
 
Zoek mij maar niet want het lichaam is foetsie, opgelost!! 
Ik rij echt niet tegen een lantarenpaal en spring ook 
niet van een flat af want daar zou ik niemand mee op 
willen zadelen. 
 
Tot gauw 
Groetjes 
Kees 



OEPS, 

 

 IK BEN 

  

NOG NIET 

  

DOOD!!!!! 
 
 
 
 
 
 
 



MAANDAG 1 JULI 2013 
 

Er volgen nu nog enkele teksten en blijkt weer dat Rome niet in een dag 
gebouwd kon worden. We hebben het hier alleen maar over de vraag hoe we 
de Kosmologie op aarde kunnen brengen en heeft minstens 7 jaar geduurd!!! 
Eerder schreef ik al dat ik de tel kwijt was bij wie we gebleven waren, maar dat 
doet er niet toe, het gaat niet om wie maar om wat!!!! Dus weer veel 
leesplezier. Ook bewijst dit, wat ik al eerder ooit beschreven heb, dat alle 
geschriften naar bewustzijn geschreven zijn. Fouten bestaan niet, alleen maar 
ONBEWUSTZIJN. 
 
Eerst maar eens even wat er toch gaat gebeuren op aarde. Na alle pogingen 
van de hogere Kosmische levensgraden en de sferen om mee te denken (voor 
mij een voorbeeld van DEMOCRATIE van de bovenste plank) is er toch nog door 
de Albron een voor iedereen acceptabele oplossing gekomen. Wij (Josje en ik) 
zouden nooit wereldwijd geaccepteerd worden. Nu blijkt dat dit boek een 
geschiedenisboekje wordt en een leerling van mij (Elisabeth Tops, nu nog 14 
jaar) filosoof wordt en alle geschriften die maar iets te maken hebben met deze 
materie in normale taal en tevens eigentijds gaat vertalen en uitleggen. 
Waarom ik dat niet kon worden is gemakkelijk uit te leggen: wanneer ik zou 
uitblinken als b.v. pianist zou de Kosmische wereld niks aan mij hebben en zou 
ik niet door alle levensgraden geïnspireerd kunnen worden. Wij, Josje en ik, zijn 
juist voorbereid voor deze taak. Het hele universum gaat nu werken aan de 
voorbereiding op 2060. Tegen die tijd is Elisabeth wereldberoemd en zal de 
aarde haar accepteren met haar geschriften en uitleg. Wij hebben de taak om 
haar te begeleiden maar niet als stoffelijk aards mens maar levende op de 4e 
K.L. en werkend als astraal mens voor de ontwikkeling van Elisabeth, zoals haar 
studie als wel de tijd daarna.  
 
Een voorbeeld zal ik nog geven dat de mens nog veel zal moeten leren om na te 
leren denken. Van een eerder genoemd persoon in mijn boek die ook erg bezig 
is met het “waarom en wat” van het leven te leren kennen, hoorde ik een 
opmerking dat de mens zijn eigen leerling en leraar is. Geweldige opmerking 
binnen het evolutieverhaal maar ze heeft het niet zelf verzonnen maar uit een 
boek dus zeg ik meteen dat er dus een les is gegeven en een leraar is. Wij 



hoeven het wiel niet meer uit te vinden want er komt nu nog steeds dagelijks 
voedsel op aarde waar lessen uit te leren valt (zeker door de muziek).  
 
Wat gaan we nog meer doen? Uiteraard laten we de hele Kosmische wereld in 
kleine stapjes op de 4e K.L. zien en zullen de sferen natuurlijk mee laten 
genieten.  
 
Wat er na 2060 gaat gebeuren, dat kan ik nou nog niet weten, maar misschien 
is de aardse mens ooit nog wel eens bereid om alles te weten en te willen zien. 
 
 



DE CIRKELS VAN 2012 
27 december 2012 

 
Zoals de voorspelde datum 21 december 2012 zou moeten bewijzen,  
ook mijn datum 3 maart 2012 (zie boek) en er tenslotte helemaal niks 
op aarde is gebeurd, is het nu tijd voor de waarheid.  
 
De ALBRON wilde een inhaalslag maken voor het hele Universum om 
te evolueren en zodoende allen samen verder het leven te 
continueren. 32 keer is er gedacht dat we op aarde zouden moeten 
beginnen en 32 keer kwamen we er achter dat het toch onmogelijk 
zou zijn. De aardse mens heeft z’n eigen wetten en levensvormen en 
kunnen die niet loslaten. Wel zijn er vele mogelijkheden bedacht 
maar dan zou de aardse mens toch nog onbewust in de sferen 
terecht komen met alle gevolgen van dien.   
 
Even in het kort het getal 32 verantwoorden: 

- De Albron zelf 
- Al 8 (zie boek), de 1e zielen dus 
- Jos en ik 
- Alle kosmische levensgraden (28) 
- De sferen 

 
In Domburg werd ons al duidelijk gemaakt dat de sferen weg 
moesten door een vreemde bewegende wolkensamenstelling en 
tegelijkertijd mijn opmerking naar mijn moeder dat Christus een 
beetje boos was (ja…, die gedachten kwamen in mij met weer een 
heftig trillend gevoel). Maar hoe zou dat nou moeten gebeuren???? 



We hebben toch ook duistere sferen, dus wanneer er toch iets 
mogelijk zou zijn waardoor de lichtsferen zouden oplossen dan zaten 
we toch nog met de duistere sferen te kijken.  
 
Vanaf 3 maart 2012 werden de sferen op de hoogte gebracht van alle 
verzonnen mogelijkheden en of ze hun medewerking ook zouden 
kunnen verlenen. Op deze manier hebben zij kennisgemaakt met het 
hele universum en kunnen hierdoor sneller doorstromen. Er is als het 
ware een film beschikbaar waardoor zij alles wat wij de afgelopen 8 
jaar hebben meegemaakt kunnen terugkijken en dat geld voor  
iedereen die aankomt in de sferen. Ook zij hebben creatief 
meegedacht en tenslotte gebeurde er weer niks op 21 december op 
aarde. 26 december was al eerder een datum dat ik (en Josje) maar 
“naar huis moesten gaan” (de 4e kosmische levensgraad). We waren 
wel van mening dat de feestdagen toch niet bedorven moesten 
worden met een crematie of een gezoek naar mij. Maar hoe zit dat 
dan met de doorgegeven voorspelde data? 
 
Ik drink Duvel-bier en werd zo ook aangesproken omdat iedere keer 
weer na voorgestelde mogelijkheden om de aardse mens bewust te 
maken het door ons (Josje, ik en de twee 1e zielen) afgekapt werd 
met een sterke motivatie. 21 december was een datum waarbij de 
lichtsferen “klaar waren” en nog niet wisten wat dan wel!!!! 
Gisteren (2e kerstdag) werd het definitieve resultaat op tafel gelegd: 
WE MAKEN EEN GEESTELIJKE CHINESE MUUR VOOR DE DUISTERE 
SFEREN!!!! 
De lichtsferen zijn aanzienlijk verkort, en vanuit de 4e kosmische 
levengraad kunnen nieuwkomers (degene die hun kringloop op aarde 
voltooid hebben) snel opgetrokken worden naar deze stoffelijke 
levensgraad. Ook de overige levensgraden werken mee aan de 
Chinese muur waardoor zij zich gaan vervelen en geen ellende op 



aarde meer kunnen veroorzaken en zodoende uiteindelijk ook boven 
water (in de lichtsferen) zullen komen.  
 
Ik hoop dat de voorspelde datum van Newton (2060) hier iets mee te 
maken heeft en dat zou betekenen dat dan alle duistere sferen 
opgelost zouden zijn, wie weet? Geen verkrachtingen meer en geen 
oorlogen en andere vormen meer van criminaliteit.  
 
De versnelling van het evolutieproces kan dus niet op aarde te weeg 
gebracht worden maar zal, door de inzet van het hele Universum op 
aarde, op de overige Kosmische levensgraden realiteit worden en is 
hiermee de inhaalslag een feit geworden. 
 
Wij, Josje en ik zullen hier ook aan mee gaan werken en blijven een 
“spil” van alle levensgraden. Waarom? Het is niet niks om te weten 
wat het leven allemaal inhoud en met deze rugzak verder te moeten 
leven en zeker niet te vergeten dat we het niet met de aardse mens 
kunnen delen. Niet dat we hen onderschatten maar dat we driedelig 
(stoffelijk-geestelijk-ziel) zijn en dat pas bewezen kan worden na onze 
aardse kringloop. De Albron heeft hiermee zichzelf dus verlost van 
het dragen van de 7e K.L. , gedeelde smart is halve smart.  
 
Groetjes 
Kees en Josje 
 
P.S. Deze keer hebben we het ongeïnspireerd zelf opgeschreven en 
duurde het ook veel langer. Ook moet je kennis hebben genomen van 
mijn boek om bovenstaande te kunnen begrijpen. 
 
 



Correctie op "De cirkels van 2012".       30-12-2012 
 
De passage waarin staat dat er op aarde geen inhaalslag te 
verwachten is, is  mij de laatste 2 dagen niet goed bevallen. Hier 
wordt bedoeld:“niet door de kosmologie op aarde te 
bewijzen”.Wanneer er een "Chinese muur" gebouwd wordt voor 
de duistere sferen en uiteindelijk de duistere sferen zullen 
oplossen zal er geen oorlog en andere vormen van criminaliteit 
meer zijn zodat de aardse mens sneller hun kringloop zullen 
volbrengen. Dementie, autisme e.d. zullen dan ook niet meer 
bestaan. De 4e K.L. zorgt voor een hogere liefdesvorm, de 5e 
voor een hogere belevingsvorm van kunst, de 6e voor een hogere 
humorgraad en beleving hiervan, en de 7e zullen de 
machthebbers begeleiden. Hierdoor komt er een hogere 
levensvorm op aarde en zal de 3e groep het uiteindelijk zelf 
kunnen doen (zie mijn boek). Wanneer de aardse mens door 
uitspraken van gestudeerde mensen die wetenschappelijk kunnen 
aantonen dat rassenleermengeling ziektes voortbrengen zullen 
ziektes als kanker ook verledentijd zijn en het lichaam zal sterker 
worden mede ook door een hogere levensvorm (ziel en lichaam 
zullen in balans komen). Moeder aarde zal dan ook uitgewerkt 
zijn wat betreft de natuurrampen. Ook de tweelingzielen zullen 
nu tegelijk klaar zijn met hun kringloop en samen in de sferen 
aankomen. De Albron heeft dit toch keurig bedacht niet? 
 
Misschien kunnen we bovenstaande meer zien als een aanvulling 
dan een correctie, alles evolueert toch?!!! 
 
Groetjes 
Kees 



LIEVE FAMILIE EN VRIENDEN, 
 

(VOORKENNIS VAN MIJN BOEK IS NOODZAKELIJK OM ONDERSTAANDE TE BEGRIJPEN!!!!) 
30 april 2013 

 
Mijn, oftewel, “onze” wilde haren zijn opgelost en verdwenen. Het hele universum wilde graag zo 
snel mogelijk de “KOSMOLOGIE”  op aarde brengen. Dat is zo’n beetje waar ik de laatste 9 jaar mee 
bezig ben geweest. 2012 zou een kosmisch belangrijk jaar zijn en nu is dat 2013 geworden, hoe komt 
dat nou???? Ten eerste wil ik jullie mededelen dat jullie de crematie naar believen in kunnen vullen 
en dat ik geen wensen meer heb hierover. Ook mijn wensen betreffende de erfenis kunnen volgens 
de normale wet afgehandeld worden, ik heb niks vastgelegd, daar was geen tijd meer voor! 
Vandaar  “DE WILDE HAREN ZIJN OPGELOST”.  
 
Zoals in mijn boek al beschreven, blijkt dat het nu nog geen tijd is voor de algehele waarheid op 
aarde. Iedere keer bleek weer dat een volgende levensgraad het in 1e instantie niet kon geloven. Na 
enige maanden bleek door veel gewik en geweeg het toch wel een mogelijkheid moest kunnen zijn 
en na de hele kosmische wereld gepresenteerd te hebben (met name de levenswijze) werd het voor 
elke levensgraad toch wel duidelijk dat er nog veel voorbereiding voor nodig zou zijn. Dit kun je ook 
in mijn boek al lezen, maar waarom kom ik hier nou toch weer op terug??? Dit is eigenlijk waar het 
allemaal om draait!!!! 
 
LET OP!!!! 
Jullie noemen de schepper  GOD maar ik DE ALBRON. De Albron heeft de periode na de aardse 
kringloop in 1e instantie niet bedacht maar vond het wel noodzakelijk, zoals  de evolutie op aarde te 
vinden is, dat hijzelf (de bedenker van alles) ook nu eens bewezen moet kunnen worden. De sferen 
(deze periode) wil iedereen laten verdwijnen maar dat kan nu nog niet, de aansluiting op de 
volgende (4e) stoffelijke levensgraad is echt nog niet mogelijk en was zoals van de Albron en”nu” het 
algehele  Universum toch wel een grote wens. In geestelijke toestand leven is onnatuurlijk en 
eigenlijk ook niet nodig. Wij hebben er een grapje van gemaakt dat de Albron de geestelijke wereld 
vergeten zou zijn en dus 2012 als belangrijk jaar zou uitkiezen. De stoffelijke hogere levensgraden 
waren in december 2012 kompleet van alles op de hoogte, zelfs 3 maart was een belangrijke datum, 
maar niet voor de aarde dus. Hierna zijn we als een speer (door korte samenvattingen) door heel de 
materie heengegaan voor de sferen. Alles is terug te zien door alle levensgraden, als het ware als een 
film. 30 Keer hadden wij deze 3 fases meegemaakt dus was het voor Jos en mij wel een noodzaak om 
een goede samenvatting te krijgen want we zijn nu DOODOP. Jullie zullen het allemaal wel zien want 
ma bewijst door geen contact met mij te zoeken dat ze volop aan het werk is na een half jaar 
intensieve studie (pa had ik nog regelmatig gesproken). Vandaar dat ik als Spil nog even moest 
blijven.  
 
Dus in het kort: 
- Op 3 maart begon de laatste ronde voor de 4e kosmische levensgraad. 
- 23 december 2012 was het hele universum op de hoogte van alles, behalve de sferen. 
- 2060 (door Newton voorspeld)  blijft toch een belangrijk jaar voor de aarde. 
- De sferen gaan zoetjes aan oplossen en er wordt gewerkt aan de verbinding naar de 4e K.L. 
 

WAT IS ER ALLEMAAL GEBEURD? 
 

Zoals in mijn boek staat beschreven is er een verbinding tot stand gekomen met alle kosmische 
levensgraden en nu ook de sferen. Een vertrouwen is opgebouwd en een samenwerking. We hoeven 
het wiel niet meer uit te vinden wat dit betreft want alles is voorbestemd en bedacht door de Albron. 
GEEN MES OP DE KEEL DUS!!!!! De KOSMISCHE KIBBUTZ is een feit geworden. Nou de aarde nog!!! 
 



WAAROM KAN HET NOU NOG NIET OP AARDE? 
 

- Waarom hebben we nog een koningshuis?  
- Waarom kunnen we de aarde niet gebruiken waar het voor bedacht is, b.v. woestijnen gebruiken 
voor zonnepanelen, de grenzen laten verdwijnen, het geld afschaffen, alles netjes verdelen onder 
onze medezielen (familie), enz enz enz. 
- Waarom zien we de algehele Kosmos niet op aarde? 
- Accepteren we de astrale wereld eigenlijk al niet? 
- Ben ik eigenlijk voor jullie geen pedofiel als ik zeg dat we bewust geboren worden op de 4e als 2 
jarig kind en met elkaar omgaan zoals jullie met jullie “eigen” kinderen en ik er verschrikkelijk aan toe 
ben? 
- De dierenwereld en de natuur evolueren ook en kunnen we op de volgende K.L. zoals met de mens 
op aarde  mee samenleven (Walt Disney- en Harry Potterfilms zijn er niks bij). 
- Dat de mens eerst dierlijk is geweest moge duidelijk zijn maar waarom gebruiken we ons instinkt 
dan niet meer? Wanneer je naar dierenzenders kijkt ben ik vaak jaloers op hoe ik ze zie leven en 
handelen. Eigenlijk zouden deze natuurfilms algemene ontwikkeling moeten zijn op scholen met de 
achtergrond dat wij zo ook zijn geweest! Zijn we ons gevoel totaal niet kwijtgeraakt en leven we niet 
hoofdzakelijk volgens het boekje (regels, wetten, tradities en gewoontes)? 
- Accepteren we eigenlijk ook al niet eens onze individuele evolutie wat inhoud dat we allemaal 
onbewust geleefd hebben en dus criminele handelingen hebben verricht?  
- Zien we niet na het heelal te hebben gezien dat dat toch een erg overdreven schepping moet zijn 
wanneer zij overbodig is en dus dat die sterrenstelsels ook evolueren (vallende ster) en in de 
toekomst door ons te gebruiken zijn? Zelf was mijn 1e reactie: 
Die God moet wel 100 gaatjes in zijn kop hebben gehad!!!!!! 
- Zou er geen 3e wereldoorlog komen wanneer  in Nederland alle  geschriften (Bijbel, Koran en het 
boek van Buddha) uitgelegd zouden worden en uiteindelijk geaccepteerd?  
- Zou ik bij de uitgever van de Josef Rulofboeken aan kunnen kloppen om wijzigingen aan te kunnen 
brengen? 
- Waarom begrijpen we de homofolie niet, een heel natuurlijk proces hoor! Om de 7 levens krijgen 
we een lichaam van de andere sekse. Gewoon even wennen dus en er aan werken. Het is niet 
verboden maar wel een uitstel van evolueren. 
- Ook kinderloos door het leven is een gemiste kans wanneer je je beseft dat er vele zielen zitten te 
wachten op een lichaam!!! 
- Zouden we accepteren dat we eigenlijk een andere partner hebben,nl. je tweelingziel? Zou dan niet 
iedereen vragen waar die dan is? Zonder deze algehele voorkennis is het allemaal niet te begrijpen 
en te bevatten. René, ik heb ook al doorgekregen wie jouw tweelingziel is! Het is iemand die net als 
jij naar mij toe aardig is gebleven, wat betreft deze materie, en een lange adem heeft gehad met 
reacties op mailtjes en gesprekken. In de sferen komen tweelingzielen nooit tegelijk aan, en heeft nu 
ook een voordeel, want dan zouden ze allemaal opeens (door de kosmologie bestudeerd te hebben) 
naar de 4e K.L. verhuizen en zou dan een overbevolking plaatsvinden.  
Waarom jullie wel ongeveer tegelijk zullen aankomen is als voorbeeld hoe het zou kunnen, nl.  door 
met levensvragen te zitten en te snakken naar bewijzen en oplossingen. Leuk om te weten hè? 
- Heeft ma eigenlijk niet bewezen dat geest en lichaam op elkaar inwerken:In Kortonjo leek ze 
dement te zijn (worden) en in de Passaat was ze weer de oude!!! Doen we daar iets mee en kan ik 
dat nu zo al uitleggen:gewoon doorleven dus!!!! Zou ik de regering kunnen zeggen dat ze eigenlijk 
met de huidige bezuinigingen erg dom bezig zijn??? 
- Kan ik nu al uitleggen dat bv. autisme met vorige levens te maken heeft. Bv. in het leger mag je zelf 
niet denken en zeker niet gevoelig zijn. Structuur hebben zij nodig maar kunnen wij die wens niet 
doorbreken. Uitstel van evolutie is het voor mij wanneer dit niet gebeurt!!!! Dit geld ook voor de 
zielen uit de duistere sferen!!! 
- Zouden jullie mij niet naar de Grote Beek brengen wanneer we dit allemaal zouden kunnen 
bewijzen? 



Ikzelf heb kennisgemaakt met de verschillende levensgraden door de 4 Passions van Bach (met name  
de ouvertures). Op internet heb ik gelezen dat de Lukaspassion overgeschreven zou zijn door Bach, 
dus er is al geconstateerd dat dit werk toch wel een zwak aftreksel is van de overige Passions. De 
Johannespassion is herschreven in die tijd omdat het te heftig zou zijn! Dan blijven de Mattheus- en 
de Markuspassion nog over. Wanneer ik zou uitleggen hoe deze zijn ontstaan dan hoef ik niet veel 
meer op te schrijven want dan zal jullie reactie niet van de poes zijn.  
Bij dezen kan ik het toch niet laten: 
De Lukas:geschreven door Bach zelf en nog een Geestelijk medewerker. 
De Markus:geschreven door beïnvloeding van mijn tweelingziel en Kosmisch medewerker. 
De Mattheus:geschreven door het Al, Kosmisch medewerker en Geestelijk medewerker. 
De Johannus:geschreven door beïnvloeding van mijn tweelingziel en Al.  
 
Op deze basis heb ik kennis genomen en bevestigingen gekregen van vele werken die door de 
kosmische wereld geschreven zijn en daarna door beïnvloeding het Al heeft kunnen doorlaten. Zo 
zijn alle geschriften ook ontstaan. De Josef Rulof boeken benaderen nog het meest de werkelijkheid. 
Ook in deze boeken zijn fouten gemaakt. Je kunt door de mens nou eenmaal niet alles doorgeven 
wat je wilt. Christus had dat als 1e ziel natuurlijk wel kunnen doen maar dan zou er geen Bijbel zijn en 
zou hij misschien maar 4 jaar zijn geworden. Misschien een leuke bijkomstigheid: de Koran is door de 
tweelingziel van Jesus geschreven!!! 
 
 
Enkele voorbeelden van componisten die opeens een zwaardere stijl componeerden: 
- Het Requiem van Mozart lijkt op een gegeven moment meer op Bach dan Mozart en gaandeweg 
wordt het steeds dieper van stijl en harmonie. 
- De 9e van Beethoven is toch ook iets heel anders dan de overige symfonieën. 
- De 3e symfonie van Gliere is een voorbeeld van de evolutie van de mens (niet zo’n bekende 
componist maar de moeite waard om te beluisteren). 
 
Later zijn nog enkele componisten door het Al beïnvloed door dezelfde techniek toe te passen, 
vandaar dat er nu ook niet meer van deze componisten te vinden zijn. Het Al zou zich zo toch wel 
genoeg hebben laten zien, maar ook dit wordt niet opgemerkt!!!! 
Belangrijke  Alcomponisten zijn o.a.:Bach, Mozart, Beethoven, Chopin (pianoconcerten), Mahler (10e 
symfonie), Brahms (pianoconcerten), Tchaikovsky (pianoconcerten en ouverture 1812), Rachmaninov 
(pianoconcerten), Orff (Carmina Burana) en Gliere, Liszt (pianoconcerten), Ravel (pianoconcerten en 
Bolero), Debussy (orkestmuziek). 
 
Onbewust kunnen we geïnspireerd worden door het Al en overige kosmische levensgraden maar dan 
schieten we er zelf niets mee op, we doen dan zelf niks. Dus nu wordt gewerkt aan het bewust 
accepteren en beleven van deze hulp en kunnen de volgende generaties net zoals ik genieten van 
onze toekomst. Ik kan nu al zeggen dat ik op z’n minst dezelfde soort composities in de toekomst kan 
maken, leuk hè? 
 
DIT IS MAAR EEN VOORBEELD OP MIJN VAKGEBIED MAAR KUN JE DOORTREKKEN NAAR ANDERE 
KUNSTVORMEN, LEVENSSTIJL, TECHNIEK, OMGANG MET DE DIERENWERELD EN NATUUR, 
VOORBEREIDING OP DE 4E KOSMISCHE LEVENSGRAAD ETC. ECT. 
 

KROMME PALEN 
 

 Vele kromme palen hebben wij rechtgetrokken. Het hele Universum kwam met kromme palen en 
nou is het niet zo dat ik die hoogstpersoonlijk heb opgelost maar natuurlijk zijn de antwoorden 
voorbereid en bleek later dat Josje en ik vóór dit leven dezelfde vragen al gesteld hadden en 
beantwoord hebben gekregen zodat het nu alleen maar een kwestie was van “naar boven halen”. 



In mijn boek heb ik al beschreven dat er 3 groepen zijn. De 1e was voor de vorming van het lichaam, 
dus meer dan een dierlijk bewustzijn was het niet (zoals van een vis, zeeleeuw of aap). De 2e (wij dus) 
zijn voor een geestelijke bewustwording. Wanneer er niets gedaan wordt aan de kosmische 
bewustwording van de aardse mens komen we nooit verder want er komen nog steeds verse zielen 
uit de 2e K.L. en uit de duistere sferen.  
De meeste kromme palen kun je beantwoorden met:DAT NOOIT MEER!!! Zoals dit is gebeurd na de 
2e wereldoorlog. Gunnen we de 3e groep hetzelfde als wat wij doormaken zoals ziektes, oorlog, 
onrechtvaardigheid, armoede en ga zo maar door? Waarom de algehele KOSMOLOGIE nou op aarde 
moest komen was een reële vraag, hebben wij die evolutie ook niet moeten doormaken, de aarde 
bestaat nog 5 miljard jaren dus, tijd genoeg toch? Maar wie hebben die zwakke lichamen nou 
veroorzaakt? Groep 1 dus, en wij gaan daar net zo onbewust mee om namelijk door o.a. 
rassenmengeling. Wanneer de algehele Kosmologie bekend zou zijn zou men meer geduld hebben en 
dus niet gehaast meer zijn om nog even (want “het leven is kort” zegt men) alles wat de aarde te 
bieden heeft uit te buiten.  
- Maak je huwelijk af want het leven is eeuwig (na de aardse kringloop) en vele nieuwe lichamen 
kunnen we nog beleven welliswaar met je eigen tweelingziel.   
- Accepteer het leven zoals het is want alleen zo kom je uit je Goddelijke cocon. 
- Zeg niet:”Ik heb gewoon geluk gehad om in deze tijd en in dit land te mogen leven”. Alle landen en 
culturen moeten we beleven en arm en rijk zijn!!! De 3e groep kan altijd nog onze tijd en (wij ook) de 
tijd van “groep 1” bestuderen in de hogere K.L. 
 
Maar waarom moet dat dan zo!!!!!????? 
 
Zoals in mijn boek beschreven is er na de 7e K.L. nog meer en blijkt ook uit het voorgaande 
beschreven over het heelal. Wanneer alle zielen uitgeëvolueerd zijn,  zijn de mogelijkheden 
onbeperkt en daar kan ik inmiddels een boek van 10.000 blz. over schrijven. Enkele voorbeelden zal 
ik nu even opnoemen: 
- Iedereen een planeet! 
- Door onze Goddelijke kracht een tuin, huis etc. naar wens! 
- Wil je man of vrouw zijn en welk ras dan? 
- Welk land (cultuur) wil je nog eens beleven? 
- Welke Kosmische levensgraad wil je nog eens beleven? 
- Misschien kinderachtig maar wil je ook nog eens oorlogje spelen? 
- Over welke periode wil je een schilderij maken, een compositie of een toneelstuk? 
- Zullen we nog eens kinderen maken en wie willen dat dan zijn? 
- Zullen we nog eens de periode vóór de oerknal beleven en de oerknal zelf? 
- Het oneindige zit hem in de “reis” van de beleving van deze onderdelen opnieuw te beleven. 
Wanneer we niks hadden meegemaakt en meteen Goddelijk zouden zijn zou de enige opmerking van 
ons allen zijn: 
IK WEET NIKS!!!!!!!!! 
Nadat het hele Universum hiervan doordrongen was leek het wel of we ze onder hun ballen hadden 
gekieteld en werd de noodzaak werkelijkheid. Hoe eerder en sneller, hoe liever. Dus een inhaalslag 
wordt nu werkelijkheid.  
 

TOT SLOT 
 
Misschien voor René wel leuk! In de Josef Rulofboeken stond dat de aardse mens nooit naar de maan 
zou kunnen vliegen maar dat is toch gelukt en wel, net nog in de tijd van zijn lezingen en vraag en 
antwoordzittingen. Dus dat was natuurlijk een goede vraag in die tijd! Hoe kan dat nou???? En soms 
moet je even wachten op antwoord want dat was voor mij ook wel een groot probleem als 
aanhanger van die boeken. En vandaag heb ik het antwoord net gekregen. Soms denk ik wel dat ik 
nog echt een broekje ben, want dat had ik nou toch wel zelf kunnen bedenken niet? 



 De Josef Rulofboeken zijn voornamelijk door de 5e K.L. geschreven en wisten vanuit hun eigen 
bewustzijn dat het niet zou kunnen maar het Al vond maar eens om zich op een andere manier te 
tonen en wel door deze reis wel te laten lukken. Grappig hè? 
Wanneer je astraal bent kun je eenvoudig zelf naar de maan en andere planeten vliegen dus daar 
moet de wereld ook maar eens mee ophouden, totaal overbodig!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
De aarde bestaat nog ongeveer 5 miljard jaar en we hopen dat hij lekker nog 2 miljard jaar zonder 
zielen rondcirkelt in z’n eentje. 
 
Zo…, het Al zou zich nog wel met meer willen bemoeien zoals regen op de juiste momenten, ziektes 
kompleet voor iedereen laten verdwijnen en zeker met de inrichting van het leven van de aardse 
bevolking maar….., blijkbaar willen ze 2 vliegen in 1 klap. Eerst de aarde bewust maken en dan pas 
hulp. Waarom dan pas???? Ik heb van alles meegemaakt maar nog nooit ben ik geholpen als het 
geen grotere betekenis had. Hulp zonder verder resultaat schiet voor hun niet op. Voornamelijk Al 7 
zit op ons te wachten en evolueren niet meer dus schieten zijzelf ook niks op met hulp voor niks. 
VOOR NIKS GAAT DE ZON OP!!!!! Een snellere evolutie, en dan pas hulp. Lijkt mij geen slecht plan na 
deze hele periode meegemaakt te hebben. Ik begreep een paar maanden geleden zelf ook niet 
waarom het nu niet gegeven werd maar ik denk dat het hele universum het er nu wel mee eens is. 
 
Zo en nou zit het er voor ons echt op hier en gaan we met vakantie en zien jullie zo gauw mogelijk 
weer! 
 
 
Groetjes 
Kees en Jos en overigen die ons inspireerden. 



14-5-2013 
 
Ook de sferen hebben hun “zegje” kunnen doen (zie voorgaande blz). Na Pasen 
kwamen voor de sferen toch wel veel argumenten naar voren waardoor zij mij 
ook op hemelvaart de “dood” gunde. Ook dit ging niet door en daarvoor in de 
plaats kwam de oplossing: o.a. het “gat” in de ozonlaag wordt door het Al 
gedicht zodat er toch wereldwijd kennis gemaakt wordt met hen. Vanaf 
Pinksteren gaat het bewustwordingsballetje rollen!!!!  
 
 
 

22-5-2013 
 

Bovenstaande was ooit eens ons voorstel (van Kees en Jos), maar blijkt nu ook 
weer niet door te gaan. 
 
WORDT VERVOLGD!!! 





NOU BREEKT MIJN KLOMP ECHT!!!! 
27-7-2013 

 
Voor wie is de tekst op de vorige pagina nou bedoeld? Iedereen is toch al op 
aarde bezig en nou alleen maar gemotiveerder! Waarom laat ik dan deze tekst 
gewoon staan, het is toch wel een beetje overdreven om ze “luie 
voddebalen”te noemen?  
 
Moet je horen: 
Een paar dagen geleden kreeg ik te horen: 
”WIJ ZIJN ALLANG KLAAR” EN “HET DUURT WEL ERG LANG BIJ JULLIE”!!!!!! 
 
Wat moest ik daar nou mee?  
Er blijken nu ineens meer Universums te bestaan. 
Potjandorie we gaan nou toch niet weeeeeeeeeer helemaal vooraan beginnen 
met onze evolutie uit te leggen? “Wij zullen ons er wel even mee bemoeien 
want wij kunnen toch wel zeggen dat wij er verstand van hebben of niet soms 
wanneer wij nu al klaar zijn en tegelijk zijn begonnen”!!!! Waren dat nou de 
macho’s uit de andere Universums of zit het iets ingewikkelder in elkaar?  
Meteen kwam er natuurlijk reactie uit ons Universum nl: 
MAAR WIJ HEBBEN TENMINSTE “SATAN”!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 
Tja, daar moest ik natuurlijk even over nadenken en zij ook. Zeer snel lieten zij 
mij zien hoe ver ze geëvolueerd waren en dat bleek voor mij echt oude koek en 
dus waren ze nog maar net zo ver als onze 5e AL. Nou lekker puh dus, en nog 
niet klaar dus. Hiep hiep hoeraa, ze kunnen ons dus helpen en zodoende verder 
evolueren. Jaaaaaaaaaaa…………….., nou snap ik 2060, hihi. 
 
Maar hoe komt het dan dat ze al klaar waren want wij zitten toch ook niet 
allemaal in Al 5? Dat zit het in bovenstaande opmerking over Satan. In 
voorgaande teksten heb ik uitgelegd dat we na onze evolutie het hele 
evolutieproces weer na kunnen beleven maar nou naar wens. Het zou wel saai 
zijn wanneer we alleen maar de liefdevolle kant van het leven zouden kennen 
en dat is nou bij hun wel het geval. Meteen hebben wij zoveel mogelijk van ons 



leven laten zien en het enthousiasme straalt er van af. Gelukkig maar!!! Maar 
ze moesten wel even wennen.  
 
Onze evolutie had dus ook sneller gekund maar dan hadden we niet zo’n grote 
rugzak gehad als nu. De overige Universumbewoners gaan hun rugzakje dus 
ook verder vullen door vooral op aarde de mens uit het Satanleven te halen 
want we hebben nou wel genoeg materiaal vinden we.  
 
Ja, maar wie heeft dan eigenlijk die verschillende Universums bedacht, dat 
moet natuurlijk ook iemand zijn want het is wel geniaal vind ik????? 
 
Wat dacht je van een levende God? Vandaar dat mijn klomp brak want God of 
de Albron had zichzelf toch verstoffelijkt? Ze hebben geprobeerd om mij het 
BOVENGODDELIJKE LEVEN (boven onze Goddelijke levensgraad) uit te leggen 
maar dat zullen we samen wel ooit eens gaan horen vond ik want dit is al 
genoeg om te kunnen begrijpen en we hebben eerst iets anders te doen. Maar 
van een regulateur is in ieder geval wel sprake. 

 
DUS MET “LUIE VODDEBALEN” WORDEN 
“ONZE BUREN” BEDOELD !!!!! 
 
 
 
  
 



Hoi Petra en Marian, 
Even een korte samenvatting waarom mijn taak erop zit. 
- 2000 jaar geleden zat onze (van Jos en mij) aardse kringloop 
er op. 
- We hebben keurig onze (toen nog) 1000 jarige 
ontdekkingsreis op aarde astraal ingevuld. 
- Bach was al een extra stoffelijk leven voor mij en Josje was 
daar bij. 
(b.v. Mozes had ook een extra leven op aarde). 
- Dus voor Josje was haar leven ook al exta en voor mij voor de 
2e keer. 
- Wij zijn geen betere mensen dan jullie maar door onze studie 
hebben wij alleen maar een andere instelling gekregen: 
- Een Kibbutz gevoel hebben, 
- Klaar zijn voor het eeuwige leven (dus we worden geen baby 
meer), 
- Het aardse leven willen ondersteunen en stimuleren (maakt 
niet uit wie!),  
- En tenslotte toe zijn aan een nieuwe omgeving. 
De samenwerking met de overige Universums (zie laatste 
blz van het boek) zijn deze week ook besproken en zij 
zullen hun eigen evolutieproces op aarde brengen via bv 
musical, toneel, opera, muziek, decoratiemateriaal, boeken 
voor kinderen enz enz enz. 
Ik weet nog niet hoe het gaat gebeuren (mijn overgang) maar 
we hebben in ieder geval geprobeerd om het legaal te maken. 
Misschien dat de laatste teksten die ik naar jullie gestuurd heb 
toch gezorgd hebben voor een legaal sfeertje.  
Wij zullen in ieder geval jullie geestelijk aanraken wanneer het 
zover is en krijgt mijn boek misschien meer kracht voor jullie 
(het zij zo ofwel AMEN). 
lieve groeten van Jos en mij 
 

Kees
Typemachine
8-8-2013
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Tekstvak
algraad

















SUPER ALBRON 
(1E SCHEPPER VAN 1E UNIVERSUM) 

 

1E UNIVERSUM 

 
    ALBRON                                                    ALBRON 
(SCHEPPER VAN                                       (SCHEPPER VAN  
 ONS UNIVERSUM)                                    DE BUREN) 
1E KOSMISCHE LEVENSGRAAD                                   1E KOSMISCHE LEVENSGRAAD 
6 OVERGANGSPLANETEN 
2E KOSMISCHE LEVENSGRAAD                                   2E KOSMISCHE LEVENSGRAAD 
6 OVERGANGSPLANETEN 
3E KOSMISCHE LEVENSGRAAD (AARDE)                  3E KOSMISCHE LEVENSGRAAD 
6 OVERGANGSPLANETEN 
4E KOSMISCHE LEVENSGRAAD                                  4E KOSMISCHE LEVENSGRAAD 
6 OVERGANGSPLANETEN 
5E KOSMISCHE LEVENSGRAAD                                  5E KOSMISCHE LEVENSGRAAD 
6 OVERGANGSPLANETEN 
6E KOSMISCHE LEVENSGRAAD                                  6E KOSMISCHE LEVENSGRAAD 
6 OVERGANGSPLANETEN 
7E KOSMISCHE LEVENSGRAAD                                  7E KOSMISCHE LEVENSGRAAD 
(AL1, AL2, AL3, AL4, AL5, AL6, AL7)                          (AL1, AL2, AL3, AL4, AL5) 
 
 
 

ONS HEELAL 
 

Kees
Tekstvak
--------AL 5



                         ENKELE OPMERKINGEN 
ENKELE GROTE VERSCHILLEN TUSSEN ONS UNIVERSUM 
EN DE ANDERE ZIJN: 
- HET 1E UNIVERSUM EN ONZE BUREN HEBBEN GEEN 
OVERGANSPLANETEN NAAR DE VOLGENDE KOSMISCHE 
LEVENSGRAAD. 
- HUN “AL” HOUDT OP BIJ DE 5E 
- ZIJ ZIJN MAAR 1 KEER GEBOREN ALS ONBEWUSTE 
(BABY) 
- ONS UNIVERSUM KENT ELLENDE, DRAMATIEK ENZ. 
 
ZIE LAATSTE TEKSTEN VAN MIJN BOEK VOOR VERDERE 
UITLEG!!!! 
ENKELE MAANDEN GELEDEN WAS ONS UNIVERSUM 
KLAAR MET MIJ TEKSTEN DOOR TE GEVEN EN UIT TE 
TESTEN ALS MEDIUM, NU ER TOCH NOG TEKSTEN ZIJN 
GESCHREVEN IS EEN BEWIJS VAN DE OVERIGE 
UNIVERSUMS. VOOR MIJ IS HET GROOTSTE BEWIJS DE 
UITGESTREKTHEID VAN ONS HEELAL, GESCHAPEN 
DOOR ONZE ALBRON. WAAR IS DAT GOED VOOR? IK 
KAN NIKS ANDERS VERZINNEN DAT HET VOOR ONS 
ALLEMAAL IS (ZIE TEKSTEN IN MIJN  BOEK). 



Hoi Monique, 
 
Ik heb de website ook nog niet helemaal gelezen maar kon mijn visie in ieder geval 
zo gauw niet vinden. Een basisinkomen hebben we op de wereld al gedeeltelijk 
gehad in het communisme. Met gedeeltelijk bedoel ik dat er naast het basisinkomen 
nog veel mensen strondrijk waren maar belangrijker is dat de mens het allemaal wel 
goed vond en er ook niet gemotiveerd gewerkt werd. Het geld is juist om de mens 
gemotiveerd te laten worden om te werken.  
 
Mijn visie is via de Kosmologie (zie mijn boek en die van Josef Rulof en zeker niet te 
vergeten de mening van diegenen die mij uit het totale universum te vertellen 
hadden) de mens op aarde te motiveren en het een vanzelfsprekendheid te laten 
worden dat het geld een overbodige zaak is. Het zal nog lang duren voordat het 
wereldwijd geaccepteerd wordt. Maar er wordt aan gewerkt!!!!! Wil je op de volgende 
Kosmische levensgraad (volgende planeet) komen zul je toch geldloos moeten 
kunnen leven anders kun je het vergeten. 
 
Ook moet er volgens de website dus iemand zijn die een NOBELPRIJS gewonnen 
heeft om de stelling "aandacht" te geven. Hoe kan ik zonder NOBELPRIJS nou 
aandacht krijgen???? Hebben we nog niet genoeg religies en boeken die het hele 
universum promoten en de schrijvers daarvan hadden ook geen Nobelprijs toch? Wat 
er van de boeken is overgebleven is b.v. :naar de kerk gaan, om 15.00 neerliggen 
naar Mekka toe, bidden en andere rituelen. Maar de tekstinhoud is voor mij het 
interessants en heeft een duidelijke boodschap n.l.:Er is nog meer leven en wel 
zeker niet te vergeten stoffelijk leven. Alles evolueerd, de mens, het dier en de 
natuur. 
 
Tot het weekend 
Groetjes 
Kees 
 
 
----- Original Message -----  
From: Monique Vereijken  
To: KEES VAN DER WEIJDEN  
Sent: Wednesday, January 08, 2014 8:35 AM 
Subject: Hmm...misschien is dit wat ? 
 
Hoi Kees ! 
 
Ik heb de site nog niet helemaal gelezen maar......misschien is dit een goed alternatief ? 
Niet "het geld " weg doen maar een basisinkomen voor iedereen. 
www.basisinkomen.nl  
 
Ik hoor het graag van je ! 
 
Groetjes, Monique 

 

mailto:moniquevereijken@hotmail.com
mailto:c.vandeweijden@chello.nl
http://www.basisinkomen.nl/


Hoi Mariejon, 
 
Vanmorgen ontving ik jouw brief en nieuwjaarswens, bedankt. Ik weet 
niet of het zin heeft om jou dezelfde wens te doen toekomen want het 
gaat ieder jaar wel eens mis met het een en ander bij jou, heel treurig en 
spijtig. Bij dezen doe ik het toch maar, wie weet??? 
 
In 2012 werd mij beloofd dat er iets spectaculairs ging gebeuren 
wereldwijd, in 2013 idem dito, en nou word ik weer wijsgemaakt dat er in 
2014 een start wordt gemaakt. Dit is natuurlijk niet helemaal 
vergelijkbaar met jouw problemen maar ik kan het toch niet laten om jou 
mee te laten leven met mijn belevenissen (misschien een opkikkertje!!!). 
Ik heb weer een heel jaar vanalles meegemaakt op kosmisch niveau en 
dat is niet van de poes. Het boek van mij is al weer geschiedenis (alleen 
reacties van ons universum, op de laatste pagina's na)!!!! 
 
Misschien ongeloofwaardig, maar nu kan ik, met de wetenschap van nu, 
alles nog geloofwaardiger en logischer uitleggen, DE BEPERKTE 
KOSMOLOGIE, dus waarom alles zo is (voorlopig is dat genoeg). Erg 
interessant vind ik het zelf, en de Josef Rulof-boeken (20) kunnen voor 
een groot gedeelte opgeruimd worden, heftig hè!!! 
 
Ik heb al vaker gezegd dat ik een spil ben voor ons universum, maar 
tegenwoordig ook voor meerdere universums en dat heb ik nu 
meegemaakt. Probeer zelf maar eens als een GOD een 
EVOLUTIEPLAN te maken, dan weet ik zeker dat ik geen nieuws hoor 
wat hun evolutieplan betreft (uiteindelijk resultaat AL5). Wij hebben 
alleen maar een trubbeliger evolutieplan met een uiteindelijk hoger 
evolutieresultaat n.l. AL 7 (zie mijn boek of de Josef Rulofboeken).  
 
Mariejon, ik weet niet of je toe bent aan dit verhaal, zo ja, dan kan ik de 
laatste teksten van 2013 wel even opsturen (verklaringen van 2012 en 
2013). Ook wil ik wel eens afspreken als je daar behoefte aan hebt, zelfs 
ook als je alleen jouw verhaal kwijt wilt.  
 
Doeiiii 
Kees 
 

Kees
Typemachine
9-1-2014



VAN FRUSTRATIE TOT LIEFDE. 
 

 
Na alle brieven (zie eerdere teksten) die toch allemaal een gefrustreerd tintje hadden is het nu tijd 
voor een positievere uitstraling. Ons Universum zou in 1e instantie de taak hebben om de aarde 
bewust te maken van onze Kosmologie. Vele mogelijkheden zijn er gelanceerd maar wat niet in dit 
boek te vinden is, is de verslagen van mijn bijna dagelijkse zittingsavonden thuis en ook de 
verbindingen met vele evolutielagen die zijn gemaakt in mijn auto. Vele reizen heb ik moeten maken 
naar bv. Domburg, Schiphol, Nijmegen, Harderwijk enz. enz. Vele tranen zijn er door mijn ogen 
doorgekomen door hun. Hier zat dus duidelijk ook een gefrustreerd tintje aan de gesprekken: 
Hoe moeten we dat er nog bij nemen na ons dagelijks werk bv. kunst en techniek op aarde te 
brengen, wij hebben ook nog een privéleven?  
Dat er iets moest gebeuren werd ook duidelijk gemaakt via Al 7, maar hoe dan? Na alle levensgraden 
een kans gegeven te hebben om een oplossing te bedenken kwamen andere Universums (de buren 
en later onze voorouders, zie eerdere teksten) op ons pad. De verschillen werden maandenlang 
duidelijk gemaakt over en weer en uiteindelijk werd gekeken wat de Buren voor ons zouden kunnen 
betekenen. Zoals in dit boek ook staat moesten ze behoorlijk inburgeren om alles te begrijpen. Ook 
“zij” bedachten vele mogelijkheden want zo moeilijk moest dat toch niet zijn. Nee…., in hun ogen niet 
nee!!! Wanneer je vanaf het begin van je evolutiepad bewust blijft en alleen maar de liefdevolle kant 
van het leven kent is dat ook een makkie. Toch hebben zij ook van alles uitgeprobeerd en ook zonder 
succes (zie laatste brieven naar Yvonne, Monique en Mariejon). De belangstelling was ver te 
zoeken!!!  Zelfs vonden ze dat de astrale mens in de sferen maar eens het recht hadden om naar de 
4e Kosmische levensgraad te verhuizen desnoods zonder tweelingziel. Ze kwamen van een koude 
kermis terug. Wanneer je de Kosmologie kent, ben je nog niet zoals de mens uit de 4e. Op aarde 
kennen vele mensen bv. de Bijbel, maar er volledig naar leven is er dan ook niet bij.  
 
De oplossing voor bovenstaande is nu geworden dat onze hogere K.L. blijven 
doen waar ze mee bezig waren en de Buren ons in het privéleven gaan 
helpen. Voornamelijk onze kinderen dus!!! 
 
Waarom???   
De Buren kunnen het werk van onze hogere K.L. niet vervangen want zij “bezitten” de dramatiek nog 
niet. Volwassenen leven hoofdzakelijk naar onze opgebouwde aardse wetten, regels en gewoontes. 
MASKERS noemen wij dat. Kinderen zijn hier nog vrij van en kunnen vanaf hun jonge levensjaren nog 
gestuurd worden.  
 
Eerder in dit boek schreef ik dat de Buren door ons te helpen Al 7 ook zouden kunnen bereiken. Maar 
daar was iedereen nog niet van overtuigd bleek later. Vele voorstellen zijn gedaan naar hun taak in 
dezen, en wanneer je naar onze zware en lange evolutieperiode kijkt, zouden ze Al 7 nooit kunnen 
bereiken, dacht men. Na alle mislukte pogingen om even gauw de aarde bewust te krijgen kwamen 
ze erachter dat daar toch wel veel meer voor nodig was en zodoende kwam het vertrouwen hierin. 
Iedereen is enthousiast met het snelle behaalde resultaat en het vertrouwen van ons Universum is 
zeker hierdoor versterkt. Ook beseft iedereen dat de Buren voor de toekomst verzekerd zijn voor het 
hiernamaals (eerder in boek “hemel” genoemd), want daar kom je alleen als 7e AL-GRADER. 
 
Waarom toch zo’n lange en moeilijke weg om het hoogste te bereiken? 
Waarom werken de geschriften van vele profeten niet optimaal, want de Kosmologie is daar ook in 
terug te vinden? 
Waarom heeft onze Albron dat toch zo ingewikkeld verzonnen? 
 



De Oerknal was 14 miljard jaar geleden en de tijd vóór de oerknal nog veel langer. De buren moesten 
wel eerder klaar zijn met hun evolutieprogramma anders zou het niet duidelijk zijn hoe wij Al 7 
bereikt hadden. Vandaag hoorde ik nog dat zij Al 5 haast gratis gekregen hadden vergeleken met ons 
evolutieprogramma. Waarom zij naast de voorouders (1e universum) toch nog aanwezig moesten zijn 
zit hem dus hierin dat de zielen uit ons Universum veel meer tijd nodig hebben om uit hun Goddelijke 
Cocon te komen en dat is hierdoor dus zichtbaar en duidelijk geworden. Ook “dit” is bewust 
geschapen dus!!!  
 
- Wij geven de Buren de mogelijkheid om tot Al 7 te evolueren want dat is een van de Kosmische 
wetten:OP AARDE JE LEVEN GEVEN. De Katholieken denken dat daar de dood van Jezus aan het kruis 
mee bedoeld wordt maar hij gaf zijn Al 7 leven door op aarde te komen. 
- Zij geven de aarde uiteindelijk de Kosmologie, maar dat zal een lange weg worden. 
 
Waarom de 1e ziel (Jezus Christus) het evangelie (het nieuwe testament) moest brengen op aarde ligt 
hem in het feit dat de mens de Kosmologie er toch niet uit kon halen. Hij kon niet meer evolueren en 
iemand uit bv. de 5e zou dan het gevoel hebben voor niks te zijn gekomen en zou dat zeker niet 
“gedragen”kunnen hebben.  Ook de overige geschriften komen uit Al 7 en geldt hetzelfde voor, 
alleen met het verschil dat de schrijvers geïnspireerd zijn en zelf niet uit Al 7 komen. De Apostelen 
eigenlijk ook maar zij zijn eerst ingesproken door een stoffelijk iemand uit Al 7. 
 
CHRISTUS KWAM DUS OOK AANTONEN DAT HET GEVEN OP AARDE HET BELANGRIJKSTE IS OM TOT 
EEN SNELLE EVOLUTIE TE KOMEN!!!! 
 
TOT NU TOE HEBBEN DE GESCHRIFTEN ALLEEN MAAR GELEID TOT EEN ZOETHOUDERTJE.   
   
EIND GOED AL GOED!!!! 
 
Ik zou dit jaren geleden toch ook al opgeschreven kunnen hebben denk ik maar het bewijst maar 
weer dat alles waar is. Het was een lange weg maar erg indrukwekkend, leerzaam en uiteindelijk de 
moeite waard.  
 

VAN FRUSTRATIE TOT LIEFDE 






