TOEGEVOEGD OP 25 OKT 2022

- Fijn dat er nou mensen zijn uit mijn omgeving die niet zeggen:"We wachten de boeken wel af en dan
moeten we het allemaal wel geloven" maar wel "lk ben benieuwd naar de boeken en dan kunnen we alles
nog beter verklaren!".

- Ook fijn dat er nu met een kritische blik gelezen wordt. Er staat niks in de website over de laatste groep
(5e Universum), genoemd in de rubriek TOT SLOT. Ook was er eerder kritiek over mijn uitspraak dat er
eerst mensen waren en daarna de dieren geschapen zijn. DIT IS IN DE EERSTE GEESTELIJKE FASE OP
DE MAAN. Uit de 1e cel, na de 1e dood, kwam de dierlijke ziel tevoorschijn die een eigen zelfstandige
evolutieprogramma had. De hoofdcel is verder geévolueerd tot het menselijke uiterlijk via dierlijke
uiterlijkheden zoals we door Darwin zijn te weten gekomen.

DE ZIEL ALS ENTITEIT (JE ZIJN) ZOU JE OP ZICH ALS EEN CONSTANTE KUNNEN ZIEN!!!

VOOR DE LAATSTE GROEP (5e UNIVERSUM) IS BOVENSTAAND VERHAAL PRECIES ANDERSOM!!! Uit
het dier (hoofdcel) is hier de mens gekomen. We hebben ze ook NEEFJES EN NICHTJES genoemd omdat
BROERTJES EN ZUSJES ook raar klinkt. MAAR HET IS DUS WEL FAMILIE EN KUNNEN WE ZE OOK
BENOEMEN IN DE TOEKOMST.

Dit om bewijzen te leveren dat alle Scheppingen keuzes zijn geweest, en die bewijzen gaan we ook zeker
in periode 3 leveren.

Ik durfde er eerder nog niks over te zeggen want het is allemaal bij elkaar al vreemd genoeg.

P.S. 1.

Mijn moeder (Roomser dan de Paus en bij de nonnen op school gezeten) zei: Je "bent" een lichaam en je
"krijgt" een ziel!

HET IS DUS NET ANDERSOM!!!

P.S. 2.

We hebben ook erg moeten lachen toen door mij de volgende zin uitgesproken werd:

"LAAT DE MENSENZIELEN NU MAAR KOMEN, HET LICHAAM IS KLAAR!!!

- Ook is er in b.v. oorlogstijd vaak gevraagd waar GOD nou eigenlijk is en kan Hij dit allemaal wel
goedkeuren en er niks aan doen verder? Zoals we weten wilden de scheppers weer de dramatiek
invoeren maar nu op een veel hoger niveau dan bij de Grijsaards omdat het resultaat zonder dramatiek
niet hoger dan Al5 uitkwam. Maar wat niet in de website staat is dat de voorwaarde was dat ze tot het jaar
2013 niet naar de aarde mochten kijken.

Enkele uitspraken van alle scheppers waren:

- Dit is een grote vergissing!

- Zullen we er een Bom opgooien?

- Als we dit hadden geweten.......

- IK BEGRIJP ER NIKS VAN!!!

- Het lijkt nog niet eens op de schepping van de GRIJSAARDS!

Voor degene die al aan humor toe zijn kan ik 2 van de vele gesprekken opschrijven die we met de
scheppers hebben gehad:



1. De schepper van het Universum van de Aarde ging maar eens kijken hoe groot zijn geschapen HEELAL
was, verdwaalde en riep (ook weer door mij) na een tijdje heel hard:

"WAAR ZIJN J-U-L-L-I-E......?7?7
2. Zijn tweelingziel complimenteerde hem als:

"MIJN LIEVE MACHOOOO TOCH".....

Dit zou ik nooit zelf verzonnen kunnen hebben, wel het gegeven dat ze er niks vanaf wisten maar het dan
op die manier op dat moment uitspreken niet. Dat geld ook voor alles wat ik heb uitgesproken: "C'est le
ton qui fait la musique".

DAAROM WORDT HET DOOR DE LUISTERAARS IN ALLE KOSMISCHE LAGEN VOOR WAARHEID
AANGENOMEN!

IN PERIODE 3 ZULLEN DE SCHEPPERS OOK KOMEN MAAR DAN MOET DE "KUST" WEL VEILIG ZIJN!



