
Hoi Akke,

Nog bedankt voor jouw aandacht. Ik wil nog even terugkomen op een paar dingen.

Ik wordt bijna zielig bevonden wanneer ik geen contact heb met mijn vrienden of familie. Het is juist 
andersom. Stel jij komt te overlijden en je komt erachter dat je niet dood bent wil je toch contact 
zoeken met jouw naasten van jouw afgelopen leven. Ik maak zoveel overledenen mee die alleen 
maar bij mij kunnen aankloppen, je zou dus kunnen zeggen dat het onbewust a-sociaal is. 
Waarom niet bij alle bekenden? Petra heeft Josje en haar overleden ouders gezien en zelfs mee 
gepraat. Nou gaat haar vriend dood en die wil ze niet meer ontvangen, komt bij mij en probeert 
haar toch weer te overhalen om contact maar dat wil ze gewoon niet meer. Hoe moet ik mij dan 
gedragen??????

Als ik jou een blindoek om doe en raak jou aan dan kun je registreren waar ik dat doe, overal op 
jouw lichaam. Dus het is geen geloof maar werkelijkheid. Ik beeld het mij niet in maar voel de 
aanraking en is ook op verschillende plaatsen. Samen met wat ik hoor (echt hoor) wordt het een 
verhaal. Ook als er muziek klinkt (en dat kan ook in een cafe of ergens anders dan thuis) komt er 
op een bepaalde tekst zo'n aanraking en daar moet ik dan iets mee doen. Soms duurt het een hele 
dag of week dat het duidelijk is waar het over gaat. Dit is een vak geworden. Ook gaat het alleen 
maar over de aarde bewust te krijgen, dus als je zegt dat ik met het astrale bezig ben is dat niet 
waar, het betreft alleen maar de aarde, welliswaar met een kosmische achtergrond. Ook is de 
volledige kosmologie pas enkele maanden oud. De kop van mijn website is ook geworden

12 jaar kosmologie in beweging (eindelijk structuur).

Ook astraal is eigenlijk niet juist geformuleerd want de mens (jij ook) is stoffelijk en astraal. Wij 
weten dat niet en vind ik een gemis voor de samenleving. Dus ik kom als ik overga weer in een 
nieuw lichaam.

HET IS BESLIST GEEN BEZIGHEIDJE, WE ZIJN WEL ERG MET IETS BEZIG GEWEEST EN 
WILLEN DAT NU ECHT SAMEN DELEN MET DE AARDE.

Jouw vader kan niet begrijpen dat ik het zelfs met 1000 bevallingen vergelijk en dat maakt mij wel 
een beetje triest. Dit is ook een reden dat ik geen contact meer wil tot de bewijzen en 
samenwerking tot stand is gekomen met al het andere leven (biljoenen), ook dieren.

Groetjes

Kees


