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Dag Marcel,

Ergens komt het wel goed uit dat jij vrijdagochtend niet beschikbaar
bent en ikzelf in de middag niet kan zodat ik het allemaal rustig via
deze weg op een rijtje kan zetten.

Ten eerste wil ik mededelen dat ik deze “ziektedagen” wel wil
inruilen voor mijn “vrij opneembare dagen”want er was nou
niet bepaald sprake van een ziekte maar van een zeer
omvangrijk verwerkingsproces en tevens moest ik tijd hebben
om een weg te vinden hoe nu verder te gaan.



En later zal in dit verhaal blijken dat ik daar zelf niet eens over
hoefde na te denken, alles werd deze week gewoon in mijn schoot
geworpen. Dit verhaal zal ik zo beknopt en zo duidelijk mogelijk
proberen weer te geven als opwarmertje, want ik kan er ook uren,
dagen, weken of jaren over praten.

Precies 2 jaar geleden moest ik van een kennis maar eens een
website gaan bekijken over alles wat met het leven te maken
had zoals bv.: Het ontstaan van het heelal, het leven zelf,
oorlog, lichamelijke- en geestesziektes, sterven op aarde, de
volkeren der aarde, wat hierna nog allemaal komt enz enz enz.
(www.wayti.com, Evolutie..... Inleiding.....+++++ en boekjes
aanklikken). In eerste instantie dacht ik zoals iedereen: “weer
een ander geloof, sekte of zoiets, hebben we er nog niet
genoeg?”. Maar het kon toch eigenlijk geen kwaad om het
maar eens te gaan lezen, ik kon er toch niets mee verliezen. In
4 uur tijd had ik alles van die website gelezen en “voelde”
meteen dat dit het enige waterdichte, rechtvaardige en
logische geloof zou moeten zijn. Nu is het geen geloof meer
maar een “zeker weten”.

Wij kennen al jaren de evolutietheorie van Darwin, maar hij was iets
belangrijks vergeten, nl. dat wij ook nog een ziel hebben, het
gevoelsleven. Waar komt dat nu eigenlijk vandaan? Nou zijn wij als
kunstenaars “verder” in het uiten van onze gevoelens dan de mens
die daar “nog” niet mee bezig is.

Naast de “stoffelijke” evolutie is er ook nog sprake van een
“geestelijke” evolutie.

En dat sprak mij ongelofelijk goed aan, want nu begreep ik de
reincarnatie en waarom de ene mens op bv sociaal gebied zover is
en de ander het woord nog niet eens kent. Waarom er gemoord
wordt en nog steeds oorlog is op aarde. Dit is een héél beknopte


http://www.wayti.com/

inleiding, want ik praat er liever over, dan zie en hoor je mijn
gemeende expressie.

Twee weken nadat ik die website gelezen had werd ik voor het
eerst “aangeraakt” door de astrale wereld. Nou reageerden al
mijn vrienden natuurlijk meteen met de opmerking dat ik het
mij maar in zou beelden omdat ik er ook zoveel mee bezig was.
Dit klopte niet, want ik werd altijd “gestoord” in mijn werk en
thuis als ik met iets anders bezig was. Héél subtiel weliswaar,
want mijn werk mocht er niet onder lijden. Ook op de
muziekschool heb ik mooie visioenen gekregen op momenten
dat ik toch serieus bezig was met mijn werkzaamheden. Van
alles heb ik meegemaakt: genezingen, lichamelijke
zuiveringen, bijzondere ervaringen bij Jomanda, visioenen, ja,
zelfs lichte uittredingen (je merkt daar helemaal niets van), en
opvallende inspiraties door de astrale wereld bij andere
mensen (ook leerlingen) waar zij zelf niets meer van wisten.

Een vriendin die ik al 20 jaar ken is helderziend en heeft regelmatig
contact met haar overleden vader. Wij praten er niet veel over maar
regelmatig maakte zij een opmerking die achteraf zeer belangrijk
voor mij was om verder te kunnen met de puzzel op te lossen van
tientallen vraagstukken. De astrale wereld komt niet zomaar iets
duidelijk maken, er moet altijd een diepere positieve betekenis
achter zitten.

De reis naar Israél heeft mij alle puzzelstukjes doen oplossen. Deze
kan ik niet op een A4dtje kwijt, maar de dochter van mijn reisgenoot
die daar woont speelt daar in ieder geval een grote rol in. In 2 jaar
heb ik alle 30 boeken van Jozef Rulof gelezen en Marion (degene
waar wij op bezoek waren) vertelde vanuit haarzelf een groot
gedeelte wat er in die boeken stond terwijl zij van de boeken nog
nooit gehoord had. De hele vakantie vulden wij elkaar aan of
vertelden wij elkaar wat we al wisten. Geweldige ervaring, ik was
niet meer eenzaam op dit gebied!!!



Marion wist over haar vorige levens te vertellen alsof het de
dag van gisteren was. Hier heb ik een voorbeeld van op mijn
camera opgenomen.

Na de vliegreis op de terugweg naar huis heb ik door het
“weer” , ja je leest het goed, door het weer contact met de
kosmos gekregen. Bv. “na regen komt zonneschijn” en
dergelijke. Het lijkt jou misschien allemaal onwaarschijnlijk,
maar het volgende zal het misschien wel geloofwaardiger gaan
maken.

Maandag “moest” ik wel vrij nemen, hoewel ik dat voor jouw
telefoontje nog niet van plan was, maar daardoor werd ik
geinspireerd om het toch te doen. Nou moest ik dus wel even
oefenen met het “weer”. Ok dacht ik. Laat het vandaag dan maar
eens sneeuwen, hagelen en vervolgens regenen met daar
tussendoor blauwe lucht. En als het dan nog even kan bliksemen
en donderen, kan ik weer verder. De eerste 3 heb ik opgenomen,
en ’s avonds tijdens mijn koorrepetitie hoorde ik een licht gedonder.
Dit is een vreemd verschijnsel in de winter, maar mijn buurvrouw
heeft het gelukkig gehoord zodat ik het niet gedroomd zou kunnen
hebben. In Israél heb ik Marion even het hele scheppingsverhaal
van het begin tot het oneindige, die ik door logisch nadenken in 2
uur schematisch beschreven heb in mijn laptop, uit de doeken
gedaan. Als ik dat zou kunnen dan moest iedereen het toch ook
kunnen, dacht ik, dus nam ik mijn buurvrouw maar als proefkonijn,
en door haar vragen te stellen kwam zij moeiteloos tot hetzelfde
resultaat. Als bewijs mocht zij van mij een “weerwens” doen.
Regen, hagel en sneeuw was haar wens. De hele dag zaten we in
spanning te wachten, maar ondertussen dacht ik wel dat ik dat
eigenlijk niet hoefde te doen want de astrale wereld wil gewoon van
een “gek” als ik gebruik maken.

ZIJ KUNNEN VIA MIJ ALS “INSTRUMENT” EN DOOR DE
BOEKEN, DE MENSHEID ONDERHAND DE ALGEHELE
WAARHEID VERTELLEN.



Ik ben gewend dat mensen hier heel moeizaam voor gaan en ben
hier nu al zeer in gehard, dus neem ik het jou niet kwalijk dat je
misschien nu niet meteen enthousiast zult zijn. De wensen van mijn
buurvrouw zijn eerst in het klein (op ongeveer 4 vierkante meter
voor mijn achterdeur) ingevuld in een tijdsbestek van 1 uur in de
nacht van dinsdag op woensdag tussen 1.45 — 2.45. Vandaag
(donderdag) was het droog en we hebben woensdag een flinke
regendag gehad, dus moet vrijdag alles nog eens in het groot
terugkomen want donderdagnacht heb ik nog eens een flinke
miniregenbui voor mijn keukenraam kunnen bewonderen.

Dit alles zorgt voor optimale balans.

Als je wilt mag jij mijn 2e proefkonijn worden en het weer voor
zaterdag bepalen binnen de mogelijkheden van het jaargetijde
(vandaar dat de donder en bliksem maar heel minimaal kon zijn).
Wil je het mij wel even mailen dan kan ik ook “meegenieten”. Dit is
even in het kort wat er met en in mij speelt. Als je iets wilt afspreken
om bv het scheppingsverhaal zelf te beleven en te bedenken, ben
ik zaterdag na mijn theorielessen beschikbaar. Maar dan kom ik wel
bij jullie op bezoek want aan poetsen ben ik deze week niet
gekomen. Zondag kan ik niet (dan heb ik 2 verjaardagen), maar
dan zou maandagochtend een alternatief kunnen zijn. Als je
volledig “geluk en liefde” wilt leren kennen zou ik hier voor gaan,
want wat is er nog mooier dan deze twee woorden eens echt
waarde te kunnen geven.

Groetjes

Kees



2 BRIEVEN NAAR MARION, WONENDE IN DE KIBBOETS IN
ISRAEL
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Hoi Marion,

Bellen lukt niet zo goed en mailen gaat ook niet, dan maar een
briefje via de ouderwetse postduif. Onze werktijden liggen totaal
verschillend en verder ben ik nogal eens weg. Soms ben ik ’s
morgens thuis bereikbaar. Mijn huistelefoon heb ik een tijdje
doorgeschakeld naar mijn mobieltje en dan zul je zien dat je net belt
als ik op een verjaardag ben. Niet slim eigenlijk (van mij) want als ik
niet thuis ben kan ik jou eigenlijk niet rustig spreken, maar ja dat
leer je dan ook weer.

Jij vind jezelf dan wel geen schijfster maar elkaar af en toe
eens op de hoogte houden van onze belevingen en
gerelateerde activiteiten zou ik wel heel leuk vinden. Het gaat
om de kwaliteit en niet om de kwantiteit.

Net na het Israélreisje was de website van Wayti helemaal in een
nieuw jasje gestoken, en boden ze van alles aan zoals de digitale
boeken, maar ook hog een samenvatting van de meeste boeken op
DVD en in een boekje van 143 blz. Nou leek het mij wel moeilijk om
11.000 blz samen te vatten maar ze zijn hier aardig in geslaagd vind
ik wat betreft de belangrijkste dingen, want het is heel ruim van
opzet .

Dat kan ook niet anders want dan zou het de naam “de
Kosmische Universiteit” geen eer aan doen.

De boeken van Jozef Rulof zijn namelijk de Universiteit waar jij het
over had bij jou thuis. Ze zijn in opdracht van de oudste (1e) zielen
gemaakt waar ondermeer diegene bij hoort die 2000 jaar geleden in



jouw land woonde. Ook toevallig dat ik alle boeken net uit had. Nu
ben ik op mijn gemak weer met het 1e begonnen (het blik in het
hiernamaals) en met een “totaaloverzichtbrilletje” lees je het weer
heel anders. Wat jammer dat jouw computer het niet meer doet,
maar misschien kun je na dit boekje gelezen te hebben en de DVD
gezien te hebben even bij iemand anders de inhoudsopgaven en de
achterkant van de boeken lezen zodat je een idee krijgt waar het
allemaal over gaat. Op de CD rom staan gescande foto’s hiervan,
dus dat zou in ieder geval moeten lukken.

Wanneer je mij zou vragen waar het allemaal over gaat dan kan
ik alleen maar zeggen: "Waar gaat het niet over?”

Nog even een reactie op jou enthousiasme over de mail met de
tekst van het spiritueel centrum. Zoals ook met alle geloven,
spiritisme en uitspraken van grootheden zitten er overal negatieve
menselijk geinterpreteerde, niet goed over nagedachte fouten in (dit
is geen aanval op jou persoonlijk!!!).

Stel dat wij een relatie hebben en ik wel eens even jou tot het
uiterste ga testen of je wel echt van mij houdt, dan kun je mij
en die GOD die dat ook doet, aan de hoogste boom hangen wat
mij betreft. Dit heeft niets met een God van liefde te maken.

Het is nl. net andersom!!!!

Wij worden ofwel als je het slechte zoekt negatief geinspireerd door
de wezens uit de duistere sferen (hellen) ofwel als je het goede
zoekt door de positieve astrale wereld (lichtsferen). Zelfs deze
lichtwezens proberen de zielen in de hellen positief te beinvioeden
want iedere ziel moet omhoog want alle negativiteit lost uiteindelijk
helemaal op.

WIJ ZIUN ALLEMAAL GELIUKWAARDIG.

De bijbel heb ik niet gelezen maar enkele uitspraken zijn mij
nog bij gebleven zoals:’de mens is naar het voorbeeld van



Christus gemaakt”. 3x3=9. Wanneer dit klopt dan klopt dit ook:
9=3x3 dus kun je ook zeggen dat Christus zoals alle mensen is
geweest, niemand uitgezonderd. Toen ik dit besefte werd alles
mij volledig duidelijk :

De ene ziel is kosmisch gewoon jonger dan de ander. Jij noemt het
blinde mensen maar blindheid is voor je hele leven. Hier wordt het
“NOG ONBEWUST” genoemd. Misschien bedoelen we hetzelfde
maar van elke bladzijde die ik gelezen heb straalt de positiviteit en
rechtvaardigheid uit, en het liefdevolle druipt er gewoon vanaf. Op
de DVD zul je ook zien dat het bij de Hemel niet ophoud. “De
andere kant” noemt het Spiritueel Centrum het, maar er is nog veel
meer.

Nadat ik van jouw moeder hoorde dat je niet alle informatie van
boven had gekregen maar ook boeken had gelezen wilde ik even
een mening peilen met dat mailtje zodat ik een beter beeld kon
krijgen van jouw achtergrond zodat we uiteindelijk een beter
gesprek kunnen hebben. Het grote verschil tussen geschriften en
deze boeken is dat deze echt in opdracht en volledig gestuurd is
van en door de 1e zielen op de 7e kosmische levensgraad. Ze zijn
ook helemaal door astrale wezens uit de lichtsferen getypt (zie mijn
zogenaamde boek op CD rom en zie ook dit nieuwe boekje).
Overigens hoef ik nu dus niet meer mijn boekje af te schrijven.

Ergens had ik een gevoel dat het moest komen, ofwel een
voorgevoel dat het zou gaan komen, en heeft “het weer” mij
dat duidelijk willen maken met “na regen komt zonneschijn”.

Ik ontmoet bijna wekelijks iemand op mijn pad die geinteresseerd is
in de boeken op Cd rom, en ben er nu al 8 kwijt. Nu even iets
anders. Het gaat goed met mij en het is lekker rustig op kosmisch
gebied. Uitgezonderd dan enkele geweldige inspiraties voor 2
kooruitvoeringen die op een leuke manier werden aangekondigd. Ik



schrik mij wezenlijk een hoedje als ik het koor weer op de repetitie
aanhoor.

Voor mijn verjaardag heb ik geld gevraagd om nog 1 schilderij van
Jozef Rulof te kopen (reproductie op doek), maar na jouw
schilderijen gezien te hebben wil ik er liever 1 van jou kopen. Die
boom met geestelijke dieren erop vond ik in 1 woord geweldig en
past goed bij mijn overige geestelijk geschilderde
natuurlandschappen uit de sferen. Als je dit wilt doen (ongeveer 80
bij 60) dan hoor ik de prijs wel en komen jouw moeder en ik het wel
eens ophalen (haha). Verder hoorde ik dat het goed gaat met jou en
je vriend. Ik hoop voor jou dat het nu zo blijft.

groetjes

Kees

Hoi Marion,

Misschien kruisen onze brieven elkaar, of misschien is deze brief
alweer overbodig, maar ik kon het toch niet laten (mijn vingers
jeukten) om dit te schrijven. De tamtam werkt nog steeds optimaal.
Jouw moeder vertelde het een en ander over jouw bevindingen van
het boekje, positieve reacties maar het rook toch nog een klein
beetje naar “racisme” hoewel jij toch wel begreep dat dit eigenlijk
niet zou moeten kunnen (ik hoop dat ik het zo goed formuleer). Dit
kan dus ook echt niet!!! Het is eigenlijk heel eenvoudig, maar dat is
met alles zo als je positief denkt.

Hier heb ik ook het langst over gedaan om het goed te
begrijpen omdat wij als mensen nou eenmaal een
levensbagage (maskers) meedragen. Waarom denken wij niet
positief?



Racisme is ook al heel lang een gevoelig onderwerp , maar de
mens heeft het zelf bedacht. Discriminatie is nog niet zo lang
geleden onderwerp van de dag geweest, en we doen het allemaal
nog steeds, weliswaar onbewust (zie onder 2 voorbeelden, maar ik
kan er nog veel meer opnoemen).

Voor veel mensen ga ik hierin te ver maar jij weet nu dat iedereen
gelijkwaardig is, alleen hebben we kosmisch gezien een
verschillende leeftijd, meer of minder levenservaringen opgedaan
en dus ook meer of minder gevoel ontwikkeld voor allerlei dingen.
Sara betekent voor jou toch ook niet meer dan Tal omdat zij nou
eenmaal enkele jaren eerder geboren is en dus ouder is en dus
meer levenservaringen heeft opgedaan! Misschien is Tal kosmisch
gezien wel enkele eeuwen ouder dan Sara, wie weet?

Het lichaam is maar een “jasje” waar de ziel in “huist”.

Het blanke lichaam is gewoon het laatst op aarde gekomen en
dat is wetenschappelijk aangetoond. Wat betekent het woord
“evolutie” nou eigenlijk? In de “van Dale” staat “geleidelijke
ontwikkeling” maar ik zou er graag aan toe willen voegen
“afhankelijk van de omgeving waar men zich bevind”. Nadat
we onze kringloop op de aarde doorlopen hebben krijgen we in
de astrale sferen wel een uiterlijk die ons innerlijk uitstraalt
maar dat is hier nog niet zo. Nu krijgen we alleen maar door de
“zon” een ander kleurtje en zijn er inmiddels geen originele
rassen meer doordat alles vermengd is. Waarom het blanke ras
het hoogste ras wordt genoemd is alleen maar bedoeld als
laatste huidvorm op aarde (gekoppeld aan een levensstijl)
waarin de mens (de ziel) moet huizen en daaronder vallen nu
ook vele gemengde gekleurde huiden.

”’Via de duisternis naar het licht” is de rode draad die in alle
boeken terugkomt en de rede hiervan is alleen maar door “het
ontstaan van het heelal”, daarom is dit boek ook het meest
geciteerd in het kleine boekje.



Veel mensen stellen altijd weer dezelfde vraag of een blanke dan
hoger op de ladder zou staan dan een gekleurde. Vroeger werd de
eerste school, na de kleuterschool, “lagere school” genoemd, en
nou mag je dat niet meer zeggen, maar heet het “basisschool”
terwijl we hetzelfde bedoelen.

Het woord “lagere” staat alleen maar voor het getal van de
leeftijd van de leerling en niet voor zijn ontwikkelde
persoonlijkheid.

Wij moeten alle soorten lichamen beleven (alle delen van de aarde)
om ons geestelijk te vormen. De een doet dat sneller dan de ander,
en wij lopen gemiddeld geestelijk erg achter op onze lichamelijke
kringloop. Bovendien moeten (willen) we ook nog veel “goedmaken’
en kunnen daardoor ook nog andere lichamen krijgen. En wat dacht
je van degene met een missie, in welk lichaam komt die persoon?
Je kunt dus bij wijze van spreken vanuit een foto niet raden hoe de
persoonlijkheid van die mens is, dat moet je “live” meemaken.

Het koppelen van de geestelijke graad aan de lichamelijke
graad is dus echt onzin!!!

Er zijn 7 kosmische levensgraden en we zitten nou nog maar op de
3e dus we hebben nog een hele reis te gaan en we hebben er al
miljoenen levens opzitten dus wat maakt 10 of 20 levens nou uit?
Misschien mag ik nog eens een lange neger worden haha!!!
(Hiermee wil ik zeggen dat er ook niet bedoeld wordt dat het blanke
ras het mooiste ras is).

Voorbeeld 1 van de nog discriminerende mens:

Jos (die ken je toch inmiddels, mijn ex waar ik nog steeds 2
keer per week kom) kwam er na 2 jaar met mij over gepraat te
hebben zelf achter dat ze arrogant was en zelfs discrimineerde
omdat zij vond dat er nou eenmaal goede en slechte mensen
waren.



Dit was het mooiste moment dat ik met haar heb meegemaakt
en er stonden zelfs tranen in mijn ogen toen ze dit vertelde. Ze
begreep het eindelijk! Door het geestelijke evolutieverhaal
wordt iedereen gelijkwaardig!!! Stel, dat jij nog een nakomertje
zou krijgen, dan gaat de meeste aandacht toch ook naar de
baby, dus moeten we de geestelijk minder gevormden ook
maar meer aandacht geven in plaats van negeren of opsluiten.

2e voorbeeld:

Ik vroeg de vrouw die mijn huis poetst, na enkele gesprekken, wat
zZij zou doen als haar kind in het criminele leven zou terechtkomen
en uiteindelijk opgesloten zou worden. Ze zei dat ze alles op alles
zou zetten om haar kind vrij te laten spreken. Ik vroeg natuurlijk
waarom ze dat deed. Een crimineel is toch een crimineel? Het kind
was haar eigen bloed, en daar heb je onvoorwaardelijke liefde voor.

Tja,......... ik vind dat, na mijn “weten”, discriminatie, maar daar
zijn het niet veel mensen mee eens.

Hebben jullie in Israél ook Tbs-klinieken, die zouden eigenlijk overal
moeten zijn. Er zijn in Nederland steeds meer instanties die de
mens op het rechte pad proberen te krijgen. Wanneer dat goed
gebeurd kan dat voor iedereen en voor alle gevallen lukken!!!

WIJ ZIJN ALLEMAAL FAMILIE!!!!

WIJ ZIUN AAN HET STUDEREN VOOR DE UNIVERSELE
LIEFDE!!!

Durf positief te denken en dan bestaan die vervelende woorden niet
meer. Mijn persoonlijk woordenboek is heel wat kleiner dan de
“Dikke van Dale”.Op internet barst het van de kritische noten op de
Jozef Rulof boeken, door alleen maar NIET DENKENDE MENSEN.
Misschien ben je dan wel een van de weinige, maar wij zijn in een
bepaald opzicht toch al alleen (met onze belevingen) en daarom
schrijf ik jou zo graag. Sterker nog, we zouden goede vrienden



kunnen zijn als de afstand van jou naar mij een nulletje (in km)
minder had.

Z0, de jeuk is uit mijn vingers. Ik ga niet op alles wat jouw moeder
zegt reageren maar dit vond ik wel heel belangrijk omdat echt
iedereen met dit probleem zit, terwijl dit een uitvinding van een
“GOD VAN LIEFDE” is.

Liefs en groetjes

Kees

NOU VOLGEN NOG ENKELE LOSSE TEKSTEN (BRIEVEN).

Ik zal jou eerst een brief laten lezen die ik na Kerstmis 2008 aan de
dochter van Margriet (Marion) heb gemaild. Marion heeft in 2003
00K iets heel bijzonders meegemaakt nl:

een tijdelijke (4 maanden) uiterlijke en innerlijke grote
verandering en is nadien een periode in een psychiatrische
inrichting opgenomen.

Waarom ik haar COLLEGA noem moet nog blijken, maar toen ik
vorig jaar bij haar was (met Margriet) was dat door allerlei astrale
inspiraties voor mij al gebleken.

DE BRIEF:

Ik zou jou nog steeds eens vertellen wat ik dit laatste jaar allemaal
heb meegemaakt, maar dat kon ik nog niet want er kwam maar
geen einde aan en alles heeft met elkaar te maken. Afgelopen zal
het nooit zijn tot ik overga naar de sferen, maar nu is er echt een



happy einde en een afgerond geheel. Alles kan ik niet vertellen
want dan kan ik wel een heel boek schrijven en bovendien heb ik
verteld dat dat toch al gaat gebeuren, maar niet in Nederland maar
in Duitsland want dat zou ik zelf nooit kunnen in het Duits want ik
heb maar 1 jaar Duits gehad op school. Op 3 maart 2012 krijgen we
contact met de sferen door een apparaat wat in Duitsland gemaakt
(uitgevonden) wordt. Dit was een heeeeeel groot probleem voor de
astrale mensen in de sferen want er waren geen bewijzen. ledereen
kan tegenwoordig wel met apparatuur doen alsof er met de astrale
mens contact is. Er zijn op dit gebied al heel wat flms gemaaki.
Ook de boeken van Jozef Rulof waren eigenlijk alleen maar
bestemd voor mensen die er aan toe waren maar nu het contact
gelegd zou worden moesten ze toch verder kunnen want anders
zou het helemaal geen zin hebben. Om een lang verhaal kort te
maken komt het er op neer dat ons leven op aarde voor het
grootste gedeelte uit inspiratie door de lichtsferen maar ook door de
duistere sferen bestaat. Maar wie wil dat nou geloven en hoe moet

Nou blijk ik juist die taak te hebben om dat te bewijzen.

Er zal dan ook na 3 maart 2012 een inspiratieloze dag of week
komen en er moest iemand op aarde zijn om dat te organiseren en
te structureren. En door mij negatief te inspireren kwam ik er achter
dat ik dat helemaal niet zelf kon zijn. Begrijp mij goed dat ik niet
vind dat ik zonder fouten ben, maar er waren zoveel dingen
gebeurd dat dat toch echt niet kon. Ook bij jouw moeder niet (onze
ruzie). Jouw moeder heeft hierin een heel grote rol gespeeld en er
zijn genoeg mensen die alles kunnen beamen. Dit is maar een heel
klein sluiertje van het geheel die ik oplicht maar je leest het wel als
het boek op aarde verschijnt. Het begin van het boek heb jij al thuis
op cdrom die ik jou de 1e keer Israelreis gegeven heb, zo ben jij
een van de eersten die het bewijs kan leveren.



Even een paar uitspraken op een rijtje:
- Ik weet sinds Kerstmis wie ik in een vorig leven was.

- [k heb de boeken van Jozef Rulof en nog meer belangrijke
mensen zelf voor een groot deel in het kort beleefd.

- Josje is mijn tweelingziel en werkt hier (zie eerdere teksten)
continu aan mee.

- Alle grote schilders, componisten en andere grootheden zijn
alleen maar mediums (ook pop- en jazzmuzikanten).

- Alles wordt door inspiratie uit de hogere sferen op aarde
gebracht (zullen we later ook een bandje beginnen in de
sferen??? hihi).

- Diegene die dat doorgeven zijn eigenlijk alleen maar
zoethoudertjes (de mens evolueert maar heeft nog steeds goed
te maken en moet dus nog vaak terugkomen).

- Jij hebt hier ook aan bijgedragen door jouw belevingen.
- Van het miniregenbuitje kan ik al een boek schrijven.

- Ik heb nog nooit zo gelachen als dit jaar en vooral met
kerstmis, dus humor is heel belangrijk voor de kosmos anders
zou het wel heeeeel saai zijn allemaal.



DE OPLOSSING

Er zijn heel veel mediums op aarde. Eigenlijk is iedereen wel
een medium.

De astrale wereld benaderd de mens naar bewustzijn (is anders
niet mogelijk). Door mijn belevingen is gebleken dat de astrale
wereld mij en iedereen op aarde in 1e instantie in 2012 niet meer
verder kan helpen met het op de rails zetten van het kontakt
(directe stemapparaat). Daar is veel meer voor nodig.

De meeste voorspellingen zijn gebaseerd op wereldwijde
natuurrampen, maar ik ben er van overtuigd dat dat niet kan.

Het kontakt met de astrale wereld is overal op een of andere manier
bekend maar met het AL (7e kosmische levensgraad) niet. Waarom
heb ik 3x het miniregenbuitje meegemaakt, waarom is er op de
Sonse heide gebeurd wat Margriet en ik hebben meegemaakt (ik
geef het toe dat dat niet makkelijk te bewijzen is) nl. in 2 minuten
een hagelbuitje en meteen erachteraan een regenbuitje. Ikzelf heb
nog veel meer op dit gebied meegemaakt en vergeet vooral Marion
niet!!!! Dus naast het bewijzen van de werkwijze op aarde van de
astrale wereld zal eerst bewezen moeten worden wie wij uiteindelijk
worden (door evolutie) en zal ik

HET MEDIUM ZIJN VAN DE 1E ZIEL, NL. CHRISTUS.

Wat ik bedoelde met het niet meer begrijpen (bij de pizzeria) was
dat ik het zelf niet meer aankon, omdat de aardse mens het toch
niet kon geloven, en was de rede van het kontakt met de 7e
kosmische levensgraad voor mij ineens duidelijk geworden. Op
deze manier is het nog de enige mogelijkheid in 2012.

Zo het is er uit, anders kan ik het niet verwoorden en ben
gelukkig van de zware verantwoordelijkheid af. Nou, dit is heel



in het kort wat ik nu kwijt kan en het klinkt nu al een beetje
arrogant maar ik kan het niet anders. Als dit allemaal niet waar
is kunnen ze mij in 2012 naar een psychiatrische inrichting
brengen.

Ik hoop dat we elkaar toch nog gauw zullen zien en je hoeft dit
allemaal niet te geloven maar misschien kun je dit mailtje opslaan

ledereen hele lieve groeten

Kees

Hoi Heidi,

Om te beginnen wil ik zeggen dat ik (en Jos) het op prijs stellen dat
je begint met hoi Kees en niet meer met hoi schat. Dit bedoel ik na
al onze mailtjes en gesprekken. Ok, het kan grappig bedoeld
worden maar aangezien jij er steeds maar over blijft vragen is dit
niet meer een grapje. Zo kom ik automatisch op Maria Magdalena
(ik heb de website globaal doorgelezen) die net als jij de langste en
stevigste adem heeft betrekkende mijn belevingen. Met andere
vrienden en familie heb ik het al lang opgegeven. Even voor de
duidelijkheid:

Ja, ik moet voorzichtig zijn want ik ben een man. Dus dit
vooropgesteld, mocht ik het vergeten te vermelden.



Als ik sommige mensen vertel waarom ik het liefst met
vrouwen omga dan moeten ze meestal lachen omdat ik dan
zeg dat ze een baarmoeder hebben, maar ze begrijpen dan niet
dat ik niet een vagina bedoel maar een scheppingsfabriek, die
het meest met de Albron te maken heeft.

Vrouwen denken meer vanuit het gevoel en vele mannen
denken helemaal niet maar leven naar macht en gewoontes.
Denk aan eigen keuzes maken van bv kleren kopen,
opvoeding, gevoel voor kunst (duur is goed, of kunst van een
bekende, of aangeraden door een bekende, of recensies enz
enz ). Is het je niet opgevallen dat de dierenpartij en groenlinks
geleid worden door vrouwen. Ik luister liever naar een vrouw
dan een man, PUNT. De man loopt helemaal naast de
schepping (het veranderd heel langzaam bij enkele mannen,
dus ik mag niet generaliseren en bewijst tevens de evolutie
van niet alleen het lichaam maar ook de ziel).

Hoer, homo, lesbisch, dief, moordenaar enz enz zijn is alleen maar
een levensgraad. ledereen is gewoon een levensgraad in evolutie.
Wij zijn begonnen bij nul, hierna komt 1 en dan 2 (ja, ik onderschat
jou niet maar niemand kan deze eenvoudige en logische

Hoe zijn wij geboren als ziel?

Men neme een stuk kaas en raspe die tot het einde op. Er is
nou eenmaal een 1e stukje en een laatste. Het 1e stukje leeft al
langer en het laatste korter. In de boeken wordt het uitgelegd
met regendruppels uit een wolk. Christus is het 1e stukje, dus
ook mijn broertje.

Overigens zullen de doorgegeven teksten altijd verschillen
omdat er alleen maar doorgeven kan worden naar gevoel, en
gevoel heb je opgebouwd in miljoenen jaren en je bent man of
VIOouw.



Films door vrouwen gemaakt zijn anders, boeken zijn anders enz
enz. Daarom worden we om de 7 keer vrouw en man, dus als
overgang ook homo en lesbisch. Eigenlijk is het te logisch en te
gemakkelijk om te verwoorden dus moeten we het op een of andere
manier in 2012 gaan bewijzen. Ik heb in het verleden (toen was ik
21 jaar) ook eens met een man (57 jaar) in bed gelegen (5 minuten
maar) omdat ik niet wist of ik misschien niet van 2 walletjes kon
eten, mijn gevoel schakelde dat niet uit. Het klikte heel erg met ons
dus aanleiding genoeg, maar mijn onderstel werkte niet mee,
helaas.

Alle theorieén en geschriften over mogelijke scheppingen
(Boeddhisme, Darwinisme, Koran en de Bijbel enz enz) zijn
doorgegeven zoals eigenlijk alles.

Om jouw vraag te beantwoorden kan ik alleen maar zeggen dat ik
voorbereid ben op een eigentijdse verklaring van dezen in 2012.
Dus ook het nieuwe testament. Er is een voorbeeld van Maria
(moeder van Christus), Barabas, Judas, Pilatus, Kajafas en jij dus
Maria Magdalena. Op een gegeven moment door trillingen bij
alledaagse belevingen en vooral bij muziek (voor mij uitgemolken
muziek) begon ik verbindingen te maken en combinaties.
Bachmuziek was ook heel belangrijk en met belevingen bedoel ik
vooral storingen op momenten die nergens op sloegen. Het laatste
half jaar is in volgorde nog eens alles in het kort herhaald (dus nu in
ieder geval erg uitgemolken en helemaal nergens op slaand) en dat
kon niet anders zijn dan de volgorde in 2012. In 1e instantie dacht
ik dat alles (eerder beleefd) alleen maar voor mij was bedoeld,
maar het wordt wereldwijd aangepakt en tot mijn grote vreugde in
een goede en waterdichte volgorde. Om een klein sluiertje op te
lichten, we gaan eerst naar Domburg, en meer weet ik nou niet
meer want ik heb een drankje gehad, maar dit was voor mij het
belangrijkste en het ongelofelijkste maar wat toch doorgaat.



En nou een echt spektakel, van een veel hogere orde dan hetgeen
in mijn boekje beschreven.

Ik kan nog wel een hele nacht doorschrijven maar dan is de
verrassing er helemaal af en wordt ik misschien wel ontslagen bij
jouw koor als begeleider en als pianoleraar. Ik hoop dat je er een
beetje wijs uit kunt maar ik moet ook wachten, 2 jaar en 3 maanden
en dan gaat de strijd beginnen.

Klaar is Kees
Doeiii tot vrijdag
Wel lekker slapen hé!ll

O ja, ook van Jos

Waarom 2012 voor mij zo spannend is.

2012 is een kosmisch jaartal, dus bepaald door de ALBRON.
Eerder kon niet want de mens was er nog niet klaar voor. Later,
zou catastrofaal worden. Door de technieken kan nu heel
gemakkelijk onrecht aan de mens gedaan worden en door ons
bewust worden kan ook heel gemakkelijk de verkeerde kant
(volgens kosmische normen) gedacht en gehandeld worden.



Maar hoe moeten die nou op aarde gebracht worden? Dat het nu
moest gebeuren is al een duizenden jaren oud gegeven voor het
universum.

Vele geschriften zijn op aarde gebracht en vele verschijningen
en “wonderen” hebben plaats gevonden, maar de echte
waarheid is nog niet bekend.

De bestaande teksten konden nog niet optimaal geschreven
worden want hoe kun je nou iets schrijven wat je niet kunt
bevatten of geloven? ”De Universiteit van Christus” van J.
Rulof is zelfs niet volledig en kan de mens het wat schelen? In
mijn ogen niet. Dus zullen er zichtbare bewijzen moeten volgen
en dat gaat ook gebeuren. Het hele universum heeft in eerste
instantie erg negatief gereageerd op voorstellen op dit gebied
en zou bv. volgens Nostradamus en de Maya’s de wereld
opnieuw moeten beginnen door een grootschalige vernietiging
en zoals “de Ark van Noach” verder moeten. Niks is minder
waar. Toen men besefte dat er nog een andere mogelijkheid
bestond stortte het universum (geestelijk) behoorlijk in elkaar
van enthousiasme:”het ei van Columbus was uitgevonden
door AL 77!

Waarom was Christus eigenlijk op aarde gekomen?

Alle andere geschriften zijn toch ook maar gewoon door
mensen opgeschreven dus de apostelen zouden dit toch ook
zonder de eerste ziel (met goddelijk bewustzijn) op een of
andere manier gedaan kunnen hebben!!!

Ja, dat was een goede vraag, dus waren we er achter gekomen dat
hij contact zocht met zijn vader en zijn vriendin om later 2012 voor
te bereiden. Zij zijn hier nou op aarde en jij kent ze ook beide. Ga

Josje (die ken jij ook nog wel) en ik (zei de gek). Wij zijn hier
om stoffelijke bewijzen te leveren.



Alle geschriften komen niet verder dan een geestelijk
verdergaan na onze aardse kringloop. Zelfs J. Rulof kon maar
een paar pagina’s besteden aan het stoffelijk verdergaan van
de mens.

Hoe gaat het nou verder in 20127 Josje heeft met mij alle
kosmische levensgraden en de sferen beleefd en samen met Al 7
hun overtuigd dat het allemaal goed komt. Verschijningen zullen
opnieuw plaatsvinden en daarna zal ik mijn oude lichaam afstaan
aan de aarde en een nieuw lichaam uit de 4e kosmische
levensgraad zal geleverd worden. En de grote verrassing is dat
Josje (mijn tweelingziel) ook weer meekomt. Tot 2060 zullen wij in
ieder geval blijven en er zal dan bewezen worden dat wij nog geen
steek ouder zijn geworden. Ook moet ik voor jou misschien nog
even uitleggen dat wij zoals we op aarde geboren worden niet meer
ons bewustzijn verliezen , dus wij kunnen alles uit dit leven gewoon
vertellen en Josje zou hier een groot aandeel in kunnen leveren
want zij weet alles vanaf dat ze overleden is. Mijn leerlingen,
koorleden en alle activiteiten gaat ze dan ook benoemen. Wanneer
dit allemaal bewezen is zou er toch sprake kunnen zijn van een
luisterend oor!!! Later gaan we de mens leren wat inspiratie
eigenlijk is en wie dat allemaal doen (het hele universum is hier
namelijk in actief). Op den duur zal de aarde op eigen benen gaan
staan wanneer bekend is wat er nog allemaal op hen staat te
wachten.

Dit even in het kort want ik kan over details nog duizenden blz.
schrijven. Waarom het voor mij spannend is moge duidelijk zijn,
want Josje beleven als tweelingziel in de gedaante van een 4e
kosmisch lichaam is niet niks.

Groetjes

Kees



Hoi broertje,

Toch nog even een extra briefje voor jou. Waarom? |k heb geen zin
om op mijn eigen crematie tranen in mijn ogen te krijgen voor het
verdriet dat iedereen zal hebben (veel te jong gestorven) en de 2e
reden is dat je een beetje begrijpt waarom ik nu al overgegaan ben
want ik zou best wel eens 100 jaar hebben kunnen worden.

2012 zou eigenlijk voor de aarde een geweldig jaar worden wat
betreft de uitleg van alles zoals ik wel eens eerder verteld heb. 8
jaar geleden ben ik de boeken van Jozef Rulof gaan lezen en nadat
Josje was overgegaan heb ik ruim contact met het volledige
universum gehad. In vorige mailtjes en brieven (zie USB-stick) kun
je zien hoe en met wie. “Met wie” is eigenlijk niet goed uitgedrukt
want dat waren mensen uit andere kosmische levensgraden (uit
hogere dimensies) en de geestelijke sferen.

Om een lang verhaal kort te maken is mijn overgaan een bewijs
dat 2012 niet voor de aarde was bedoeld maar meer een
overtuiging voor bovenstaande levensgraden dat het nog te
vroeg was.

Ook kun je in de teksten vinden hoe ik het contact geleerd en
beleefd heb. Niemand maar ook niemand heeft 0oit eens met mij
gefilosofeerd over onze toekomst en mijn belevingen. lk heb daar
wel sterk de behoefte aan, vandaar dat ik het wel welletjes vind
hier. Om maar even een tekst uit de boeken van Jozef Rulof aan te
halen en ook maar in praktijk te brengen, zijn de woorden van
Jezus:

”IK GA LEKKER NAAR HUIS”.

Ja zeg je dan natuurlijk:’hoe wist hij dat”? Dat heeft weer met
inspiratie te maken. Je blijft namelijk bewust wanneer je overgaat
na je aardse kringloop naar een nieuwe stoffelijke levensgraad



zodat Christus zelf dat verteld heeft zoals ook de bijbels ontstaan
zijn. Ik ga niet voor de zoveelste keer uitleggen hoe dat met Jozef
Rulof is gegaan want dat heb ik al veel te vaak gedaan en staat ook
in het beknopt uittrekseltje van deze boeken.

In het kort, geloof ik niet dat hij dit als fabrieksmedewerker
allemaal heeft kunnen schrijven. Ook de apostelen,
Mohammed (koran) en zeker ook Boeddha niet.

Waarom schrijven de geestelijken hier op aarde eigenlijk dan ook
als het niet de algehele werkelijkheid is.

Beter iets dan niets (ik noem dat een zoethoudertje).

Veel zou kunnen uitgelegd worden, maar dat wij bewust blijven
en een nieuw lichaam krijgen (van een peuter) en een
tweelingziel hebben en zodoende het niet kunnen laten om een
knuffelpartijtje te houden en daarna op zeer jonge leeftijd
(uiterlijk) zelf kinderen te maken en dat we zelfs op de hoogste
kosmische levensgraad uiterlijk niet veel ouder worden dan 27
jaar was toch wel een groot struikelblok gezien het bekrompen
denken van de aardse mens. Ok, ongewenste intimiteiten en
misbruik is niet gepast en zeker te verwerpen maar lichamelijk
contact op een vriendelijke manier is op de hogere kosmische
levensgraden geen enkel probleem.

Ook zijn de contacten tussen de verschillende levensgraden
versoepelt, en de sferen (1000 jarige periode na de aardse
kringloop) zijn dolblij met het behaalde resultaat. We gaan ook
gewoon verder en 2012 is het startschot geworden met de neuzen
dezelfde kant op. Ooit zal op aarde een apparaat bestaan zoals de
televisie en kan de aardse mens zelf alles beleven, ook deze
laatste 6 jaar. Waarom? Een 1e reactie zal dan natuurlijk zijn
waarom er nooit eerder iets bewezen is. Nou dat weten we nou wel,
het complete plaatje is echt niet mogelijk, en daar zijn we het dan
ook unaniem mee eens.



Waarom ik dit allemaal weet heeft met mijn vorige levens te
maken en zeker niet te vergeten ook van Josje (zie teksten
VERKLARING2012 (4)).

Komt er nu geen vraag naar boven?

Ik heb het al enkele keren over onze aardse kringloop gehad en
hoe kan ik dan nu meteen naar de 4e kosmische levensgraad? En
dat ga ik “nou” niet vertellen want dat is allemaal te vinden op
bovenstaand materiaal en de crematie moet ook nog geregeld
worden!

Ik hoop dat je ooit eens alles zult lezen. Zo niet, dan zie je alles
wel wanneer jij overgaat want dat is ook zeeeeeeeeeeer ruim
bewezen.

Alles ligt vast en vergaat niet, is dus terug te beleven. Overal
waar ik kwam (zeker ook bij vreemde mensen, in bv Domburg,
Vlissingen, Valkenburg en Nijmegen enz enz) werd gereageerd
op de vorige dag of iets anders wat ik verteld had of beleefd
had. Leuk hoor!!!! Josje en ik hebben een taak gekregen om
zoveel mogelijk de geschriften te gaan uitleggen en te gaan
herschrijven (door inspiratie) vanuit een filosofische
achtergrond, nl.vanuit het ontstaan van de aarde. De periode
voor de OERKNAL was langer dan erna. Best interessant he.
Vele malen heb ik dit gedaan voor mijzelf en samen met
anderen. MOET KUNNEN!!!

Je krijgt overigens de groeten van Pa want die heeft deze brief
meegeschreven. Hij heeft overigens beloofd dat hij Ma wel onder
zijn hoede neemt in de periode na mijn “overlijden”.

Ik wens jullie nog een leuk en gezond leven en tot gauw.
Groetjes

Kees en Jos



TOCH NOG EEN LAATSTE BRIEFJE

Nou zie je hoe snel dingen doorgegeven kunnen worden, ja
want ik heb er mijn buik inmiddels van vol, dus nou echt het
laatste briefje want ik wist dus niet dat iedereen een laatste
zegje kon doen, een poging wagen om contact te krijgen met
de aardse mens. ledere keer dacht ik dat het een eindresultaat
was. Ik had de vorige nog maar koud geschreven en uitgeprint
en enkele dagen daarna kreeg ik op een feestje te horen dat
“geesten” toch wel eng waren. Dit was een bekend gegeven
dus vond ik het meteen niet gepast want dat zou niet gehoeven
hebben, dit onderwerp op een feestavond en net nadat ik “de
slotconclusie” (zie vorige tekst) had geschreven. Wel is de
cirkel nu rond want dat kwam in het begin vaak aan de orde.

We moeten toch wachten hier op aarde op het contact via de
televisie want dat is toch wel het minst confronterend. Alle
kosmische levensgraden kunnen over een tijdje beelden laten
zien van hun eigen wereld. De techniek hiervoor is al klaar
maar op aarde nog niet bekend (staat ook allemaal in de Jozef
Rulof-boeken). Ook zullen dan mijn belevingen (ook van Josje)
doorgegeven worden en uitgelegd worden waarom het niet
eerder kon.

Het is dus allemaal niet weggegooid en de voorspelde data van
de Maya’s en dergelijke zijn dus voor de 4e kosmische
levensgraad. Daar is deze voorbereiding voor geweest en
kunnen we de sferen ook laten zien wat de kosmische graden
nou precies inhoud. Vraag mij niet hoe dit werkt maar het is
wel bewezen. In 1e instantie hadden de hogere kosmische
levensgraden mij benaderd en hierna zei ik gewoon wanneer
ze weer op een bekend onderwerp terugkwamen:”zoek maar
op” en “laat maar zien”. En de volgende dagen werd hier
keurig op gereageerd, op straat, in de les, bij de koren en bij
vrienden enz enz.



Wanneer je nou nog denkt na alles gelezen te hebben dat ik
een dikke duim heb dan heb ik mijn roeping als “sience fiction
schrijver” toch wel erg gemist, niet???

Een spreuk van Jozef Rulof wil ik hier toch nog graag aan
toevoegen:

(Wanneer je ook de sferen bereikt hebt kom je er meteen mee
in aanraking dus...)

"WIE HET LAATST LACHT, LACHT HET BEST!!!!”

TIUDSTIP VAN OVERLIJDEN VAN MIJN MOEDER

6-7-2012 (3.45 uur in de ochtend)

Dit wat ik nu meegemaakt heb is niet voor de sferen bedoeld want
dat hebben de meeste astrale mensen zelf al meegemaakt bedacht
ik achteraf, maar voor mij was het een zeer unieke ervaring en voor
de aardse mens zal het in de toekomst wel zeer van belang zijn
omdat ik nu mijzelf ontzettend zit te ergeren. Wat is hier nu aan de
hand?

Mijn moeder is na een lang sterfbed op bovenstaande datum
om 2.35 losgekomen van haar lichaam en we hebben al een
aardig leuk contact gehad en ze is er niet meer bij. Nee,
natuurlijk niet, want na een dergelijk gesprek wil je wel meer
weten over deze materie!!!



Ik ging even koffiedrinken en een sigaretje roken in de rokersruimte,
kreeg weer een zeer heftige trilling in mijn hele lichaam en verder
was er niemand bij dus wie zou dat dan kunnen zijn en wat zouden
ze mij nu op dit moment toch duidelijk willen maken. Nou, geen
twijfel mogelijk voor mij en zeker toen ik vroeg of dat mijn moeder
was en weer een heftig gevoel kreeg. Even later kwam er een lichte
trilling in mijn benen en kwam ze dus afscheid nemen want ze wilde
er wel meer van weten natuurlijk nadat ik zei waar we mee bezig
waren (voorbereiding van het bewust maken van de aardse mens).

Wat is er nu aan de hand? Haar hart klopt nog en ze ademt nog
steeds!!! Mijn familie zit erbij en knuffelt haar en praat tegen
haar en wachten nog steeds op een tijdstip van overlijden. De
verpleging verzorgt haar ook nog steeds. Er ligt alleen nog
maar een stoffelijk lichaam in bed en haar ziel is al gevlogen.

Tjonge jonge, wat een wetenschap voor mij!!!

Een lichaam wat zelfstandig (zonder geest en ziel) nog leven
vertoont, en nu al weer 1 uur en 20 minuten. Waarom laten ze het
lichaam niet gewoon liggen of geven ze het lichaam niet een spuitje
en gaan we maar aan de voorbereidingen beginnen van de
uitvaartdienst? Ja, mijn medewakers geloven mij niet maar
respecteren mij wel, maar ik vind het toch iets akeligs, dat hou je
niet voor mogelijk!!! Nou, dat wordt dan maar weer aanpassen en ik
blijf er maar bij want wat moet ik anders? Wel vind ik het bijzonder
interessant hoe lang dit nog gaat duren dus wacht ik even met
doorschrijven want ik vind het echt wetenschap!

Het is nu 7.00 uur. Het ademhalen is minder heftig geworden maar

het hart klopt nog steeds. Voor mij was dit wel een moment dat mijn
familie vragen zouden kunnen stellen en zeker over dit boek wat ik

aan het schrijven ben nadat ik terugkwam van de rokersruimte met

de mededeling wat ma was overkomen.

Mijn letterlijke woorden waren:”Ma is los!!!” .



Daarna vertelde ik dat het bij Josje ook zichtbaar was maar dat
duurde maar 1 minuut. 4 uur is wel heel erg lang vind ik.

Wat mij betreft is het wel afgelopen hier voor mij of er moet nog iets
over zijn om te verstoffelijken. De sferen zijn bewust, alles is
verstoffelijkt voor de “film”, de samenwerking is een feit geworden,
en onze persoonlijkheid (van Josje en mij) is universumwijd bekend.
Dus tijd om verder te gaan want de bedoeling is om in alle
Kosmische levensgraden het leven te laten zien, nu in de sferen en
later (na 2060) op aarde.

Rest ons nog de begrafenis van mijn moeder, mijn huis opruimen,
de tuin netjes achterlaten en wachten op mijn volgende taak hier,
wat ik eigenlijk niet meer verwacht, en dan............

Ik vond het zeer aangenaam om hier op aarde mijn taak te
vervullen maar het zal wel begrijpelijk zijn dat het nog
veeeeeeeeeeeeeeel leuker wordt wanneer wij (Josje en ik) samen
stoffelijk onze taak voortzetten op de 4e K.L.

Groetjes

Josje en Kees



BRIEF VAN DE BUREN

25-9-2013

“God schiep hemel en aarde en zag dat het goed was”. Tja...,
laten we maar eens met het Oude Testament beginnen. Over
deze zin heb ik al vragen genoeg. Je kunt natuurlijk zeggen dat
deze zin uit een oud boek komt en we eigenlijk niet meer zo erg
met deze materie bezig zijn, maar moeten we het dan helemaal
links laten liggen? De kerken sluiten en onze kinderen weten er
al helemaal niks meer van. Is het niet tijd voor een logische en
eenvoudige verklaring van waarom alles zo is?

Waarom schiep hij zo’n rare, raare, raaare, aarde? Waarom ben
ik hier en niet meteen in de hemel? Komt Hitler ook nog eens
in de hemel en zo niet, WAAROM NIET? Is de hemel nou zo
leuk, als ziel (geestelijk) verder levend? Zouden we niet anders
leven als bovenstaande vragen nou eens opgelost werden?
Waarom is het Nieuwe Testament geschreven als niemand op
aarde daar aan kan voldoen? Hoe zit het met de zielen die b.v.
1.000.000 jaar geleden op aarde hebben geleefd, die kunnen
toch niet in de hemel zijn, dat is voor mij echt niet mogelijk
wanneer ik de geschiedenis van de mens bekijk!!!! Bestaat de
hemel eigenlijk al??7??

Zo kan ik nog wel even doorgaan, en we proberen ons leven wel
beter in te richten met z’n allen maar het gaat mij veeeel te
langzaam nu ik bovenstaande vragen kan beantwoorden. Hoe ben
ik hierover ingelicht?

9 Jaar geleden ben ik voor het eerst aangeraakt door de astrale
wereld en al zeker 6 jaar dagelijks. Ook hoor ik hun dé6r mij praten.
Er zijn meer mensen die stemmen horen maar die komen dan
uiteindelijk bij een psychiater terecht. “Wij” hebben in deze periode
nagedacht of de Kosmologie (het totale ruimtelijke leven) op aarde



uitgelegd zou kunnen worden en of het dan ook werkelijk effect zou
hebben. Wie zijn wij???

In de laatste periode (afgelopen maanden) ben ik benaderd door
onze Buren, een ander Universum. Zoals ik al eerder in deze
website beschrijf, hoorde ik hun zeggen dat wij wel lang over onze
evolutieperiode deden. Ze beweerden klaar te zijn maar al gauw
bleek dat ze “wonderen” presenteerden die mij al lang bekend
waren van ons eigen Universum, n.l. van Al 5.

Ook bleek al gauw dat ze niks begrepen van waar wij
mee bezig waren.

We konden wel rekenen op hulp om de aarde bewuster te
maken en te streven naar een liefdevoller leven. Na vele
muziekwerken te laten horen en te bewijzen dat die toch wel uit
hogere Kosmische levensgraden moesten komen werden zij
bewust van het feit dat het leven niet alleen maar bestaat uit
“liefde” en dat het bewust geschapen moest zijn.

Op dit moment is er sprake van “gedeelde smart is halve smart” wat
de sferen en de lagere Kosmische levensgraden betreft. Zij
begrepen er ook niks van en zeker ook niet de muziek die wij
probeerden uit te leggen, daar is nogal wat gevoel voor nodig en zal
uiteindelijk na eeuwen en eeuwen voor iedereen weggelegd zijn.

Dus wanneer dit zo is, is het zeker voor de aarde zo en hoeven
we ons niet te schamen dat de algehele Kosmologie niet nu al
op aarde gebracht zou kunnen worden.

We hebben niet alleen in de muziek een groter scala aan
mogelijkheden, maar dat geldt dus ook voor alle kunstvormen.
Gisteren hoorde ik nog iemand beweren dat Jezus “softy” was,
maar hij was er dus niet alleen om contact met met een vader
en vriendin te leggen maar zeker ook om het bestaan van onze
Buren te promoten.



Waar ik vaak mee rondgelopen heb is de vraag hoe het
mogelijk is dat Jezus de marktmensen op een “lompe manier”
weg kon jagen uit de tempel. Na 9 jaar contact te hebben met
onze algehele Kosmische wereld besefte ik dat de “hemel” nog
moest komen, uitgaande van mijn kennis van het Nieuwe
Testament en dat dan het gezamenlijke leven pas begint. Een
groter bewijs heb ik nooit eerder meegemaakt door de komst
van de overige Universums, bedankt!!!!

Waar we aan zullen gaan werken:

Aangezien we de hogere kosmische wereld niet kunnen
bewijzen vanuit de kunst zullen wij allen werken aan
onopvallende inspiraties bij de mens die aan hun laatste leven
begonnen zijn op aarde en zodoende in de sferen kunnen zien
dat zij dat onmogelijk konden zijn. Dit uiteraard totdat de
nieuwe generatie (onze kinderen) zover zijn dat zij wel de
Universiteit zullen begrijpen (vanaf 2060, volgens Newton).

Met dank aan de Buren voor deze tekst.
Groetjes

Kees en Josje



IK HEB NOG VEEEEEEL MEER!!
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