21 febr 2015

- Er is nu nog steeds geen resultaat betreffende de interesse
voor de Kosmologie op aarde. Zelfs niet bij diegene die hun
Karma aan het beleven zijn, dus de oudste zielen van de 3e
K.L. Ook Karma beleven hebben we maar afgeschaft voor de
toekomst want de verantwoordelijkheid voor eerder gemaakte
fouten ligt bij de scheppers en is door hun bewust geschapen
vanwege de dramatiek belevingen.

- 3 Maart is weer aan de orde gekomen en zal er toch eindelijk
eens iets moeten kunnen gebeuren.

- Nadat ik natuurfilms bekeken heb zijn we erachter gekomen
dat er toch wel veel meer dieren zijn dan mensen en ook hele
lelijke en hele mooie. Het DNA is een afspiegeling van de ziel
dus was er weer denkstof en uiteindelijk werden de conclusies
enorm bevestigd.



- Zoals in mijn vorige teksten beschreven staat zijn de buren in
een razendsnel tempo geévolueerd en wel zo snel dat er vele
zielen achtergebleven zijn op hun 2e K.L. en zodoende was er
geen mogelijkheid meer om geboren te worden op de 3e K.L.
Zowel de dieren als mensen zijn naar onze planeet “aarde”
moeten uitwijken.

- Hun 2e K.L. is vergelijkbaar met onze 3e, dus vandaar dat er
mooiere dieren (zoals b.v. papegaaien) op aarde zijn, en die zijn
ook weer te vinden op onze 4e K.L.

- Ook zijn er mensen op aarde die eigenlijk op onze 4e K.L.
thuis horen. Dus hiermee wordt de overbevolking van zowel
het dier als de mens mede verklaard.

- Dit alles is geen ongelukje maar bewust zo geregeld door de
scheppers. Nu kunnen we via “hun” de Kosmologie op aarde
brengen (in 1e instantie), en hierna zal de rest van de
bevolking het maar aan moeten nemen zoals de religies.

- Wij (Josje en ik) blijken ook uit het Universum van de BUREN
te komen en wordt nou ook duidelijk dat niet alleen de
voorbereiding voor ons laatste stoffelijk leven belangrijk was
om deze taak te kunnen invullen. Dus is het logisch dat de
aanwezige BUREN op aarde mij kunnen helpen omdat ergens
in hun ziel de evolutie moet zijn opgeslagen en dat het hele
verhaal wel de werkelijkheid moet zijn.

Nog even in het kort waarom er net zoveel dieren als mensen
moeten zijn:

De zielen zijn als één cel geschapen en vervolgens als
mannelijk en vrouwelijk gesplitst. Na hun eerste leventje kwam
er een nieuwe cel uit het rottingsproces, en zou verder een
eigen leven krijgen. De 1e cellen werden uiteindelijk een
mannelijk en vrouwelijke mens en die uit het rottingsproces
het dier. Later zijn er op aarde nog nascheppingen te beleven



zoals muizen, insecten, slangen e.d. Dezen komen niet op de
4e K.L. (zie een uitvoerige beschrijving hiervan in de Jozef
Rulofboeken).

17 maart 2015

ENKELE VRAGEN VAN ALLE KOSMISCHE
LEVENSGRADEN

Waarom is niemand op bovenstaande eerder gekomen?

Dit kan eenvoudig beantwoord worden omdat n.l. “niemand”
hiervan open de hoogte was. De scheppers hadden dit plan al
lang op de agenda staan en zodoende hebben wij verbinding
met hen gekregen sinds augustus 2014. Zoals boven vermeld
zijn zij ook verantwoordelijk voor de ontstane ellende en
hebben dat ook erkend!!! Hehé...., heb ik eindelijk mijn “leger”
(geestelijk interpreteren) want “alleen” kan ik niks (het zijn er
zeker enkele miljoenen wereldwijd). Zij zullen ook net zoals ik
de astrale belevingen meemaken zoals in de rubriek 1E
BELEVINGEN (3) beschreven en hierna contact met mij zoeken
om de KOSMOLOGIE samen te bewijzen.

Een tweede vraag is deze week nog gesteld:

Zou de vraag van hen niet zijn waarom zij op de 3e i.p.v. de 4e
kosmische levensgraad zijn aangeland. Ten eerste hebben zij
de dramatiek al in hun rugzakje en ten tweede hebben zij
meegeholpen om in ieder geval kunst op aarde te brengen
maar belangrijker is dat zij, verder geévolueerd dan de zielen
uit ons universum, aangekomen op de 4e niet goed ontvangen
zouden worden.



Zoals boven beschreven zullen zij de evolutie snel erkennen en
hun tweelingziel accepteren. De zielen uit ons Universum
waren jaren bezig op de 4e om alles te accepteren, dus is
meteen verklaard dat de Kosmologie nu nog niet op aarde
zomaar even gebracht kon worden.

Je hebt vanaf de 4e een vaste partner en wij gaan op aarde
eigenlijk allemaal vreemd vanwege de onbewuste geboorte.

Dus kun je wel voorstellen dat er vragen zouden komen op de
4e waarom zij (de buren) alles zo snel konden bevatten. Nou de
zielen uit de 4e K.L. op de hoogte zijn van hun aanwezigheid en
de algehele kosmologie nu ook kennen zal dit geen probleem
meer vormen. HIER MOEST DUS OP GEWACHT WORDEN. Zij
krijgen uiteraard voorrang op de geboorte op de 4e K.L.

Misschien nog even een verduidelijking betreffende
tweelingzielen.

Een logische vraag zou nu kunnen zijn of het niet saai is om
dan voor eeuwig met dezelfde partner te moeten leven.

Op geestelijk gebied is er op alle kosmische levensgraden
genoeg variatie om het spannend te houden en zeker niet te
vergeten de periode in het heelal na AL 7. Lichamelijk krijgen
we op elke levensgraad een nieuw lichaam en sinds enkele
jaren realiseerde men dat er zelfs lichamen geruild kunnen

je je lichaam zelf (mannelijk of vrouwelijk) en kun je zelfs
kiezen voor een dierlijk lichaam (had Boeddah toch gelijk).

EINDE SOAP



Nou nog een laatste bericht voor de belanghebbenden!
(de buren op aarde stoffelijk aanwezig).
EEN BLIK IN DE TOEKOMST
25-3-2015

Je zou je kunnen afvragen waarom er dan ook niet evenveel
mensen als dieren op aarde zijn.

Nou,... dat was voor mij logisch maar misschien niet overbodig
om het nog even te vermelden. Jullie krijgen kontakt met je
tweelingziel (dus de 2e helft van de gasten uit de andere
universums) uit de sferen. Wij (Josje en ik) zullen een spil
blijven van de scheppers die het plan bedacht hebben en jullie
op de hoogte brengen via jullie tweelingziel hoe het vervolgens
moet gaan verlopen.

Door muziek, musical, film enz enz zullen we de aarde inzepen
met de kosmologie. Het blijft dan voor de meesten "science
fiction" maar de jeugd wordt begeleid door de buurgoden en
zullen het uiteindelijk gaan aanvaarden. We komen dan over
een tijdje (vele jaren later) samen terug om alles te bewijzen.
Wij gaan nu ( eind mei 2015) over naar de 4e K.L. en zien jullie

SAMENVATTEND:

Wat wil ik nog meer?



8 VLIEGEN IN EEN KLAP!!!!I!

- Wij, Josje en ik, gaan naar de 4e Kosmische levensgraad.

- Josje en ik gaan elkaar stoffelijk beleven in een nieuw
lichaam, mmmmmm......

- Wij blijven “spil” maar nu van de scheppers.

- Ook als entertainer voor en door alle Kosmische
levensgraden.

- Een mooiere taak kunnen wij niet bedenken.

- Ook kunnen we hiernaast een nieuwe specialisatie als beroep
gaan uitoefenen.

- De Kosmologie komt toch op aarde.

- Wij komen ooit terug maar niet meer als baby, mét
bovenstaande groep om de Kosmologie op aarde te bewijzen.

ALLES WAS DUS WAAR MAAR NIEMAND
WIST HOE EN WANNEER!!!!

WORDT VERVOLGD IN DE RUBRIEKEN

"GESTELDE VRAGEN (7)" EN "EI VAN COLUMBUS (8)"



