8 maart 2019
MIJN BROER NOEMT MIJ EEN “DIERBARE”

Wie snapt dit na onderstaande reacties van hem en de rest van de
familie gelezen te hebben?

“Zoek het toch uit”.

“Het is jouw mening” (ik beeld mij maar in wat ik meemaak).

“Het is niet overtuigend”.

“Zit niet zo tegen ons aan te schoppen”.

“Ik maak mij zorgen om jou”.

“Ik (Akke) laat bemoeizorg van de Riagg komen” omdat ik zei dat ik
“nu” niet kon praten omdat niemand mij hierover (mijn belevingen, de
gebeurtenissen) wilde aanhoren.

Ik was volgens mijn nichtje (psychologe) “mogelijk ziek”. Ook was ze
bang haar baan kwijt te raken als alle criminaliteit op aarde opgelost
Zou zijn.

Al mijn emails als ook de website werden niet gelezen of serieus
genomen bleek iedere keer weer opnieuw.

“Het is jouw geloof” terwijl ik al vele malen heb gezegd dat het vanuit
gebeurtenissen (belevingen) allemaal op papier is gekomen en er
zelfs een verandering en uitbreiding tot stand is gebracht, wat betreft
de gehele Kosmologie, bij iedereen behalve AL7 want die wisten het
al en wilden het nu graag delen met iedereen en “nu” ook met de
aarde.

WEET JE NU EINDELIJK WAT MIJN TAAK IS EN WAAR HET OVER
GAAT?

Ik zou hem “kleineren” zegt hij letterlijk.

“Het is niet te bewijzen” zegt hij gewoon weer, terwijl ik het alleen
maar heb over dat ik bij de bewijsvoering mag bemiddelen, is dat
geen arrogante opmerking of hoe wil je dat anders noemen?. lets
vragen aan mij zit er bij jou niet in, het wordt altijd gebracht door jou
alsof er geen andere mogelijkheid mogelijk is, “het moet van 2 kanten
komen” maar ik merk daar al geruime tijd niks van.

“Praat toch niet over die moeilijke dingen (jij leest zelf voornamelijk
filosofieboeken) terwijl ik er al vanaf mijn geboorte mee bezig ben (en
eigenlijk al 2000 jaar).

“Het lijkt wel of je mij digitaal geblokkeerd hebt in de vakantie” maar
ik was gewoon aan smartphone-rust toe.



Ik ben “bot” wanneer ik zeg dat ik met de overgegane familie ook
contact heb gehad en het goed gaat met hun terwijl hij vader ooit
gezien heeft “geestelijk” en het werd “laag” genoemd.

ledere keer wanneer ik uitgenodigd werd voor een ontmoeting moest
ik uitleggen dat dat nog niet kon omdat ik niks kon vertellen bleek al
jaren over mijn bezigheden; respect en vertrouwen was ver te

maar met de familie contact wil als ze mijn geloof accepteren.
Nogmaals René:dit is nou echt VALSHEID IN GESCHRIFTEN, sorry
hoor.

Ook werd gevraagd of ik al vakantieplannen had gemaakt, waarop ik
antwoordde dat ik met een project bezig ben die vele malen groter
van omvang is dan ARTSEN ZONDER GRENZEN. Ook hier heb ik
niks meer op gehoord.

“Later” werd als tegemoetkoming gezegd dat mijn bezigheden de
familieband niet hoefde te schaden. WELKE BAND? vraag ik mij dan
af. Maar daar werd dan ook niet op gereageerd. ALLES WAT IK
SCHREEF WERD AL JAREN ONTKEND, NIKS WAS GOED!!! Je
schreef laatst dat we zelfs altijd een “goede band” hebben gehad, je
vraagt niks je stelt alleen maar vast en daar moet ik het dan maar
mee doen.

“ledereen leeft zijn eigen leven” werd gezegd maar voor mijn broer
was zijn leven een “normaal” leven en voor mijn nichtje (de
psychologe) was ik van het padje af (hihi, ja...dat kan ik niet laten om
te vermelden, sorry).

Jij dacht dat ik jou niet voor jouw verjaardag feliciteerde omdat ik
daar geen tijd voor had. Nee René, het moet nou toch wel duidelijk
zijn dat ik niet anders meer kon dan kappen met de familie.
Misschien zou het jou wel goed uitkomen dat ik geschreven zou
hebben dat jij mij niet meer wilde zien maar door jullie gedrag heb ik
duidelijk gekozen (en eigenlijk al enkele jaren eerder) om jullie niet
meer te zien omdat het niks in mijn huidige leven toevoegt. Een
opmerking van iemand die ik al 30 jaar ken was:”ik heb jouw website
gelezen maar ben geen gesprekspartner hierover voor jou”. Ik wil jou
niks voorkauwen maar vind deze persoon dierbaarder met haar
opmerking dan jullie allemaal bij elkaar!!!!

Mijn mailtjes die jij nauwelijks leest noem je “vuilspuiterij”.

Als klap op de vuurpijl denk jij dat ik een

“Ik ben een sterveling” zeg je gewoon alsof dat toch wel de
werkelijkheid is (“mijn” werkelijkheid beweer je ook). Vroeger heb ik
van jou geleerd wat het verschil is tussen “waarheid” en



“werkelijkheid”. IEDEREEN HEEFT ZIJN WAARHEID MAAR ER IS
MAAR 1 WERKELIJKHEID!!!!

ER IS HIER DUIDELIJK SPRAKE VAN DOMME GEESTELIJKE
AFPERSING

- “lk zou mij bekeerd hebben”.

- “Hoe is het met je” vroeg je regelmatig, terwijl ik jou heel vaak
informeerde over de stand van zake waar ik bij betrokken was, maar
je had er totaal geen oor naar. De email-info werd zelfs gedeleted.

- |k werd door jou een WILLEKEURIG iemand genoemd terwijl in mijn
website uitgebreid beschreven wordt dat ik door alle groepen ruim
GETEST ben.

- Kim zegt mij een mailtje te sturen uit interesse terwijl in dezelfde zin

- De 4 evangelisten zouden de bijbel zelf geschreven hebben zeqg je,
maar wat is pinksteren dan? Ook Josef Rulof zou zijn 30 boeken in
oorlogstijd en als taxichauffeur kunnen schrijven. Hij zegt zelf
misschien wel 100 keer dat hij er geen woord van opgeschreven
heeft en zijn boeken later pas gelezen heeft. Welke schrijver zegt dat

Tot slot zou ik graag willen dat je een poging doet om het “bewijs” te
leveren dat je mij als dierbare wilde uithodigen voor bijeenkomsten.
NIEMAND ZIET DIT!III! Wanneer er gehakt van mij wordt gemaakt dan
kan ik daar nooit op ingaan, toch?

Bewijs ook maar eens dat jullie mij niet ontzettend kleineerden, tja... het
feit dat je dit zelf schreef wijst hier nog eens heel duidelijk op:minder
dan een nulletje zijn kan niet, dus eigenlijk had je wel gelijk (hihi).

Voor mij is het uitnodigen, nu nog, voor verjaardagen en feestdagen
zelfs een bewijs van kleineren:ik mag alles zeggen, zelfs schelden, want
ik word “laag” ingeschat en kan er dus niks aan doen.

LEES DE WEBSITE NOU EINDELIJK EENS DAN KUN JE ZIEN HOE
DOM JULLIE ZIUJN GEWEEST, ZELFS ALS JE DE KOSMOLOGIE
ACHTERWEGE LAAT, HOEZO BEN IK JOUW GOEROE NIET, JIJ MAG
DAT VAN “MIJ” WEL ZIJN? “BEWIJS” MAAR EENS WAAROM!!!I HEEL
MIJN LEVEN LEES JIJ MIJ DE LES AL.

NOU MOET JE WEL LUISTEREN, HELAAS VOOR JULLIE.



MISSCHIEN ALS WE OOIT NOG EENS PRATEN KUN JE JOUW
OPMERKINGEN ONDERBOUWEN WANT WIJ NOEMEN HET “GELUL
IN DE RUIMTE”.

WEET JE NOU EINDELIJK OOK WAT “PROJECTEREN” IS?
MOEILIJK HE ZELFREFLECTIE?

OVERIGENS KRIJG JE DE GROETEN VAN HEIDI, OOK EEN MEDIUM,
EN WILDE EVENTUEEL BEMIDDELEN ALS JULLIE NOG MEER
PROBLEMEN ZOUDEN VEROORZAKEN (leuk hoor, gewoon op afstand
zonder digitale hulpmiddelen doorgekregen).

Voor haar is het ook een normale manier om dingen door te krijgen via
muziek (welke stijl dan ook). Dus moet ik Akke’s opmerking nog even
noemen:

DAN ZAL HET THUIS WEL STIL ZIJNI!!

Deze opmerking hoort zeker bij de top 10 van domme opmerkingen
door jullie. Ik sta ook op met muziek en ga er mee naar bed. In de auto
gaat het allemaal gewoon door. Als jullie de website gelezen hadden
was het allemaal niet zo ver gekomen.

Ik wens jullie heel veel sterkte met de verwerking van alles wat jullie mij
hebben aangedaan. Vergeven kan ik jullie wel maar alles vergeten kan ik
niet, ik heb nou eenmaal een goed selectief geheugen, sorry.... en heb
dit allemaal ook uit mijn hoofd kunnen opsommen (tja...wel met astrale
hulp natuurlijk, hihi, maar dat is met alle teksten die ik geschreven heb
Z0 gegaan).

Ik kan nog wel 3 A4dtjes volschrijven maar dit lijkt mij wel voldoende!!!

Kees



BONUSOPMERKINGEN

- "Je vindt het niet leuk dat ik dit zeg" (dat het jouw geloof is)! Waarom
zeg je dit dan toch? Is dit geen pesten of wat?

- Mijn opmerking was ooit dat wanneer ik alles gedroomd had jullie wel
rekening konden houden met een crematie op korte termijn (zelfmoord
dus)! Ook heb ik ooit gemeld dat jullie mij aardig helpen om naar de
Grote Beek te moeten. Een HERSENSPOELING zou ik het kunnen
noemen. Deze opmerkingen van mij maakte totaal geen indruk, wat kan
jullie dat toch schelen, dus een dierbare zijn blijkt hier in ieder geval
GELUL IN DE RUIMTE!!

-" René heeft jou een brief geschreven" zei Caroline, ja... ik hem ook
meerdere brieven, en mijn antwoorden waren meestal dat de honden er
geen brood van lusten. Maar dat maakt ook allemaal niks uit want mijn
brieven zijn toch onzin van de bovenste plank. Of hebben jullie hierover
een andere mening? Dan moet ik dat nog steeds horen zoals meerdere
belangrijke vragen van mij onbeantwoord zijn gebleven. De mooiste
vind ikzelf:

Het is niet bewezen.
Ik kan het bewijzen.

Men wil het niet bewezen hebben.

Z0U JIJ HIER STRUCTUUR IN AAN KUNNEN BRENGEN ZONDER DAT
JE PERSOONLIJK BENT. HET ZOU TOCH TE PROBEREN ZIJN (de
bewijzen leveren). DAAR VERLIEST NIEMAND IETS MEE!

- "Ik (René) heb het zo niet meegemaakto" . Wat heb je nou eigenlijk

gelezen? In het begin van de website wordt uitgelegd dat ik er al 2000
jaar mee bezig ben en “zeker niet door een vreemde” (Jesus)
"aangestoken” ben. Zeg toch gewoon niks, dat is vaak veel beter want
"wat" als het waar is, zoals nu blijkt. Moet je nou alles in ieder geval zelf



- Tonpraters: tja.... dat was een leuk doorgegeven tussendoortje waar
ikzelf dus echt niet opgekomen zou kunnen zijn. Jullie zouden volgens
iemand (ik weet niet wie, maar soms gaat het niet om "wie" maar "wat")
goed door kunnen gaan als Tonprater: SUCCES VERZEKERD!!!!

- Wanneer het "nu" nog niet duidelijk is dat vele berichten een boos
tintje hadden dan wil ik het graag nog eens uitleggen. Maar "zooooo00"
dom zijn jullie toch niet meer he?

- Ik zou jouw voor de rechter kunnen slepen melde ik maar ook hierna
werd niet gevraagd waarom en antwoordde jij gewoon weer met "ik zou
niet weten waarom", maar dat hoef ik nou toch niet meer uitvoerig uit te
leggen: “valsheid in geschrifte” en “geestelijke afpersing”!

- "Je moet niet op alle slakken zout leggen" schreef Caroline mij nadat
ik zei dat de andere Universums nooit iets negatiefs met mij van plan
zijn omdat dat niet in hun aard ligt. Eigenlijk een heel Kosmisch
verantwoord antwoord van mij. Maar als je DE WEBSITE (ook van hun,
de buren) niet leest weet je ook niks en komt er weer een dom
antwoord:AMEN!!!

- "Ik moet liegen dus ben ik een legale leugenaar" schreef ik ooit: "Wie
wil er nou met een leugenaar uit eten"? Ik lieg met mijn website en voor
mijzelf lieg ik wanneer ik mee moet praten met b.v. een opmerking dat
het leven kort is of iedereen gaat een keer dood of (van een koorlid bij
een laatste productie) dit is de laatste keer dat ik op het podium sta. Ik
was er HE-LE-MAAL klaar mee, DUIDELIJK!!!

- [k moet al braken als ik jullie naam op een bericht zie staan. Dat is
vergelijkbaar met zure melk ruiken, dan moet ik ook kokhalzen. Dit heb
ik ook gemeld en wat doen jullie zelfs:”Ach ja waarom komen jullie dan
ook niet gewoon onaangekondigd langs”? Kun je je voorstellen hoe
gezellig de Kerst zou verlopen (hihi)? Daar hebben we ook weken over
gedaan om dit te begrijpen, DUIDELIJK?

- "Ik kan het niet lezen (de website) en het is niet overtuigend genoeg",
nou toen heb ik het geweten. Kwaad, kwaad en nog eens kwaad waren
alle kosmische schrijvers!!!! Tja... ik wist al lang dat je jouw EGO niet
opzij kon zetten en je gewoon uit je nek lulde. Ik wilde allang ophouden
met jou te schrijven maar nou zie je hoe sterk de inspiratiekracht van



Goden is. Wanneer je iets wil begrijpen ga je tot het uiterste, vandaar.
ledereen dacht iedere keer dat ze nou wel eens zouden "overkomen"
maar helaas, jij bent echt UNIEK!!!

- "Kijk maar eens op tv. naar een programma over een REQUIEM"
schreef Caroline, "Dat lijkt mij wel iets voor jou"! Hoe slecht kun je
iemand kennen. Als muzikant speel je veel muziek (en ik alle stijlen)
maar ik luister ook veel naar muziek. Muziek is een taal. Of het nou
AZIATISCHE muziek of AFRIKAANSE muziek is, op alle muziek heb ik
hardop gesproken met verschillende mensen uit alle kosmische lagen.
Wanneer ze nou een gewone symfonie zou aanraden zou ik het nog
enigszins kunnen waarderen maar terwijl ik het alleen maar over het
leven na de dood heb vind ik een Requiem-programma aanraden
beneden alle pijl. Ook deze volgende bewering houden we maar (erg
leuke vondst vind ik zelf). De aardse mens is n.l. dood (weet nog niet
wat het totale leven inhoud) en mens en dier na de kist beginnen dan
pas met “echt” te leven. De uitdaging is om al het leven op aarde ook
zover te krijgen dat het hier al gaat leven in de ruimste zin van het
woord en dus een verbinding tot stand te brengen naar de 4e
Kosmische levensgraad.

- "Je staat voor biljoenen voor lul" schreef ik waarop jouw antwoord
was:"ja...in jouw hoofd". Moet ik hier nog iets aan toevoegen want het
wordt wel saai om iedere keer dezelfde conclusie te geven.

- "Neem een hond" schreef Akke, terwijl ik al een hond had (samen met
Marian en Petra). Zo goed kennen jullie mij. Maar als dit niet zo was
begrijp ik nog steeds niet waarom ik een hond zou moeten nemen. Daar
heb ik toch geen tijd voor als je met zoiets belangrijks bezig bent. Ook
Akke heb ik proberen te bereiken door de website als INTAKE-
LECTUUR te zien. Eerst verkennen en dan pas oordelen. Maar je kunt
schijnbaar beter maar uit je nek lullen bij ome Kees dan hem voor vol
aan moeten zien. Ik kan mij niet voorstellen dat ik zo met b.v. ome Mon
of ome Alfred om kon gaan, sorry hoor!!l Respect ver te zoeken dus,
maar hier valt de appel ook weer niet ver van de boom.

-"Waargebeurde films zijn voor de reclame"! Dit is gewoon lachen
eigenlijk. Toen dacht ik echt dat je "hulp nodig had". DOMHEID VAN DE
BOVENSTE PLANK, meer zeg ik hier niet over.



- Akke en Kim hebben zo’n verschillende karakters en gaan toch leuk
en familiair met elkaar om, schreef je, alsof dat hier iets mee te
maken zou hebben. Ik werk in mijn lessen en koren met vele
verschillende karakters. Als ik hier niet mee overweg zou kunnen had
ik al lang geen werk meer. Ook wanneer er gesprekken met de

Kosmische samenleving plaatsvinden "speel” ik zeer uiteenlopende
karakters want de afspraak was wel dat het leuk moet zijn anders

zou ik er zelf niks aan vinden (zie website).

Tot slot wil ik nog even zeggen dat jullie alle planken goed hebben
misgeslagen. Zo ga je niet met mensen om en zeker niet met iemand
die een betere wereld voor ogen heeft, zelfs HITLER wilde een betere
wereld. Alleen hierom al wil ik geen contact meer, het is Godgeklaagd;
ik durf deze teksten ook aan niemand te laten zien.

DE GEHELE KOSMISCHE SAMENLEVING IS WEL OVERAL VAN OP
DE HOOGTE. TJA JE MOET ER MAAR MEE ZIEN TE LEVEN.

Stank voor dank, oog om oog tand om tand.

SUCCES



