Op 07-10-2025 23:44 CEST schreef René van der Weijden <r.vanderweijden@gmail.com>:

Beste Kees,

lk probeer het nog een keer omdat ik het heel erg vind om geen contact meer te hebben met mijn enige
broer. Nog steeds begrijp ik niet goed waarom niet meer. Jij bent bezig met je eigen zin/betekenis in dit
absurde leven te vinden. Dat zelfde doe ik ook op mijn manier. Nee, niet op de manier, die jij van mij
verwacht. |k ben wat dat betreft de laatste jaren behoorlijk verder gekomen. Ik zit de laatste jaren in de
richting van de proces filosofie van A.N. Whitehead met als belangrijke voorlopers William James en Henri
Bergson (jawel ik concentreer me op filosofen). En ja, eindelijk heb ik het gevoel (juist in deze
verschrikkelijke tijd in de wereld) een beetje duidelijkheid te krijgen over hoe de wereld en wij in en bij
elkaar zitten.

lk zou het er graag eens met jou over praten. Juist omdat ik het gevoel heb, dat de meeste mensen daar
helemaal niet mee bezig zijn en jij en ik juist wel.

Als jij het daar een beetje mee eens kunt zijn, neem dan eens contact met me op. Dat zou ik enorm
waarderen.

Groeten, je broer René

P.S.: Overigens is het programma op de tv "Het uur van de Wolf" van vanavond, dat dit bericht van mij
getriggerd heeft.

René toch!!!! Hoe vaak moet ik nhog zeggen dat ik zelf niks
doe maar een deeltje ben van een hele grote organisatie en
die wordt steeds maar groter en groter. Wanneer je nou eens
"onze" website goed in je opneemt dan zal er misschien wel
eens een kwartje gaan vallen. Je kunt het niet missen want
het laatste nieuws van de laatste jaren staat in elke rubriek
in de kop. De nieuwe kosmologie is al sinds 2015 bekend dus
ik "zoek niks", begrepen?. En dan het laatste: je zult dit ook
wel niet lezen want je leest mijh mailtjes niet eens goed,
begrepen?, want dan zou je toch moeten begrijpen waarom
ik geen contact meer wil met mensen die niet kunnen
luisteren, mijn mailtjes verdraaien en mij dus totaal niet
begrijpen. Je zult net als ik op HOLLYWOOD moeten wachten
want zij komen binnenkort met aanvullende info op TV en
internet (wereldwijd). De 1e fase van de originele info en
films staan op een tablet en worden al sinds enkele maanden
wereldwijd verspreid (zie statistieken in de website:
www.astralebelevingen.nl ). BEWIJZEN, BEZIJZEN EN NOG

EENS BEWIJZEN DUS.




Als je nu eens probeert over een tijdje om niet meer zo'n
DOM mailtje te sturen dan (als ik dan tijd heb) zal ik als ik er
voor klaar ben jou nog eens terugmailen. Mijn laatste
opmerking vorig jaar meende ik echt dat je PSYCHOPATISCH
bent en nou blijkt dus weer dat je niks van mijn opmerkingen
aantrekt.

Wat moet ik dan bij jou doen als het toch al een verloren
zaak is, gefeliciteerd.

Wij moeten nog bijna iedere dag erg lachen over jouw laatste
opmerking:

“lk heb nooit gezegd dat je niet meer langs mocht komen,
ZELFS NU NIET", alsof ik zit te snakken naar aandacht van
de familie, ZUM KOTZEN is het. Al jouw opmerkingen van de
laatste 10 jaren heeft alleen maar averechts gewerkt om nog
eens contact met jullie te hebben.

Je ziet mij nog wel op de tablet, veel plezier.....
Kees

Ach Kees,

Mijn mailtje was maar een poging om te kijken of er nog een mogelijkheid tot contact zou zijn. Maar die twee
reacties van jou maken mij duidelijk, dat jij niks veranderd bent, mij totaal niet kent en er niks meer mogelijk is
tussen ons. Het zij zo.

Het ga je goed.

René

Op 9 oktober 2025 09:12:35 schreef Kees van der Weijden <c.vandeweijden@chello.nl>:

Eigenlijk ben jij HET GROTE VOORBEELD van waarom de
aardse mens zo is zoals het nu is. Egotrippers zijn het allemaal
en zeker de wereldleiders. Nou moet ik het toch nog een keer
vragen en is het niet als grapje bedoeld: Hoe is het met jouw
vriendin uit TAIZE, want ik weet niet wat je daar anders deed
of nog doet. ZELFREFLEXIE is overal bij dit soort instanties de
hoofdmoot, daar heb jij volgens mij nooit van gehoord.




Op 09-10-2025 15:12 CEST schreef Kees van der Weijden <c.vandeweijden@chello.nl>:

Veranderen????, nee jongen daar is mijn taak veel te belangrijk
voor en vanuit mijn verantwoordelijkheidsgevoel kan het sowieso
niet.

Slaap maar lekker verder in je HOOGMOEDWAANZINNIG leventje.

Kees

Nog een laatste opmerking die ik net heb binnengekregen (vond ik
wel grappig!!!). Wat ik ook zou kunnen zeggen is dat jij dus ook niet
verandert omdat je nog steeds filosofieboeken leest van mensen die
niet op de hoogte zijn van de enige echte levensfilosofie die ik niet
zelf heb bedacht maar alleen opgeschreven heb. Succes met de
tablet (zal over een tijdje wel komen) en de tv programma’s.



