
EXTRA BONUS
(vervolg van de 1e helft van rubriek 24)

Waarom nog een extra rubriek?
Op mijn verjaardag dacht mijn broer nog maar eens mij te moeten feliciteren
met een mailtje. Op zich had ik dat echt niet meer verwacht na alles wat we
met de familie hadden meegemaakt. Maar het is nog erger! Hij vroeg zonder
excuses te maken, en schreef zelfs dat hij wel bang was dat hij weer DE WIND
VAN VOREN van mij kreeg, of wij het contact weer als familie konden
hervatten. Ik dacht echt dat er iets met mijn ogen was en naar de oogarts zou
moeten.

WIE GELOOFD DIT NOG NA ALLE BRIEVEN GELEZEN TE HEBBEN?

Na enkele pogingen van mij om hem nog eens uit te leggen dat dat echt niet
kon, en dat het juist nu erg goed gaat (wel langzaam maar wel vooruit) met de
wereldwijde voorbereiding op de vernieuwing van het leven op aarde.
Ergens in de website staat dat hij natuurkundige is, en nu bleek dat hij, na veel
filosofieboeken gelezen te hebben, zelf over PROCESFILOSOFIE gaat
schrijven. Ook is hij werkzaam geweest op de Universiteit van Utrecht. Ik zag
vroeger al iedere keer een filosofieboek liggen in de woonkamer dus daarom
heb ik hem regelmatig op de hoogte gebracht van mijn activiteiten. KUNT U
HET NOG VOLGEN?. Ja… daar moet je ook de Universiteit voor hebben
gehad, toch?

ZOU HIJ MIJ NIET OP NATUURKUNDIG GEBIED KUNNEN AANVULLEN, EN
ZOUDEN WE NIET SAMEN KUNNEN WERKEN???????

Dus na alle rotopmerkingen van de hele familie ben ik hiermee maar
opgehouden en is er zeker sprake “nu” van een OVERTREFFENDE TRAP van
de negatieve sfeer in de familie. We hebben nu ook officieel de familieband
verbroken.
Ik hoef hun geen HAK te zetten om dit te schrijven maar ik wil er nu ook echt
een streep onder zetten; de vraag of mijn broer een natuurkundige is, en mij
toch had kunnen helpen op stoffelijke wijze (wat nu andere natuurkundigen
doen door boeken te schrijven), wil ik niet horen en hoeven te beantwoorden.

Vanmorgen(17-5-2023) is nog iets belangrijks
doorgekomen, n.l. :

WAAROM IK EN WIJ ALLEMAAL, ONGELOFELIJK GEKWETST
ZIJN.

ÉÉN rotopmerking wil ik eruit halen die wel “alles slaat”.

In de brief “DIERBARE FAMILIE” staat al iets geschreven over dat ik niet tegen
KARAKTERVERSCHILLEN zou kunnen en heb ik uitgelegd dat ik in
gesprekken met de KOSMISCHE SAMENLEVING juist verschillende karakters
uitbeeld en uitspreek, maar ik zou er graag nog enkele dingen aan toe willen
voegen.



– De 27 PROCESFILOSOFIEBOEKEN🙂 van Jozef Rulof "behandelen" wel
honderden karakters. Twee titels springen hier in uit:"MASKERS EN MENSEN"
en "DE VOLKEREN DER AARDE". Wanneer onderstaande niet van
toepassing zou zijn én de 2000 jarige karakterstudie vóór dit leven, zou ik al
een grote MENSENKENNIS hebben gehad. Ik zou haast zeggen dat een
psychologiestudie er niks bij is!!!!!
– In muziek beeld je verschillende karakters uit en word je “muzikaal” genoemd
als dit tot uitdrukking komt.
– Ik heb met koren vooral opera, operette en musical uitgevoerd en heb je ook
de muziek aan te passen aan verschillende karakters.
– Mijn vrouw (Josje dus) werkte op het secretariaat van een psychologisch
centrum in Eindhoven voor verschillende psychologen en psychiaters. Vaak
spraken wij over gevallen en oplossingen.
– Ook was Josje werkzaam bij verschillende gezelschappen als zangeres,
toneelspeelster, tekstschrijver en regisseur. Karakterrollen waren mij niet
vreemd. Wij werkten ook samen in de muziektheaterprodukties.
– Met pianoles geven krijg je om het half uur met een ander karakter te maken
en variëren de leeftijden van 6 t/m 85 jaar.
– In mijn vrije tijd is het uitgaansleven mij niet onbekend en krijg je ook met
veel verschillende karakters te maken.
– Een van mijn hobby's is films kijken en heb er in mijn hele leven wel
duizenden gezien, Josje ook!
– Ook ben ik en zijn wij (DE ALGEHELE KOSMISCHE SAMENLEVING)
enthousiast over het feit dat we in de toekomst het leven van IEDEREEN gaan
herbeleven.

DIT IS DUS JUIST “HET POSITIEVE PLAN” VAN DE ALBRON, EN DRAAIT
HET IN DE HELE WEBSITE OM!!! DUS EEN HEEEELE RARE OPMERKING
VAN MIJN BROER, EN WETEN JULLIE NU HOE WIJ ONS VOELEN NA DE
LAATSTE FELICITATIEMAIL EN VERVOLGMAIL MET DE OPMERKING DAT
IK NIET VAN ANDERE KARAKTERS HOU (VOOR DE 2E KEER
GEMAAKT!).

En“last but not least” is het nu ook duidelijk waarom ik “echt”geen contact met
de familie meer “aan kan”.

SAMENVATTENDE CONCLUSIE OVER MIJN MENING BETREFFENDE
MIJN BROER:

– RENÉ IS EEN HERSENSPOELER
– RENÉ BELAST ONS MET HOOGMOEDSWAANZIN
– RENÉ KLEINEERT ONS
– HIJ BESTUDEERT "PROCESFILOSOFIE" EN BLIJKT NU HETZELFDE TE
ZIJN ALS WAT WIJ UITSPREKEN: ALLES EVOLUEERT! WIJ GAAN WEL
VEEL EN VEEL VERDER N.L. IN HET “WAAROM” DIT ZO GESCHAPEN IS

EN WAT DE TOEKOMST ONS BRENGT, ER IS N.L. GEEN EINDPUNT,
OOK NIET IN VARIATIE. WIJ HEBBEN OOK NOG VEEL MEER DAN



ALLEEN ONS UNIVERSUM! EN WE GAAN OOK STOFFELIJK (IN ANDERE
LICHAMEN) VERDER.
– DEZE TOTALE THEORIE IS PAS NIEUW OP AARDE EN OP ONZE
HOGERE KOSMISCHE LEVENSGRADEN, EN HEBBEN WE IN DE
LAATSTE AFGELOPEN JAREN TE HOREN GEKREGEN VAN DE OUDSTE
MENSEN UIT AL7. ZIJ WISTEN HET ZELF AL HEEL LANG. DUS DE 2E
HELFT VAN DE UNIVERSITEIT VAN AL 7 IS OP ZICH OOK EEN PROCES
GEWEEST EN HEBBEN WE "ALLEMAAL" (BEHALVE DE AARDE) ZO
BELEEFD!!! (DIT IS VOOR DIEGENE DIE DE WEBSITE NOG STEEDS NIET
GELEZEN HEEFT, B.V. DE MENSEN UIT MIJN OMGEVING).
– IK NOEM HEM DUS PERSOONLIJK EEN ONDERDRUKKER VAN MIJ.
HET LAATSTE WOORD VAN MIJ TEGEN HEM IS NU ECHT
UITGESPROKEN.

OPGEMAAKTOP 9-4-2023

SLOTWOORD (2-6-2023).

DE CIRKEL IS ROND!

Hieronder volgen nog enkele uitspraken die de laatste 19 jaar (vanaf 2004)
voor mij wel erg bevestigd zijn.

● Van mijzelf: DE SFEER OP AARDE IS ALS EEN
KINDERSPEELTUIN MET VEEL BRANDNETELS!

Dit schreef ik Karina Boogers uit Mallorca die mij “wakker” heeft gemaakt door
de boeken van Jozef Rulof aan te bevelen. Wij kenden elkaar
nauwelijks!!!

● Van een columnist: TRUMP GOOIT NOG STEEDS ZIJN
SPEELGOED UIT DE KINDERWAGEN!

Hierin is hij niet alleen wat mij betreft!!!
● Van Christus: LAAT DE KINDEREN TOT MIJ KOMEN!

Zo klaar als een klontje suiker!!!
Eigenlijk vind ik het woord “kind” niet zo goed gebruikt, want in de boeken van
Jozef Rulof wordt beweerd dat KINDEREN het eigenlijk al ZIJN. Zij zijn al klaar
voor de 4e KOSMISCHE LEVENSGRAAD. Aan de 3 voorwaarden wordt door
de meeste kinderen ook ruim voldaan:

● liefdevol leven (b.v. veel knuffelen).
● rechtvaardig leven (eerlijk zijn ze, als GOUD!!!).
● in harmonie leven met alles en iedereen (bv. omgang met dieren,

ze lezen ons ook vaak de les).

DEZE VERGELIJKING MET KINDEREN ZAL IN DE TOEKOMST ECHT
MOETEN VERDWIJNEN EN VERVANGEN MOETEN WORDEN (IETS MET
NAÏVITEIT).

Met vriendelijke groet en succes verder met alles,
Kees van der Weijden.




