PP

VRAGEN VAN DE KOSMISCHE SAMENLEVING

Ik schrijf jou nou een brief maar je moet “je” maar interpreteren als “men”. Wij zijn klaar met de
voorbereidingen (alles wat met Karma te maken heeft is vernietigd). Nu staan we voor de keus of
we verder de mens op aarde “bewust” of “onbewust” de kosmologie kunnen brengen.

-

Waarom is dit nou zo’n probleem? Zou je ons daar mee kunnen helpen want niemand begrijpt
dit!!!

Ziin jullie bang of wat......?777??

Is mijn tekst van de website nou zo moeilijk te begrijpen, en zeg niet dat je het niet kunt geloven
want dan zou ik ook kunnen zeggen dat ik niet geloof dat Senn geboren is. Senn heb ik nog niet
gezien dus dat zou ik wel kunnen zeggen :"Zeg dat maar tegen de kat van de buren”!!!! Hoe
voelt dat, niet fijn heilli

Ik kan mij ook niet voorstellen dat jullie het woord “beleven” niet kennen, net als bij jouw
dochters is een bevalling (een kind krijgen) een beleving. Mijn hele website bestaat uit
belevingen. Leg eens uit wat daar niet van te begrijpen is A.U.B.

Ook bestaat mijn hele website uit vragen hoe het op aarde te bewijzen en jij beweerd gewoon
dat julliie wetenschappers zijn en dus bewijzen willen, leg eens uit, want ik ben inmiddels toe aan
een leven in DE GROTE BEEK na jouw reacties en van anderen.

Waarom projecteer jij jouw frustraties op mij, bot doen, kleineren en beledigen? Onze teksten
negeren is toch BOT doen. Ja..., ik heb nou eenmaal geen universitaire opleiding gehad, maar
anders zou ik niet inspireerbaar zijn geweest en was dit alles niet tot stand gekomen. Is het dat
misschien dat je het niet voor mogelijk houd dat jouw kleine broertje deze taak zou kunnen
hebben? Beledigen, daar kan ik kort mee zijn: “ledereen uit de kosmische samenleving die deze
teksten tot stand hebben gebracht voelen zich heel erg beledigd”.

Wie zijn de gelovigen? lk geloof niet dat “het nieuwe testament” geschreven kan zijn na de dood
van Jezus door de apostelen. Ik geloof niet dat andere grote geschriften door de schrijvers zijn
geschreven die men daarvoor aanwijst (b.v. Mohammed en Boeddha). Ook Josef Rulof kan het
nooit geschreven hebben. Dit staat ook in mijn website dus moet ik wel zeggen dat je niet kunt

O ja, je houdt je natuurlijk vast aan het lonen-verhaal, maar als dat waar is weet je dan ook of je
mijn ion kunt vernietigen want daar zie ik het nut helemaal niet van in en wil ik zeker ook niet
meer verder als er niks meer in het verschiet zit in de toekomst. Kan dat??7?

We hebben de laatste tijd het hele verhaal in 5 AKTES verdeeld.

Akte 1 ging over de bewustwording van onze kosmische levensgraden.

Akte 2 ging over de kennismaking en inburgering van de andere universums en scheppers.

Akte 3 (nu) gaat over de opening, en iedereen uit de kosmische samenleving wil graag dat de
mens op aarde levend zo bewust mogelijk dit kan ervaren.

Akte 4 De bewijzen worden nu geleverd (dit is voorbereid en iedereen weet wat te doen of wie er
wanneer aan de beurt is).

Akte 5 De verbinding naar de 4e kosmische levensgraad wordt tot stand gebracht en daarmee
wordt de geestelijke periode verledentijd. Waarom de evolutieversnelling tot stand “moet” komen
staat in mijn website. Het heeft te maken dat al het leven (mens en dier) zo gauw mogelijk de
aarde beleefd heeft en klaar is voor de 4e zodat de hele kosmische samenieving aan herbeleven
op aarde kan beginnen. De website beschrijft dat er misschien 2 nullen van 5 miljard af kunnen
voordat de aarde vrij is maar nu blijkt dat het ook in 500.000 jaar kan.



WAAROM ZIE JE NIET DAT ER HEEL VEEL GEBEURD IS EN NOG GAAT GEBEUREN,
VERTEL...VERTEL.......222???

- Ik ben niet de enige die inwendig kan horen, ook ben ik niet het enige MEDIUM. Akke zou hier
toch iets van moeten weten. De psychiatrische inrichtingen zitten hier vol van. Qok zie ik veel
films die het hier over hebben. Zijn alle films die hier over gaan “science fiction”? Ook liegen ze
hier dan over als ze aankondigen dat het een waar gebeurd verhaal is. Wat voor boeken lees je
eigenlijk, gaat alles dan aan jou voorbij?

JE HOEFT AL DEZE BOVENSTAANDE VRAGEN NIET TE
BEANTWOORDEN, MAAR NOU WEET JE EEN BEETJE WAAR WIJ
MEE ZITTEN. ZEKER AL MAANDEN SNAPPEN WIJ ER NIKS VAN.
DUS WE ZIJN EEN BEETJE AAN HET EINDE VAN ONS LATIUN EN
WORDT DE VRAAG ZEKER BINNEN 2 WEKEN OPGELOST HOE WE
VERDER GAAN.

WIL JE ALLES PAS, ALS JE OVER GAAT NAAR DE SFEREN,
WETEN (DUS DAN GAAT ALLES VOOR DE OUDEREN ONBEWUST
PLAATSVINDEN) OF NU...... nm

Nogmaals: je moet het je niet persoonlijk aantrekken maar het gaat over de reacties, of geen
reacties van velen.

Nog even een persoonlijk vraagje: Waarom schreef je dat jouw etentje met Caroline wel “aards”

Anders had ik al lang zelfmoord gepleegd wanneer het niet aards-gericht was, want waarom moet
ik dit allemaal beleven als het geen nut heeft. Het zou toch ook op een andere kosmische
levensgraad gekund hebben? Ik zou er wel toe in staat zijn maar helaas kan dit niet, ik wordt
kunstmatig in stand gehouden (zie rubriek 1e belevingen:robotje en hand niet kunnen bewegen).

Groetjes
Broerije



won Kyang

Beste Kees,

Tk wil nog één keertje een aantal (niet alle) vragen, die je mij stelt over mijn houding ten aanzien
van jouw geloof (sorry, maar voor mij valt dit niet onder wetenschap, zoals ook een aantal zaken,
die ik geloof niet onder wetenschap valt), beantwoorden in de hoop, dat jij dan eindelijk accepteert,
dat ik niet anders ben dan de anderen en totaal niets kan met al jouw beweringen (voor mij zijn het
beweringen en geen feiten, aangezien feiten aantoonbaar, onomstotelijk bewijsbaar moeten zijn en
dat zijn jouw beweringen niet).

o Is jouw website zo moeilijk te begrijpen of te geloven? Ja. Je vraagt je af waarom anderen en ik
je niet willen geloven. Moet jij je eens proberen voor te stellen, dat jij niet deze, zoals jij dat
noemt, belevingen gehad had en dat iemand anders naar jou toe zou komen met dit verhaal en
jou ervan wil overtuigen, dat het echt waar is, omdat hij/zij dat zo beleefd heeft, want hij/zij is de
aangewezen persoon om dit op aarde te brengen. Zou jij dit dan zomaar aannemen en geloven,
zonder dat jij ook maar enig feitelijk bewijs ervan ziet, dus gewoon omdat hij/zij, gewoon een
willekeurig persoon hier op aarde, dat zegt? Dat lijkt me stug! In ieder geval werkt dat voor de
meeste mensen niet zo en voor mij ook niet. Het werkt alleen als de persoon, die dit beweert,
ofwel met concrete overtuigende bewijzen en feiten komt ofwel door de anderen geaccepteerd is
als een grote autoriteit, die wel vaker volledig onvoorstelbare dingen beweerd heeft die later toch
bleken uit te komen (dus concreet als feit voor iedereen zichtbaar werden). Wat jij vertelt op je
website staat zo ontzettend ver buiten de door anderen ervaren realiteit, dat dit onvoorstelbaar is
en dus onmogelijk als de waarheid gezien wordt. Alleen feitelijke bewijzen kunnen overtuigen.
En dat geldt ook voor mij.

& Het is dan ook niet terecht om dit met de geboorte van Senn te vergelijken. Dat is namelijk een
feit. Zelfs jij kan weten, dat dat een feit is, aangezien jij Kim met een dikke buik hebt gezien en

'jij weet dat dit op zwangerschap duidt en dat het gevolg daarvan is, dat er een kind geboren
wordt. Dus als je dat gemeld wordt, dan is het op zijn minst merkwaardig, als je dat niet zou
geloven. Daarbij is dit te bewijzen. Ik kan je een foto sturen, of beter, je kunt het hier in
Nieuwegein komen verifiéren (wat Kim overigens wel zou kunnen waarderen).

+ Bijna hetzelfde geldt voor je belevingen, die je vergelijkt met een bevalling. Hoewel een
beleving intern in een mens plaatsvindt en alleen door die persoon beleefd wordt, kan ik als
aanwezige buitenstaander zien, wat dat extern voor gevolgen heeft, dus hoe deze beleving zich
toont. Ik hoor het kreunen, zie het zweten, zie de moeite die er gedaan moet worden om het kind
naar buiten te persen, en omdat ik als mens uit ervaring weet wat kreunen, zweten en moeite
doen voor mij als interne beleving betekent, kan ik empathisch me een idee vormen, wat het voor
haar moet zijn. Maar ... zeker als man, die nooit een bevalling heeft beleefd, blijft mijn
meevoelen verre van wat zij voelt.

Van jouw belevingen neem ik alleen waar wat jij erover zegt en schrijft. En bij deze uitingen kan
ik me niets anders voorstellen dan wat ik normaal ervaar bij verhalen die mensen me vertellen en
schrijven, denkend aan hoe ik mijn gedachten, emoties en belevingen aan anderen vertel en
beschrijf. En aangezien ik geen ervaring heb met geestelijke contacten van buiten deze aarde,
kan ik me er ook niets bij voorstellen. Sterker nog: voor mij zijn ze onvoorstelbaar en daarom
kan ik er niet in geloven. Ik lees wel prachtige verhalen, die schrijvers verzinnen en in boekvorm
uitgeven. Ook die schrijvers hebben een vorm van belevingen, denk ik, maar als zij beweren, dat
hun beschrijving waar is en het voor mij onvoorstelbaar is, dan zullen ze toch met bewijzen en
aantoonbare feiten moeten komen om me te overtuigen.

+ Wetenschappers willen bewijzen en feiten en jij beweert, zoals ik denk te lezen, dat jouw website
vol feiten en bewijzen staan. Sorry, ik zie ze niet. Wat ik zie zijn interpretaties van feiten, die dan
jouw verhaal moeten aantonen. Iedereen heeft uitgaande van zijn levensvisie bepaalde
interpretaties van feiten. Een streng gelovige bijvoorbeeld interpreteert een aardbeving heel
anders dan een wetenschapper. Voor een gelovige is het de straf van God, voor een
wetenschapper is het het gevolg van een te grote spanning tussen twee aardplaten, die daardoor



doorschieten.

Ook zijn wetenschappers niet altijd betrouwbaar als wetenschapper. Vaak worden er in de media
(en zeker op bijvoorbeeld Discovery) sensationele zogenaamd wetenschappelijke beweringen
gedaan. Dat is goed voor de kijkcijfers en dus de reclameinkomsten. Maar helaas zijn het vaak
geen wetenschappelijke feiten maar interpretaties van feiten, die zeker niet wetenschappelijk zijn
aan te tonen. Ook vaak worden er conclusies getrokken op andere vakgebieden, waar ze geen
verstand van hebben, en die niet kloppen.

Overigens heb ik volgens mij nooit beweerd wetenschapper te zijn maar wel voor het verwerven
van nieuwe kennis bij de wetenschappen te rade te gaan.

& “Waarom projecteer jij jouw frustraties op mij, bot doen, kleineren en beledigen?” Soiry Kees,
maar mijn eerste reactie was om hier niet op in te gaan. Dit vind ik laag! Ik zou niet weten over
welke frustraties je het hebt en ik heb niet het gevoel om wat dan ook op jou te projecteren. Als
jij een tien keer zo goed leven zou hebben als ik, dan zou ik je dat van harte gunnen. Zo zijn we
altijd met elkaar omgegaan. Bot doen heb jij de laatste tijd meerdere keren naar mij en mijn
kinderen gedaan omdat wij jouw ideeén niet zomaar willen accepteren, terwijl ik het gevoel heb
me nog behoorlijk ingehouden te hebben. Kleineren en beledigen? Beledig ik je als ik niet meega
(mee kan gaan) in je geloof? Ja, ik weet het, jij beschouwt het al als een belediging en kleinering,
als ik het over “je geloof” heb in plaats van over “je wetenschap”. Maar voor mij is jouw
overtuiging niet meer waard dan de mijne of welke van iemand anders ook. Jij vindt, dat de
jouwe beter is dan de mijne. Mag ik me dan gekleineerd en beledigd voelen?

Het is, denk ik, jouw frustratie, dat jij geen universitaire opleiding hebt gehad. Tk heb hier nooit
een zaak van gemaakt, me nooit meerderwaardig t.0.v. jou getoond. Dat zou ook onzin zijn, want
z0 veel waarde hecht ik er niet aan. Als je je status als mens moet halen uit je opleiding, dan vind
ik dat zielig kleingeestig.

+ Tk geloof wel, dat het Nieuwe Testament door de vier evangelisten, de Koran door Mohammed
en de ideeén van Boeddha, door leerlingen van hem (want hij heeft zelf nooit iets op papier
gezet) zijn geschreven. En dat geldt ook voor Josef Rulof. Niks geheimzinnigs aan. Nu kan jij
dat wel anders beweren op je website maar dat wil niet zeggen, dat het dan waar is. Dat heeft
niets te maken met mijn lezen maar met een andere inschatting of geloof.

+ De eonentheorie van Jean Charon is een leuk verhaal maar daar heb ik niets mee. Gerrit Teule
heeft dat verder uitgewerkt in het boek “Wat Darwin niet kon weten.”. Heb ik ook gelezen.
Allebei pogingen om de geest van de mens vanuit de materie uit te leggen maar voor mij een
niet-wetenschappelijke theorie, omdat iedere theorie weerlegbaar moet zijn (moet experimenteel
te checken zijn) en dat is deze theorie niet. Als een theorie dusdanig is, dat deze niet weerlegbaar
is, dan kan je wel van alles beweren maar niemand heeft de kans om het experimenteel te
checken. Zoiets kan je geloven maar is geen wetenschap. En ik geloof dit niet.

& Wat je in de dingen om je heen ziet heeft heel erg met je levensvisie en -instelling te maken.
Weer die interpretatie (zie eerder). Dus ik zie wel dat er veel gebeurt maar heel andere dingen
dan jij en zeker mijn interpretatie is anders. Mijn levensvisie wordt mede gevormd door wat ik
lees. Zelf heb ik de indruk, dat er mij niet zo veel ontgaat, maar ja, mijn interpretatie is anders.

+ Nog even een opmerking over mijn reactie op je WhatsApp-je vanuit het etentje met Caroline
aan de gracht. Zoals ik al vaker min of meer heb aangegeven, vind ik het jammer, dat wij zo
weinig gewoon contact hebben. Tevens maak ik me zorgen om jou, omdat jij volgens mij alle
contacten met gewone mensen de afgelopen tijd afkapt. Met mijn reactie wilde ik je aangeven,
dat er nog een ander leven is, waarin je leuke dingen kunt doen, gewoon genieten van het leven.
Je hebt vaker aangegeven, dat je aan de gracht eten leuk vond. Dus daar wilde ik je op deze
manier op wijzen. Misschien niet subtiel gedaan maar ik zou het ontzettend fijn vinden als we op
een gewone wijze, zonder dat onze levensvisie daarbij in de weg staat, met elkaar contact konden
hebben. Jij bent per slot van rekening mijn enige broer, buiten mijn gezin mijn enige familielid.
Gezien vanuit mijn levensvisie (die ik in dit geval blijkbaar wat ongelukkig “aards” noemde) is
dat juist belangrijk.

Hier laat ik het bij, je broer



Hoi Berrie,

Je zult wel gemerkt hebben dat ik de laatste tijd niet meer zo vaak kom en ik hoop dat
onderstaande het jou duidelijk maakt. Het heeft ook niks met wie dan ook uit het parkpaviljoen
te maken maar alleen maar met mijzeif.

Je hebt een kaartje van mijn website ( www.astralebelevingen.nl) en meerdere mensen zijn op de
hoogte van deze website. Niemand ziet nog de belangrijkheid voor iedereen op aarde en zeker
geloven ze niet dat ik iets met een grootscheepse verandering van de steer op aarde te maken
heb. Ook mijn vrienden en familie niet, dus schaam je vooral niet.

Jullie hebben ook een belevenis meegemaakt van astrale {(geestelijke) aard, maar ik beleef de
Kosmische samenleving (zie website) en werk met hun samen aan een duidelijkheid van hoe alles
in elkaar zit, waarom het allemaal zo is en hoe ons toekomstplaatje eruit ziet. Via mij kunnen zij
met elkaar praten en kunnen we conclusies trekken.

Op dit moment is het heeeeel spannend want we zijn net klaar met de logistiek om het met de
aarde te delen. Dit was nogal een grote bevalling en je kunt de weg hiemaartoe lezen op mijn
website.

Waarom ik even niet meer kom heeft te maken met dat ik het allemaal “nu” nog niet kan bewijzen
en de interesse er nog niet is.

Enkele uitspraken door mensen in het Paviljoen:

- 1k ben Paranormaal begaafd! Maar dat bestaat helemaal niet, dat kan iedereen want je bent het
zelf niet maar wordt benaderd of gevoed door iemand uit de Kosmische samenleving.

- Na kennismaking met mijn website wordt gewoon gezegd dat het moeilijk te bevatten en
abstract is, maar iedereen die overgaat (doodgaat) iaat mij weten dat het kinderlijk eenvoudig te
begrijpen is. Gemakzucht dus, ofwel geen zin om van je eigen overtuiging af te stappen ais je
die al hebt.

- Ik word (niet alleen maar in het Paviljoen) gewoon gekoppeid (goed bedoeld natuurlijk) maar
Josije is bij mij en werkt zich ook uit de naad om er iets van te maken en het te overleven want
het is wel heftig allemaal.

Verder moet ik nu nog leven met het negeren van DE WERKELISJKHEID die wij ontwikkeld hebben
en moet ik maar iets verzinnen als gesprekstof en reageren of ik nergens van af weet. Alles heeft
een reden en daar zijn we nu uit. Het is ook moeilijk om over te komen dat ik alles weet, want die
mensen zijn er al genoeg.

Lees de 1e pagina van mijn website rustig door, dan weet je pas echt waar het over gaat.

Uit zelfbescherming kan ik het niet meer opbrengen om te komen totdat ik de taak krijg om het een
en ander mede te bewijzen.

Groetjes
Kees

P.S. Ik hoop dat je het ook goed kunt verwoorden aan de vaste klanten en anders stuur je deze
brief maar door.



Hoi broertje,

Nog gefeliciteerd met de verjaardag van Caroline. Ik heb haar
gezegd dat ik misschien in de zomervakantie wel eens met jullie
ergens wil eten maar wil wel iets meer zien eerst wat betreft de
vorderingen van het Karmaspook verwijderen.

WAT IS HET LAATSTE NIEUWS NAMELIJK:

Er is geen weg meer terug om de kosmologie op aarde te brengen
het MOET wellll!

Waarom?

Eergisteren is bekend geworden dat er nog een Al 8 bestaat. We
moesten eerst afwachten dat het voor alle andere Universums (5)
duidelijk was wat Al 7 inhoud. Er is niemand bevooroordeeld want
Al 8 is nog niet bewoond en gaan we allemaal tegelijk beleven.

Hoe?

Eerst zal ik het bewijs uitleggen. Zoals wij al 13 jaar ons van alles
afvragen waarom dit zo is en waarom dat zo is is het bewijs door de
ZON te leveren. Wetenschappers (en misschien weet je dit al)
beweren dat wanneer je door de soep van de zon zou kunnen
roeren hij nog gauw 10 miljard jaar langer zou kunnen branden.
Vanuit de schepping gezien kun je je afvragen waarom die reserve
geschapen is. Nou is het zo dat Goden uit Al 7 dit kunnen door
wilsoplegging (zoals Christus kon met zijn tovertruukjes).

Daarom moet de aarde zo gauw mogelijk verlaten kunnen worden
door onze eigen zielen zodat we met herbeleven kunnen beginnen.
Wij hebben altijd gedacht dat de andere Universums de dramatiek

" . in hun rugzakje moet krijgen maar wij moeten hun

evolutieprogramma's ook gaan ervaren. Allerlei combinaties zullen
ook beleefd moeten gaan worden en dan pas hebben we een
compleet rugzakje en zijn we Al 8 waardig. Dit alles gaat op een
centrale plaats plaatsvinden n.l. op de aarde.



Je begrijpt nou wel dat ik het nog erg druk heb als Universeel
medium, maar er zit nu schot in. We kunnen niet meer terug
anders is Al 8 nooit te bereiken. Een andere mogelijkheid om met
z'n allen Al 7 te bereiken was om de Karmabeleving gewoon door te
laten gaan en te accepteren dat we de Kosmologie niet konden
delen met de aarde en alle ellende van de aarde moesten aanzien
vandaar dat we lang in tweestrijd zijn gebleven:WEL OF NIET DE
KOSMOLOGIE OP AARDE BRENGEN.

Groetjes en je hoort wel weer van mij.

P.s. dit staat nog niet op de website maar we moeten ook nog iets
te vertellen hebben en ik hoef het niet alleen te doen, ben maar
niet bang, dit is goed georganiseerd!!!!
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Hoi Akke,

Ik zou nog wat data doorgeven om af te spreken maar denk dat het nog te vroeg is. Ook
Bemoeizorg zal ik afmelden. Ik hoop dat je zorgen zulien verdwijnen als je onderstaande hebt
gelezen. Ik zou ook graag willen dat je dan Bemoeizorg afzegt om zich ermee te bemoeien want ik
kan mijn mannetje zelf wel staan en jou overtuigen. Kun je dan een bevestiging naar mij sturen?

De 3 concerten zijn overigens goed gegaan, vorige week zelfs een staande ovatie. Nog 2 te gaan
deze week.

Mijn enige medicijn om weer gewoon te kunnen communiceren met mijn familie en vrienden is
wanneer de bewijzen gaan starten. De dames van bemoeizorg waren bekend met mediums en dat
er een betere wereld op komst was. Staat in de bijbel, spirituele centrums zeggen dit en je kunt het
horen bij vele popzangers enzo. Ik ben een klein schakeltje van diegene die dit al jaren op hun
programma hebben staan. Christus is een van hun. Als je Christus een beetje kent dan zul je
begrijpen dat ze hun schakeltje niet laten verongelukken. Ik snap best dat je misschien niet geloofd
in hun krachten maar zij zijn miljoenen jaren ouder en bewuster dan wij. Evolutie van de ziel is nou
eenmaal niet vanuit liefdevol naar criminele handelingen. Het is andersom!!!!

Ook de andere Universums zijn van dat kaliber en verbonden met ons (sinds kort) dus ook geen
kwaad van plan. We zijn net klaar (deze maand) met hun te overtuigen van het feit dat de
Kosmologie niet zomaar door hun op aarde gebracht kan worden. Het dirigeerstokje is weer
teruggegeven aan onze hoogste levensgraad (die van Christus).

Wat mij betreft kun je mij vergelijken met een vredesactivist, je moet ooit eens ergens voor
gaan vind ik en risico’s durven nemen. Met jullie heb ik dat b.v. gedaan, mijn excuses daar
nog voor. Ook kan ik niet bewijzen dat ik hiervoor geinspireerd ben door die andere
Universums want voor hun is het allemaal gesneden koek.

IK HEB DUS GEEN POOT OM OP TE STAAN EN BEMOEIZORG OOK NIET, ZONDER TE
WILLEN SCHOPPEN ZEG IK DAT JE ONS VOOR HET BLOK ZET!!!!

De bewijzen gaan binnenkort starten en dan gaan we allemaal tegelijk in kleine stapjes alles
beleven. De gesprekken volgen dan vanzelf.

Moet ik mij ook zorgen maken om Pim als hij aan het klimmen is?

Moet ik mij ook zorgen maken als ik naar een voetbalstadion ga, want een bommetje is daar ook
niet ongewoon.

Ik maak mij zorgen om de toekomst van Melle, want criminaliteit wordt steeds gemakkelijker met al
de nieuwe technieken.

Macht wordt hierdoor ook steeds gemakkelijker en kunnen we niet veel zelf meer.

Ik hoor de mens steeds meer klagen over van alles (hun werk, familie- en vriendenproblemen).

De dames van bemoeizorg hebben de website gelezen en zijn geinteresseerd (zie bijlage). Je kunt
nu 2 dingen doen:

of je leest de website ook op je gemak of

je wacht gewoon tot het grote moment.

Misschien kun je wel eens kijken om er aan te wennen naar ASTRO TV op SBS 9. Het programma
begint wel erg laat dus is “uitzending gemist” wel een idee.

Ook kan ik niet alle verjaardagen en kerst met jullie samen delen want ik heb al met Josje toen een
heel ander leven dan jullie gehad. Nu ook nog. Wij hadden wel 20 kinderloze vrienden (cok homo’s
en lesbiennes). Ik kan nergens over mee praten want daar gaat het toch hoofdzakelijk over en
zeker als ze jong zijn. Wel wil ik zo gauw mogelijk onze jaarlijks uitje weer inbrengen. Gewoon met
Z’n allen iets leuks doen.



Ik ben dus niet van het padje af en ook niet “mogelijk ziek”. Er bestaan andere padjes dan die van
jullie. Wij gaan nu een 6-baans snelweg creéren en iedereen in ieder geval de goede richting
opsturen naar de volgende fases binnen ons Universum.

Alles komt goed Akke, maar impulsief moeten we niet zijn, geduld is veel sterker!!!!

Groetjes
Kees



