Er zijn mediums die genezingen en voorspellingen doorgeven

en ik ben gevraagd "door het AL" om de KOSMOLOGIE door te geven:

WAAR KOMEN WIJ VANDAAN?

WAT DOEN WIJ OP AARDE?

WAT IS ER NOG MEER?



Voor een volledig overzicht in de werkelijkheid en om alles te begrijpen
is het aan te raden om

"alle rubrieken" op volgorde (2-9) te lezen.

Rubriek 2 is een totaaloverzicht en een samenvatting in "vogelviucht".

Om er langzaam "in te komen" kun je beter bij rubriek 3 en 4

De meeste mensen die van deze website op de hoogte zijn denken dat ik
een eigen WINKELTJE begonnen ben, maar niks is minder waar.
Onderstaande tekst is een zéér beknopte strekking van de overige
pagina's.

Ik ben al 2000 jaar bezig met deze materie en, 2 levens op aarde
geleden, als vader van Jezus (de 1e ziel uit ons Universum, uit Al 7 op
aarde gekomen) ruim geinfecteerd op dit gebied. Het is een ziekte
geworden. Wanneer je hier al zo lang mee bezig bent wil je het toch ook
af maken. NIKS MOET staat ook in mijn teksten dus daar ben ik mij
zeker ook van bewust.

Laat je inspireren door de rubriek VERKLARING2012 om dit te
begrijpen:"Das war einmal”. De foto (geestelijk interpreteren) heeft nu
pas echt inhoud gekregen na de kennismaking met de scheppers. Zie
hier dan ook de geschiedenis van vé6r de kennismaking met de andere
Universums en de Scheppers.

We zijn al flink opgeschoten met de evolutieversnelling:



- Karma beleven hoeft niet meer vanwege de "bewuste schepping".
Geen hond die nog op aarde terug komt vanuit de sferen (geestelijke
periode) vanwege de onbewuste geboorte. Het is ook asociaal ten
opzichte van de nieuwe zielen die nog met hun kringloop op aarde
moeten beginnen.

- Ook is de sferentijd ruim ingekort vanwege de filmpjes die wij
gemaakt hebben die de Kosmologie uitleggen (dat zie je vanzelf als je
overgaat).

- ledereen uit de hogere Kosmische levensgraden werkt nu beter
aan een persoonlijk snellere evolutie vanwege het nieuwe
toekomstplaatje. Nou de aarde nog zover zien te krijgen. De hemel
begint pas wanneer we allemaal AL 7 bereikt hebben en wel...in het
heelal!!!! We kunnen er nog 5 miljard jaar over doen maar ik heb al
getallen horen noemen die enkele nullen minder hebben (mijn idee, niet
waar?).

- Ziektes, natuurrampen en ongelukken hoeven niet te gebeuren en
kunnen voorkomen worden maar eerst moet de Kosmologie op aarde
gebracht worden anders heeft het geen zin want dan leeft iedereen toch
maar weer raak.

- De andere universums willen graag betrokken worden bij de
laatste fase van de aarde en de laatste zielen helpen hier “door” te
komen.

- Ook heeft iedereen mij en mijn tweelingziel als tussenpersoon
benoemd om alles te BEWIJZEN. Nu (zeer binnenkort) of later was de
vraag steeds, en nu blijkt dat het toch binnenkort kan plaatsvinden!!!

Nog even een klein opdrachtje voordat je alles gaat lezen.

Alles is geschapen en nou ga ik jou een schepper maken. Hoe zou jij dat
dan doen? Je hoeft het mij niet te mailen want ik denk dat ik het precies
zo zou doen.



NIET ZOALS HET NOU IS MET DE DRAMATIEK DIE WIJ KENNEN EN

Alles heeft een reden, maar als je die niet kent dan heb ik toch echt een
drang om die schepper te "vermoorden" als ik hem tegen kom.

Karma is echt onzin maar de dramatiek beleven is wel zinvol en gaan we
op een later tijdstip invullen (zie vooral rubriek GESTELDE VRAGEN).

Dankzij het leven en evolutieprogramma's van andere Universums zijn
we tot deze conclusie gekomen en wordt er hard gewerkt om het grote
nieuws te verspreiden:

Nu geen dramatiek meer en zeker geen karma
meer beleven.

Voor de karmabelevers op aarde op dit moment betekent het dat ze als
het ware "gevangen" zitten in een "karmawonder" en zal het moeilijk
zijn deze materie (het volledige plaatje) te accepteren omdat zij nog lang
denken te moeten goedmaken en dus nog niks met de kosmische
samenleving willen te maken hebben. De Karmalijn zal dan ook vanaf
"nu" (27-7-2016) onderbroken gaan worden (van de laatste 100 levens).

Wanneer je goed nadenkt wordt het lijstje wat te lezen is in de rubriek: 8
mei 2016 (“waar nog aan gewerkt moet worden voor ik uit mijn bed
kom”), in 1 klap volledig ingevuld. Indrukwekkend hé????

Veel leesplezier (&) (5 (2) &,



Met vriendelijke groet, 3 &= @
Kees van der Weijden

keesvanderweijden32 @gmail.com

TOEGEVOEGD OP 28 AUGUSTUS 2015

Wat gaat er "nu" eerst gebeuren (en dat weet ik pas 1 week)?

- alle inspiraties door ons universum gaan verdwijnen in 1e instantie.


mailto:keesvanderweijden32@gmail.com

- de inspirators waren zich niet bewust van het feit dat ze door extra
energie te geven de ware naakte mens niet de gelegenheid gaven
zichzelf te ontplooien (dit was wel goed bedoeld overigens).

- zie de rest van de teksten voor uitleg waarom het toch moest

- in 2e instantie wanneer de aardse mens er voor klaar is zullen
inspiraties volgen van b.v. tweelingzielen en later, wanneer men klaar is
om nog meer contact te beleven, anderen van de hogere Kosmische
levensgraden (keileuk is het!!!!).

- "nu"..., wordt de extra energie geleverd door de andere universums
(GODEN UIT AL 5 EN 6) en langzaam verminderd totdat iedereen het
zelf kan. De hersens zijn als het ware een COCON en is nou eenmaal
moeilijk te doorgronden. Vandaar dat er hulp geboden is, maar wil
tegelijkertijd zeggen dat wij allemaal niet zelfstandig leefden. Ik weet
niet of je het zelf zal merken maar de wereld zal veranderen LET
GOED OP!!! Ik hoop snel, maar dat kan ik niet garanderen , want ik

3-1-2016
Tja, en nou het volgende!!!!

Willen we hetgeen de sferen meemaken en een verbinding maken naar
de 4e K.L. zullen we ons eigen leven toch ook terug moeten kunnen
zien, duhu.....!!"!'!! Verder in de website kun je lezen dat er sprake is van
tv. opnames, maar er is al genoeg sciencefictionmateriaal. Wie wil zijn

DAT KAN, ROEPT U MAAR.......!!mmM
GELUKKIG NIEUWJAAR........!I!1M"

KEES, JOS EN DE REST VAN ALLE UNIVERSUMS.......



toegevoegd 9 april 2016

o ja, en dan nog dit.....

Ik kan geen film kijken of er is sprake van seks. Nou....,
wie vermoord er met mij onze schepper? We krijgen een
taartje voorgeschoteld op aarde en na onze dood
blijken we (volgens vele films) gelijk te zijn, dus zonder
penis en vagina (clitoris). HIHI, dat geloof je toch niet, of

Help, help, wie volgt mij?



