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Voor wie is bovenstaande tekst nou bedoeld?

Iedereen is toch al op aarde bezig en nou alleen maar 
gemotiveerder! Waarom laat ik dan deze tekst gewoon staan, 
het is toch wel een beetje overdreven om ze “luie voddebalen” 
te noemen?

Moet je horen:



Een paar dagen geleden kreeg ik te horen:

”WIJ ZIJN ALLANG KLAAR” EN “HET DUURT WEL ERG LANG 
BIJ JULLIE”!!!!!!

Wat moest ik daar nou mee?

Er blijken nu ineens meer Universums te bestaan. Potjandorie we 
gaan nou toch niet weeeeeeeeeer helemaal vooraan beginnen met 
onze evolutie uit te leggen?


“Wij zullen ons er wel even mee bemoeien want wij kunnen 
toch wel zeggen dat wij er verstand van hebben of niet soms 
wanneer wij nu al klaar zijn en tegelijk zijn begonnen”!!!!

Waren dat nou de macho’s uit de andere Universums of zit het iets 
ingewikkelder in elkaar?


Meteen kwam er natuurlijk reactie uit ons Universum nl:


MAAR WIJ HEBBEN TENMINSTE “SATAN”!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tja, daar moest ik natuurlijk even over nadenken en zij ook. Zeer 
snel lieten zij mij zien hoe ver ze geëvolueerd waren en dat bleek 
voor mij echt oude koek en dus waren ze nog maar net zo ver als 
onze 5e AL. Nou lekker puh dus, en nog niet klaar dus. Hiep hiep 
hoeraa, ze kunnen ons dus helpen en zodoende verder evolueren.


Jaaaaaaaaaaa…………….., nou snap ik 2060, hihi.

Maar hoe komt het dan dat ze al klaar waren want wij zitten toch 
ook niet allemaal in Al 5? Dat zit hem in bovenstaande opmerking 
over Satan. In voorgaande teksten heb ik uitgelegd dat we na onze 
evolutie het hele evolutieproces weer na kunnen beleven maar nou 
naar wens. Het zou wel saai zijn wanneer we alleen maar de 



liefdevolle kant van het leven zouden kennen en dat is nou bij hun 
wel het geval.


Meteen hebben wij zoveel mogelijk van ons leven laten zien en 
het enthousiasme straalt er van af. Gelukkig maar!!! Maar ze 
moesten wel even wennen.

Onze evolutie had dus ook sneller gekund maar dan hadden we 
niet zo’n grote rugzak gehad als nu. De overige 
Universumbewoners gaan hun rugzakje dus ook verder vullen door 
vooral op aarde de mens uit het Satanleven te halen want we 
hebben nou wel genoeg materiaal vinden we.


Ja, maar wie heeft dan eigenlijk die verschillende Universums 
bedacht, dat moet natuurlijk ook iemand zijn want het is wel 
geniaal vind ik?????

 


WAT DACHT JE VAN EEN 
LEVENDE SCHEPPER?

 


Vandaar dat mijn klomp brak want God of de Albron had zichzelf 
toch verstoffelijkt? Ze hebben geprobeerd om mij het 
BOVENGODDELIJKE LEVEN (boven onze Goddelijke 
levensgraad) uit te leggen maar dat zullen we samen wel ooit eens 
gaan horen vond ik want dit is al genoeg om te kunnen begrijpen en 
we hebben eerst iets anders te doen.


Maar van een regulateur is in ieder geval wel sprake.

DUS MET “LUIE VODDEBALEN” WORDEN “ONZE BUREN” 
BEDOELD !!!!!



 


VAN FRUSTRATIE TOT LIEFDE.

 


Na alle brieven (zie eerdere teksten) die toch allemaal een 
gefrustreerd tintje hadden is het nu tijd voor een positievere 
uitstraling. Ons Universum zou in 1e instantie de taak hebben om 
de aarde bewust te maken van onze Kosmologie.


Vele mogelijkheden zijn er gelanceerd maar wat niet in dit boek 
te vinden is, is de verslagen van mijn bijna dagelijkse 
zittingsavonden thuis en ook de verbindingen met vele 
evolutielagen die zijn gemaakt in mijn auto.

Vele reizen heb ik moeten maken naar bv. Domburg, Schiphol, 
Nijmegen, Harderwijk enz. enz. Vele tranen zijn er door mijn ogen 
doorgekomen door hun. Hier zat dus duidelijk ook een gefrustreerd 
tintje aan de gesprekken:


"Hoe moeten we dat er nog bij nemen na ons dagelijks werk 
bv. kunst en techniek op aarde te brengen, wij hebben ook nog 
een privéleven?"

Dat er iets moest gebeuren werd ook duidelijk gemaakt via Al 7, 
maar hoe dan? Na alle levensgraden een kans gegeven te hebben 
om een oplossing te bedenken kwamen andere Universums (de 
buren en later onze voorouders, zie eerdere teksten) op ons pad.


De verschillen werden maandenlang duidelijk gemaakt over en 
weer en uiteindelijk werd gekeken wat de Buren voor ons zouden 
kunnen betekenen. Zoals eerder beschreven moesten ze behoorlijk 
inburgeren om alles te begrijpen.




Ook “zij” bedachten vele mogelijkheden want zo moeilijk 
moest dat toch niet zijn. Nee…., in hun ogen niet nee!!!

Wanneer je vanaf het begin van je evolutiepad bewust blijft en 
alleen maar de liefdevolle kant van het leven kent is dat ook een 
makkie. Toch hebben zij ook van alles uitgeprobeerd en ook zonder 
succes. De belangstelling was ver te zoeken!!! Zelfs vonden ze dat 
de astrale mens in de sferen maar eens het recht hadden om naar 
de 4e Kosmische levensgraad te verhuizen desnoods zonder 
tweelingziel. Ze kwamen van een koude kermis terug. Wanneer je 
de Kosmologie kent, ben je nog niet zoals de mens uit de 4e. Op 
aarde kennen vele mensen bv. de Bijbel, maar er volledig naar 
leven is er dan ook niet bij.


De oplossing voor bovenstaande is nu geworden dat onze 
hogere K.L. blijven doen waar ze mee bezig waren en de Buren 
ons in het privéleven gaan helpen. Voornamelijk onze kinderen 
dus!!!

Waarom???

De Buren kunnen het werk van onze hogere K.L. niet vervangen 
want zij “bezitten” de dramatiek nog niet. Volwassenen leven 
hoofdzakelijk naar onze opgebouwde aardse wetten, regels en 
gewoontes.


MASKERS noemen wij dat.

Kinderen zijn hier nog vrij van en kunnen vanaf hun jonge 
levensjaren nog gestuurd worden.

Eerder schreef ik dat de Buren door ons te helpen Al 7 ook zouden 
kunnen bereiken. Maar daar was iedereen nog niet van overtuigd 
bleek later. Vele voorstellen zijn gedaan naar hun taak in dezen, en 
wanneer je naar onze zware en lange evolutieperiode kijkt, zouden 
ze Al 7 nooit kunnen bereiken, dacht men. Na alle mislukte 
pogingen om even gauw de aarde bewust te krijgen kwamen ze 



erachter dat daar toch wel veel meer voor nodig was en zodoende 
kwam het vertrouwen hierin.


Iedereen is enthousiast met het snelle behaalde resultaat en 
het vertrouwen van ons Universum is zeker hierdoor versterkt. 
Ook beseft iedereen dat de Buren voor de toekomst verzekerd 
zijn voor het hiernamaals (eerder “hemel” genoemd), want 
daar kom je alleen als 7e AL-GRADER.

Waarom toch zo’n lange en moeilijke weg om het hoogste te 
bereiken?

Waarom werken de geschriften van vele profeten niet optimaal, 
want de Kosmologie is daar ook in terug te vinden?

Waarom heeft onze Albron dat toch zo ingewikkeld verzonnen?

De Oerknal was 14 miljard jaar geleden en de tijd vóór de oerknal 
nog veel langer. De buren moesten wel eerder klaar zijn met hun 
evolutieprogramma anders zou het niet duidelijk zijn hoe wij Al 7 
bereikt hadden.


Vandaag hoorde ik nog dat zij Al 5 haast gratis gekregen 
hadden vergeleken met ons evolutieprogramma.

Waarom zij naast de voorouders (1e universum) toch nog aanwezig 
moesten zijn zit hem dus hierin dat de zielen uit ons Universum veel 
meer tijd nodig hebben om uit hun Goddelijke Cocon te komen en 
dat is hierdoor dus zichtbaar en duidelijk geworden. Ook “dit” is 
bewust geschapen dus!!!


- Wij geven de Buren de mogelijkheid om tot Al 7 te evolueren 
want dat is een van de Kosmische wetten:OP AARDE JE 
LEVEN GEVEN. De Katholieken denken dat daar de dood van 
Jezus aan het kruis mee bedoeld wordt maar hij gaf zijn Al 7 
leven door op aarde te komen.



- Zij geven de aarde uiteindelijk de Kosmologie, maar dat zal 
een lange weg worden.

Waarom de 1e ziel (Jezus Christus) het evangelie (het nieuwe 
testament) moest brengen op aarde ligt hem in het feit dat de mens 
de Kosmologie er toch niet uit kon halen. Hij kon niet meer 
evolueren en iemand uit bv. AL 5 zou dan het gevoel hebben voor 
niks te zijn gekomen en zou dat zeker niet “gedragen”kunnen 
hebben. Ook de overige geschriften komen uit Al 7 en geldt 
hetzelfde voor, alleen met het verschil dat de schrijvers 
geïnspireerd zijn en zelf niet uit Al 7 komen.


De Apostelen eigenlijk ook maar zij zijn eerst ingesproken door 
een stoffelijk iemand uit Al 7.

CHRISTUS KWAM DUS OOK AANTONEN DAT HET GEVEN OP 
AARDE HET BELANGRIJKSTE IS OM TOT EEN SNELLE 
EVOLUTIE TE KOMEN!!!!

TOT NU TOE HEBBEN DE GESCHRIFTEN ALLEEN MAAR 
GELEID TOT EEN ZOETHOUDERTJE. EIND GOED AL GOED!!!!

Ik zou dit jaren geleden toch ook al opgeschreven kunnen hebben 
denk ik maar het bewijst maar weer dat alles waar is. Het was een 
lange weg maar erg indrukwekkend, leerzaam en uiteindelijk de 
moeite waard.


VAN FRUSTRATIE TOT LIEFDE




