zondag 5 april 2015

Ik lees in de rubriek "laatste nieuws"” dat je eind mei
overgaat naar de 4e K.L.! Wat bedoel je, gaat 't hier
om een spirituele overgang???

Zoals je kunt lezen in de rubriek LAATSTE NIEUWS is er een
oplossing gevonden om de Kosmologie op aarde te brengen.
Wanneer er geen vragen meer zijn ben ik hier echt klaar dus
zouden mijn familie en vrienden het moeten kunnen begrijpen
dat ik nou eindelijk eens naar huis kan gaan. Hebben ze mij



nog nodig blijf ik uiteraard, maar dan moet wel duidelijk
worden wat ik nog kan betekenen.

Even ter verduidelijking:

- Op aarde heb ik geen partner en dat kan ook niet want ik kan
niks met diegene delen. Op de 4e heb ik dan wel een partner en
vele vrienden (eigenlijk alle bewoners) waarmee ik de
kosmologie kan delen.

- Op aarde moet ik maar hopen dat ik het financieel kan
redden. Op de 4e bestaat er geen geld, daar werkt iedereen
vanuit een vanzelfsprekendheid.

- Op de aarde wordt iedereen die niet ziek wordt of verongelukt
oud en daar voel ik niks voor (in een scootmobiel moeten
zitten). Op de 4e ben ik weer jong en word ik uiterlijk niet ouder
dan een jaar of 27.

- Op aarde moet ik toneel spelen en mij aanpassen. Op de 4e
niet, tenminste, maar een enkele keer als ik iets op aarde kan
toevoegen.

Ik hoop dat je dit begrijpt en daar respect voor op kunt
brengen.



zondag 26 april 2015

Ik heb een boekje opgestuurd gekregen over GNOSTIEK
en met de opmerking dat ze het zo zelf beleeft. Op
internet is genoeg materiaal te vinden hierover.

Mijn reactie op het Gnostiekverhaal.

Wat ik in alle geschriften mis is het vanuit een wetenschap van
wat er allemaal nog meer is te denken. ledereen probeert een
betere wereld te creéren maar komt maar niet los van de aarde
en wil het stoffelijke leven in de toekomst negeren. Natuurlijk
moet er aan het innerlijke gewerkt worden, maar als je weet
hoe dat komt en dat er geen einde komt aan het stoffelijke
leven zou er sprake van een vanzelfsprekendheid kunnen zijn.
Nu ik weet dat er levende scheppers bestaan en er sprake is
van een bewuste schepping denk ik heel anders:

WAAROM HEB JE DIT NOU ZO RAAR GEMAAKT???

De teksten van mijn website verklaren dit. Het is ook heel
toekomstgericht.

- Met astrale belevingen bedoel ik dat ik echt contact heb met
mensen die de aarde of net ontgroeid zijn en al heel lang (zie
vooral de rubriek "1e belevingen"). Zeg maar eens bewust
tegen jouw geestelijk begeleider iets heel raars bv: STOM
MENS!!!! Hierna hoor je vast innerlijk een leuke reactie terug.
Josje (mijn overleden tweelingziel) en ik hadden ook een
“tune”:poep, kots, plas en meer van dit soort woorden. Dit is
de enige manier om te weten met wie je te doen hebt. Dus je
hoort innerlijk iemand uit een andere wereld praten.



- Alle Kosmische levensgraden proberen zichzelf ook te
identificeren met een bepaalde opmerking of “wonder” die ik
de laatste jaren herken. Maar met mij is er nog iets anders aan
de hand want Josje die bij mij is praat vaak innerlijk over heel
huiselijke dingen waardoor ik word afgeleid en zodoende
kunnen ze plotseling mij iets laten zeggen wat ik toch echt niet
kon verzinnen. En zo hebben er duizenden gesprekken plaats
gevonden en de laatste jaren gewoon alle groepen in een 1
gesprek.

- In het boek zie ik vele stromingen voorbij komen en blijkt toch
dat de werkelijkheid echt eens noodzakelijk wordt. In de bijbel
wordt dat ook beschreven dat die tijd er aan zit te komen zag
ik. De onbewuste geboorte is de grote veroorzaker van jezelf
niet kennen en Jezus heeft dat zich ook pas op latere leeftijd
gerealiseerd. Moeilijk blijft toch te accepteren dat Jezus kwam
laten zien dat de mens als hij wordt door vele evolutiejaren nog
te beleven.

maandag 27 april 2015

Waarom zwemmen er miljoenen zaadjes in de
baarmoeder en waarom komen alle zaadjes en eikels
niet uit?



Een mooie vraag al zeg ik het zelf, gesteld in de wandelgangen.
Dit is juist het bewijs van "bezieling". Een mens kan natuurlijk
niet miljoenen kinderen in een keer baren maar dan zou de
schepper toch gewoon 1 zaadje in de sperma kunnen
toegevoegd hebben. Jozef Rulof zegt altijd: "de Kosmologie
ligt op straat". Daar bedoelt hij mee dat als je goed oplet en
vragen stelt het antwoord voor handen ligt. De aarde (en daar
bedoel ik de grond, het zand mee) is eigenlijk één grote
baarmoeder en dan zouden er ook ieder jaar veel meer bomen
enz enz moeten groeien maar hier is ook sprake van een
beperkte bezieling.

Wauwwww.... op KONINGSDAG 4 vragen beantwoorden!!!!
Wisten jullie dat al onze voorouders APEN waren, oeiiii... wat
zeg ik nou? Nou ja, ik ga het niet meer wissen hooooor....!!!

Daar komen de volgende 3:

Waarom is het nou legaal geworden lees ik in de rubriek
El VAN COLUMBUS?

Mooie vraag vind ik het weer. Alle Kosmische levensgraden
dachten dat het leven op aarde zoals het nou is gewoon erbij
hoorde. Vandaar dat in vorige teksten steeds de indruk gewekt
werd dat het alleen voor de hogere levensgraden was en niet
voor de Aarde. Nu de scheppers zelf aangekondigd hebben dat
het nu wel genoeg is met de dramatiek op aarde en we genoeg
materiaal hebben om ons in de kunst in de breedste vorm te
uiten is het dus "legaal” geworden.

Een leuke bijkomstigheid die wij allemaal beleefd hebben is dat
we een wedstrijd gehouden hebben wie het meest uitgebreide
kunstmateriaal had, en daar blonk ons Universum zeer in uit



(10-4 werd het vaak voor ons in alle stijlen muziek zeker!!!).
Vandaar dat er in de rubriek Universums staat dat "zij" zeer
enthousiast waren. De aarde is de grootste inspiratiebron voor
de kunst wat de dramatiek betreft.

Wat doen we met de aarde als er geen leven meer is en

er 4.950.000.000 jaren overblijven? Dit begreep ik uit

de opmerking in de voorpagina, dat er wel 2 nullen van
5 miljard jaar af gewenst werden.

We hebben allemaal wel eens van MEKKA gehoord denk ik en
de Aarde wordt dat dan. Als je Goddelijk bent kun je je met
alles en iedereen verbinden en de aarde wordt een
herdenkingsplaneet van de mogelijkheid om in Al 7 te komen.
We kunnen dus in die jaren terugkeren (georganiseerd dan wel
natuurlijk) op aarde en een begin maken met herbeleven. Je
kunt als je Goddelijk bent snel weer een lichaam voor jezelf
maken dus b.v.een oorlogje herbeleven kan dan geen kwaad.

Wanneer we allemaal in Al 7 zijn gaan we het heelal bewonen,
iedereen een planeet en dan gaan we verder in deze
materie:een nieuwe planeet zelf maken b.v. of op "de zwarte
gaten" wachten tot ze er weer een uitspugen, en daarna (na
biljoenen jaren) zijn we klaar om zelf scheppers te worden en
een Universumpje te ontwikkelen.

Dit even kort door de bocht, maar als je dit laat bezinken is het
al genoeg denk ik om te beseffen dat het leven (variatie en
evolutie) eindeloos is. Alle culturen, rassen, tijdperken,
Universums, dieren en natuur kunnen (zoals in Walt Disney-
films al getoond wordt) gecombineerd worden. Dus nu ook



BEGRIJP IK HET GOED DAT WE DAN DE DRAMATIEK OP AARDE
"NU” NIET MEER HOEVEN TE BELEVEN, MAAR DAARNA,
WANNEER DE OFFICIELE KRINGLOOP VAN IEDEREEN ACHTER DE
RUG IS EN ER GEEN ZIELEN MEER ZIJN.

JA, JA, JA.....
10 PUNTEN EN EEN KUSJE VAN JOSJE

(MISSCHIEN OOK WEL VAN DE REST VAN ONS UNIVERSUMSTELSEL!!!)

MAAAR....... , MAILDE IK METEEN TERUG,

Zeg het maar, ik hoor het graag van jou!

Op de 4e K.L. zijn we in principe vegetarisch, maar
sinds de algehele kosmologie daar ook bekend is en nu
ook iedereen weer snakt naar een biefstukje, omdat
vanuit het Al bekend is gemaakt dat zij o.a. het
biefstukje kunnen materialiseren en desnoods het de 4e
en andere K.L. zelfs kunnen schenken is het niet echt
meer noodzakelijk om vegetarisch te zijn (Jezus
materialiseerde toch ook vissen, brood en wijn!!!).

- Moeten we "zoveel" viees eten?



- Kunnen we niet gewoon een beetje viees eten en de
dieren die wij eten zelf een leven laten beleven zodat zij
ook hun kringloop kunnen doormaken, dan zijn we
misschien samen tegelijk klaar hier op aarde.

- Er bestaan veel vleesvervangers, groente en fruit is
ook lekker en vergeet niet de koolhydraadvariaties die
nu aangeboden worden.

- Niks moet, en nu blijkt ook weer dat niks wordt
opgedrongen. De keus is aan jullie, 2 nulletjes van het
officiéle leven op aarde of 1 nulletje minder.....?1212?1?

IK WAS MIJN HANDEN NU VOLLEDIG IN
ONSCHULD, ALS MEDIUM MOET IK
ONDERSTAANDE OPSCHRIJVEN!!!!



Moet de ANTICHRIST nou ook nog komen, niemand weet
waar hij is?

De Christus, zoals Hij nou wordt voorgesteld, is geen waarheid
en zodoende is alweer bewezen dat de WAARHEID over hem
nou eens duidelijk wordt. Jij en ik, wij allemaal dus, zijn een
zoon van God. Waarom zou er iemand zich op aarde
presenteren van:"lk ben de zoon van God en jullie zijn maar
een wormvormig aanhangsel". Terwijl hij ook zegt (en dat
vergeten we gewoon) dat wij allemaal kinderen van God zijn.
Nou, als ik 3 kinderen had en er één uitpikte die ik
bevéordeelde dan zou ik vele scheve gezichten naar mij
toegekeerd krijgen. Mijn vader noemde ik ooit eens
BOVENGODDELIJK omdat hij zijn kinderen (ik en mijn broer)

Ja en nou nog even een uitspraak wat verkeerd geinterpreteerd
is:

Terwijl hij het over liefde heeft en zelf een vriendin gehad heeft
denkt men in vele religies dat sex taboe is. Verkrachten is
taboe en niet liefdevol (in 2 minuten) liefde bedrijven (sex
hebben dus) is taboe.

En een vraag die mij al jaren bezig houdt is:

Waarom wordt een meisje van 10-12 al ongesteld en heeft ze al
borsten terwijl het vaak een jaar of 10 tot 15 te vroeg is? Van



de andere Universums kreeg ik gewoon het volgende kort
maar krachtige antwoord:

"Nou en...., dat is toch gewoon natuurlijk, en ze is dan gewoon
klaar om een kind te baren en te voeden!!!"

Ook op onze hogere Kosmische levensgraden baren we al op
10 jarige leeftijd!!!

Snap je nou mijn bovenstaande tekst dat ik mijn handen in
onschuld was en dat de tijd nog niet rijp geacht werd om de
aarde de algehele Kosmologie te brengen want dit verhaal is
wel logisch toch en zeer natuurlijk. Kinderen worden veel te
lang klein gehouden omdat het uw kinderen zijn maar elk kind
is een "INDIVIDU" kosmisch gezien. Bovendien is een kind van
10 jaar 11 jaar eerder misschien wel 80 jaar geweest. Het
ontwikkelde gevoel voor het leven gaat mee naar het volgende
leven.

Bij dieren wordt dat wel
geaccepteerd,

ja, duhuhhhhh.....

Wat zijn die konijnen toch goed
bezig he!!!




De plantenwereld doen we nog
maar niet,

dat komt nog !

En nou de link naar de Antichrist:

Ik wil de Kosmologie wel op aarde brengen maar op dit
moment denk ik dat ik dan wel enkele bodyguards kan
gebruiken. Nou ja, er zijn er nou wel genoeg in alle Kosmische
levensgraden, dus gaan we het maar proberen, wie weet waar

BONUS:

Op dit gebied zou ik nog even door kunnen gaan met de
opmerking uit de Rubriek:

LAATSTE NIEUWS: Eigenlijk gaan we allemaal vreemd!!!

Als tweelingziel is de gemeenschappelijke interesse en
belevingswereld zo sterk verbonden dat een stoffelijk
avontuurtje geen doodzonde meer kan zijn. Misschien RAAR
maar WAAR gebleken.

Dus met die opmerking bedoelde ik dat we "legaal" allemaal
vreemd gaan en hier liet de schepper weer zien dat het qua
tweelingziel niet gaat om het stoffelijk samenzijn maar wel
geestelijk één zijn.

AMEN, het zij zo!!!!



zaterdag 2 mei 2015

Wat betekent dan DE EEUWIG DURENDE BRANDENDE HEL
(in de bijbel beschreven)?

Nou..., eigenlijk staat het al in mijn teksten, verborgen
misschien, beschreven. We hebben het over DRAMATIEK
gehad en DE DUISTERE SFEREN (de hel), zoals Jozef Rulof
ook beschrijft. HET VAGEVUUR wordt in de J.R. boeken beter
omschreven als HET SCHEMERLAND. De dramatiek is op
aarde te vinden maar zeker ook in de duistere sferen. De
dramatiek is om de KUNST en de omgang met elkaar meer
inhoud en variatie te geven; beleefd in de duistere sferen en op
aarde blijft het altijd in jouw ziel aanwezig (eeuwig dus).

Ook staat in mijn teksten beschreven dat elke ziel (ook
HITLER) weer in de totale maatschappij van onze Universums
terugkomt. Jezus was als 1e ziel 2000 jaar geleden niet voor
het eerst op aarde. Vele miljoenen jaren geleden was hij ook
met zijn kringloop op aarde bezig maar dan als vis, zeeleeuw
en aap begonnen.

Hoogstwaarschijnlijk wist hij niet eens dat hij iemand met een
stuk hout voor zijn hersens kon slaan.

Zo kan ik ook nog mededelen aan diegene die dogmatisch
geloven, dat Jezus zelf nooit naar de kerk ging maar wel naar
een woestijn en de tuinen van Gethsemane.



Ook vraag ik mij af waar de zielen zijn gebleven die, voér de
religies op aarde zijn gebracht, op aarde leefden, ALLEMAAL

een schepper, een God of Allah. Is het VATICAAN een
voorbeeld van hoe Jezus het een en ander verkondigde? Ik
snap daar al vanaf mijn geboorte niks van.

Enkele voorbeelden van mensen die in de duistere sferen zijn.

- Natuurlijk de oorlogsvoerders en andere criminelen, maar
daar hoef ik niks aan toe te voegen.

- Wat men niet verwacht is dat ook mensen die op een voetstuk
staan daar terecht komen, dus het koninklijk huis, maar ook
pauzen, bisschoppen, priesters e.d. (deze mensen worden nu
zoveel en zo goed mogelijk opgevangen want ook zij konden
daar niks aan doen).

DOOR ALLES OP DEZE WEBSITE TE LEZEN KUN JE

Hebben we nog niet genoeg dramatiek gehad om ook
nog je tweelingziel niet te mogen kennen?

Dit is vanwege de onbewuste geboorte een logisch gevolg en
de hoogste vorm van dramatiek. Ik hoef maar een
muziekzender op te zetten en hoor veelal liedjes die over het
verlangen gaat naar een perfecte liefdesrelatie. In het begin, na
je eerste dood kwam je weer tot leven in een ander lichaam en
wist je gewoon niet dat je in je vorige leven gesplits was en
dus een tweelingziel had, en gingen we van de verboden
vrucht eten, zoals in het oude testament staat (Adam- en



Evaverhaal, Jezus en zijn tweelingziel dus! Nu is die cirkel ook
weer rond!!!).

Maaaaar.... je kunt hem of haar wel leren kennen maar daar

- De "gasten" uit de andere universums zijn verdeeld over de
aarde (stoffelijk aanwezig) maar hun tweelingzielen zijn
natuurlijk vanuit een "instinct" niet tegelijk een leven op aarde
begonnen maar wel geestelijk aanwezig.

- Onze eigen zielen zijn door de scheppers zodanig verdeeld
dat "nu" de tweelingzielen stoffelijk en geestelijk op aarde
aanwezig zijn. Waarom ik en Josje alleen? |k zou dat ook niet

- De nieuwe zielen die nog moeten beginnen met hun kringloop
zullen de zielen uit de "duistere sferen” kunnen ontmoeten
(wanneer zij boven water komen in de lichtsferen), en dat zijn
ook hun tweelingzielen. Niet te geloven hé!!!! Maar dat er nu
iets moet gebeuren moge waar zijn en we hebben toch ook
stillekes aan met rechtvaardigheid kennisgemaakt? Ik begin de
scheppers nou toch echt te mogen en zie het niet anders
(sorry, dit was ook al enkele maanden bekend door de
zittingsavonden, maar die hebben jullie niet meegemaakt
vandaar dit verhaal).

LEES VOORAL ALLES VAN DEZE WEBSITE,
BESTUDEER HET,

EN DAN ...

dinsdag 5 mei 2015



Ik las iets over natuurrampen. Zijn die niet bewust
geschapen dan?

Zoals je ook kunt lezen, en nou wordt het weer heel
gemakkelijk (als je het weet) is ons Universum en dus ook onze
Aarde een kopie van de 1e groep (de Grijsaards). Omdat de
schepper van de grijsaards alles op zijn dooie gemak heeft
bedacht en geschapen (één voor één, en soms dacht van "dat
zou anders beter kunnen") zijn er ook andere werelddelen
bedacht in een andere samenstelling, of vormgeving en
plaatsing. Zodoende is de aarde "instabiel" geworden (vele
scheppingen in één).

Dit hebben ze ook weer zo gelaten (tot nu toe) om de dramatiek
naar voren te halen en mensen ertoe laten dwingen om de
natuurrampmensen te helpen (Kibboetsgevoel, 4e k.l.
ontwikkeling). Ook de kometen en andere stof wat in onze
buurt (de aarde) rondslingert zijn gevolgen van het einde van
alle scheppingen van de GRIJSAARDS. Alle korte
levenstrajecten van elke groep van de GRIJSAARDS zijn
geéindigd met een vernietiging van de planeten. Weer een

met de liefdevolle GODDELIJKE SCHEPPING zijn zodoende te
verklaren.

TJA..., LIEFDEVOL UITEINDELIJK,




Dus ook deze
natuurverschijnselen alsmede
het gat in de ozonlaag zullen
verledentijd kunnen worden.

MAAR EERST...........I!N

6 juli 2015

Weet je al hoe en wanneer er begonnen wordt?

Het zou wel heel lang duren voordat er actie wordt
ondernomen vanuit deze website, en zeker wanneer het
wereldwijd gebracht moet worden.

Deze week is er tot mij gekomen dat er toch eerst genezingen
gaan plaatsvinden omdat onze lichamen net als de aarde (zie
boven) "instabiel” zijn geworden door de "kopie” van de
"grijsaards” (groep 1). Weer erg logisch toch, maar niemand uit
alle Kosmische levensgraden had het kunnen bedenken.
Vandaar dat de scheppers weer de slotconclusie gepresenteerd
hebben. We denken in de zomervakantie (na 20 juli) te
beginnen.



ledereen moet nog even wennen aan de
gedachte dat er "niet" gewerkt gaat
worden vanuit:

"Eerst de kosmologie en dan pas de
bewijzen”.

23 juli 2015

Je schrijft iedere keer dat alles te zien is op aarde.
Wat de toekomst betreft ook?

Deze week is de opmerking van Jezus aan de orde geweest:
"Vader, ze weten niet wat ze doen!!!"

Eerst kwam de opmerking van onze schepper:

"Ik ook niet !!!"

Meteen kwam het antwoord van de scheppers (opa en oma) die
ndg eerder dan onze scheppers universums geschapen hadden
(zie rubriek OVERIGE (9)):

"Maar wij wel "

Nu blijkt ook weer dat er door niemand nagedacht wordt. Wij
hadden het allemaal nooit gezien.



Het is natuurlijk een domme gedachte dat de scheppers niet zien
dat de mens op aarde verkeerd bezig is en zeker met een
Goddelijke persoon te vermoorden. Onze schepper zag ook niet
waar dat allemaal goed voor was maar de oudere scheppers die al
eerder met dit bijltje gehakt hadden wel. Niemand wist dat hiermee
bedoeld zou zijn dat de "dramatiek" beleefd moest worden en dat
we 0oit op een punt zouden komen (nu dus) dat de dramatiek
"later" wel beleefd zou kunnen worden. Wat gebeurde er na Pasen?
Hij kwam gewoon terug toch!!!! Een paar weken later ging hij
gewoon naar huis toch (Hemelvaart)!!! Wij kunnen dat dan ook,
even naar de aarde herbeleven en tussendoor gewoon naar huis.

Jezus wist het ook niet, bleek deze week. Dus er is weer
roet in het eten gekomen betreffende de logistiek.
Bovenstaand verhaal zou bij de Katholieken toch wel
aan moeten kunnen slaan.

Voor de toekomst betekend dit dat "wij" de dramatiek
hebben voorbereid voor de nieuwe scheppers (wij allen
dus). Wat niemand ooit geloofd heeft is dat de BUREN
en de OVERBUREN het voorbeeld zijn van de
scheppingen in de toekomst (van FLOP naar TOP, zie
rubrieck SCHEPPINGEN). Wij zullen de nieuwe
geschapen zielen de dramatiek in het heelal
presenteren wanneer zij AL5 bereikt hebben.

Wij hebben "als het ware" hun
bedje gespreid.



Een grotere taak kan voor ons niet meer
verzonnen worden en is dus onze
toekomst niet bepaald saai te noemen en

1 aug 2015

Je schrijft dat er na 20 juli begonnen gaat worden en
wilde weten of dat zo is, gewoon nieuwschierigheid!

Fijn dat er iemand is die nieuwschierig is en zo kom ik meteen
op het onderwerp van de laatste weken. Waarom is er nog
steeds zo weinig belangstelling? Het "gevoel” voor alles wat er
is ontbreekt nog. ledereen vind het maar heel normaal wat
jouw smartphone b.v. allemaal kan. Ik vind een "magneet” al
bijzonder indrukwekkend en eigenlijk "science fiction". Door
dat gevoel te stimuleren komt de belangstelling vanzelf.

Ook hebben we de KARMA nog even behandeld. Doordat de
dramatiek "later" beleefd kan worden is er sprake van Karma
beleven. Karma is niks anders dan "oorzaak en gevolg". De
andere universums hebben de dramatiek nog niet in die mate
beleefd zoals wij maar gaan dat dus later invullen (zie boven).
Jozef Rulof heeft het over naschepping wat b.v. de insekten
betreft en er is nu duidelijk sprake van een naschepping want
wij wisten niet beter dat de dramatiek "nu" beleefd moest
worden. Doordat de BUREN EN OVERBUREN Al 5 bereikt



hadden zonder dramatiekrugzakje kunnen we "later" als
schepper een universum scheppen zoals de Buren dat hebben
gedaan (zie boven).

Samenvattend:

- De scheppingen van de GRIUSAARDS wordt geschiedenis en
kun je samenvatten met:

- De schepping van de BUREN EN OVERBUREN wordt de
toekomst voor de nieuwe scheppers en zij zullen hun
evolutieperiode verduidelijken.

- "Wij" zullen de dramatiek zowel als op aarde (laatste 4,95
miljard jaar) als "later" in het heelal voor de nieuwe zielen
presenteren en laten beleven.

Eigenlijk zijn we nu ook al scheppers. Vroeger was het al heel
wat om een vuurtje te stoken en zodoende een heerlijk stukje
viees te bereiden. Hoeveel artikelen zie je niet in een
supermarkt? Je maakt kunst, je verbeterd alle
gebruiksvoorwerpen, we gaan even naar de andere kant van de
wereld, je hebt de hele wereld binnen handbereik (t.v.,
computer).

WAAROM NIET NOG MEER EN
GROTER???

Je kunt wel begrijpen dat er nogal iets veranderd is voor alle
betrokkenen. Een voorbeeld: wanneer je de staatsloterij van 27
miljoen gewonnen hebt, heb je morgen nog niet meteen 3



huizen en een jacht gekocht, DAT MOET EVEN BEZINKEN!!!!
Vandaar dat er nog even niet begonnen "kan" worden.

7 aug 2015

IS DE STOFFELIJKE EVOLUTIE VAN DE MENS OOK TE ZIEN
OP AARDE?

Kijk maar in de baarmoeder van de vrouw wanneer zij in
verwachting is, dan zie je eigenlijk het filmpje die te zien
is op de website van Jozef Rulof. Behalve de splitsing
van de eicel. Maar tweelingen en meerlingen zijn ons
ook niet onbekend dus in principe is alles te zien. Een
tweeling is eigenlijk niks anders dan een voorbeeld van
de schepping van de zielen, alleen zijn het geen
tweelingzielen.

In de toekomst zou het heel goed mogelijk kunnen zijn

op de hogere K.L., gezellig met je tweelingziel samen 1
dag (7 uur) in de baarmoeder te hoeven zitten.

9 MAANDEN HOORT DUS OOK BIJ DE

11 oktober 2015



Kun je mij nog een boek aanraden van
Jozef Rulof die actueel is?

Ja zeker! MASKERS EN MENSEN.

Ten eerste zijn de boeken van J.R.
allemaal nog actueel want wat is eigenlijk
“nu!!?

Als je alles goed gelezen hebt van deze
website en begrijpt dan gaan we in de
toekomst herbeleven en is voor elke
groep uit alle Universums een eigen “nu”
met eigen normen en waarden. Op aarde
heeft elk land zijn eigen normen en
waarden. lk zeg nou heel vaak:

”’lk doe toch normaal!!!”.

Wat is normaal? Dat bestaat echt niet. Wij
hebben dus het boek “maskers en
mensen” beleefd de afgelopen jaren. De
hoofdpersoon (René) zit in een



psychiatrische inrichting en wil zich
creatief uiten maar heeft niks ter
beschikking. Zo doende smeert hij zijn
eigen poep op de muren. Zijn privé-
begeleider constateert dat en stimuleert
hem daarin maar daar is niet iedereen het
mee eens.

Creativiteit is nummer 1 in de evolutie, en
daar is niet alleen de kunst mee bedoeld
maar ook je eigen manier van leven.

“Het moet naar buiten!!!”.

Wij hebben dus onze eigen ontwikkelde
NORMEN EN WAARDEN. Omdat wij
geschapen zijn is elke fase dus “normaal”
in onze evolutieperiode en nu wij
meerdere evolutieprogramma’s kennen is
deze term nog veel dieper geworden.

Vandaar dat het zo lang geduurd heeft om
elk Universum hun normale leven te
tonen en uit te leggen. Ook zul je
begrijpen dat het niet eenvoudig is om
maar even de hele aarde dit uit te leggen.



leder Universum had een eigen
maatschappij en wij ook dus, en daar zijn
de boeken van Jozef Rulof op gebaseerd
en blijven geschiedenis- en
herbelevingshandboeken.

Enkele voorbeelden dat dit ook weer te
zien is op aarde:

- We hebben “Carnaval” (een Katholiek
fenomeen toch):”Ga maar eens goed uit
je dak”!!!

- “Halloween” is nou ook niet bepaald een
heilig gebeuren. Ik zat ooit eens op een
terrasje en kwam er een jong meisje
geschminkt en verkleed naar mij toe met
de vraag:”’Do you want to die?” waarop ik
natuurlijk antwoordde:”Yes..yes..”. Dat
was geen grapje! Heb de dood lief en je
leven wordt zeer rijk!!! Ben ik nou niet
normaal? Voor velen niet want zij ging
met de staart tussen de benen weer weg.

- Ook heb ik eens een film gezien waarbij
in een geloof het kruisbheeld in het dorp



officieel weggehaald wordt (zodat
Christus het niet zou kunnen zien) en
waarbij alles mag een hele week. Ja... een
God zou het niet zien en zijn vader heeft
alles geschapen, wie snapt dit???? lk
niet!!!!

WIE ZIUJN NOU DE GEKKEN?

Op zich is de Koran zo gek nog niet,
alleen moet je geestelijk kunnen denken.
Wanneer ik “een appeltje voor de dorst
heb” bedoel ik niet dat je een “appel” bij
mij kunt vinden maar dat ik een
“spaarpotje” heb voor de toekomst. Zoals
de Koran uitstraalt zou je mijn website en
mijzelf ook kunnen zien, een “strijder”
voor het eeuwige leven. De manier
waarop het door enkele extremisten wordt
beleefd door aanslagen en dergelijke is
natuurlijk niet goed te noemen maar de
intentie is weer wel goed.



OCHARM..., DE BUREN EN GRIJSAARDS
MOETEN HUN BOEKEN ZOALS JOZEF
RULOF NOG SCHRIJVEN, WIJ WACHTEN
AF......



